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			Inhoudsopgave

			Zalig maken wat verloren is
(Lukas 19:10)

			Zondaren bij de Zaligmaker brengen
(Markus 9:17-20)

			Getuigen voor God
(Jesaja 43:10)

			De opdracht van de zendeling
(Mattheüs 28:18, 19)

			Beginnen in Jeruzalem
(Lukas 24:47)

			Een voorbeeld voor evangelisatie
(Handelingen 10:38)

			Jezus als zielenwinner
(Johannes 4:7)

		

		
			Zalig maken wat verloren is

			‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.’ (Lukas 19:10)

			Het werk waarvoor de Heere op aarde kwam, was heel onverdiend. Er zat een beperkte kant aan, want Hij kwam alleen als een Dienaar – let op, niet als Zaligmaker, maar als een Dienaar – tot de verloren schapen van het huis van Israël. Zoals de apostel Paulus ons in gedachten brengt, is Hij een Dienaar van de besnijdenis geworden ter wille van de waarheid van God. Hij doorreisde ook geen ander land dan Palestina om het Evangelie aan de volken te verkondigen, maar Hij beperkte Zich tot het zaad van Abraham.

			Toch had Hij ruimte in overvloed om binnen dat gebied te dienen. Als een christelijke werker zijn inspanningen zou beperken tot Londen, moet hij niet te denken dat hij daardoor beperkt wordt in wat hij kan doen. De prediking in Palestina gaf onze Zaligmaker meer werk dan enig mens zou kunnen volbrengen. Maar ook in die beperkte zin is het opmerkelijk dat Hij tot die vrouw uit Kanaän zei: ‘Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël’ (Matth. 15:24). De verloren schapen waren het bijzondere verlangen van Zijn hart – niet zozeer Israël, maar ‘de verloren schapen van het huis van Israël.’ Zijn ogen waren in het bijzonder op hen gefocust, Zijn genade zocht degenen die Hem het meest nodig hadden. Altijd kregen daarom medelijden en liefde voor verlorenen voorrang in Zijn gedachten.

			Op dit moment, onder de bedeling van het Evangelie, is er geen scheiding meer tussen Israël en de volken. Ik geef er niet om of ik een Israëliet naar het vlees ben of niet, want in Christus Jezus is er geen Jood of heiden. Dat is allemaal afgeschaft en al dat geklets van sommige mensen of wij nu wel of niet van de Joden afstammen is onzin, niets meer dan onzin. Als het al zo is, heeft het niet de minste betekenis, want nu is er geen Griek of Jood, geen besneden zijn of onbesneden zijn, geen barbaar, geen Scyth, geen slaaf of vrije, maar Christus is alles in allen. De tussenmuur die scheiding maakte, is voor eens en altijd afgebroken.

			Nu staat in de hele wereld deze waarheid niet in relatie tot dit volk, tenminste niet tot dat volk alleen, maar tot het hele menselijke ras: ‘de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.’ Nog steeds spiedt Zijn oog met de scherpte van een arend naar verlorenen. Nog steeds weent dat oog met de tederheid van een duif om verlorenen. Nog steeds leeft de eeuwige Zaligmaker om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Als u nooit verloren bent geweest, hebt u geen deel aan Zijn zaligmakende werk. Maar als u verloren bent en dat weet, is het precies dat wat u aan de Zaligmaker verbindt. Hij is gekomen om juist mensen als u te zoeken en zalig te maken en ik hoop dat ik in staat zal zijn om met de opmerkingen die ik over de tekst wil maken aan te tonen dat Hij kwam om u te redden.

			Ik zal eerst spreken over de dienst van onze Heere. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. In de tweede plaats heb ik een boodschap vanuit onze tekst voor verlorenen en ik zal eindigen met een woord tot onszelf.

			I. Ik zal spreken over de bediening van onze Heere om de verlorenen te zoeken en zalig te maken.

			Let er in de eerste plaats op wat een genadige bediening dat was! Het was een bediening van pure barmhartigheid en onbeschrijfelijke liefde. Onze Heere Jezus Christus kwam niet in de wereld om Zijn eigen eer te zoeken, maar om de verlorenen te zoeken en te redden. Hij kwam niets halen, maar gaf alles aan de verlorenen. Zijn bediening is er van Zijn kant een van onverdiende goedheid voor hen die Hem slecht behandelden en die een heel andere behandeling verdienen. Behalve Zijn eigen liefde was er geen wet die Christus dwong om te komen en zondaren zalig te maken. Ze konden geen aanspraak op Hem maken. Toen Hij besloot te komen, was dat een daad van niet te evenaren genade. Als Hij zou hebben gekozen om niet te komen, zou Hij nog steeds de gezegende Zoon van de Allerhoogste zijn, gezeten in eeuwige heerlijkheid, en wij zouden allen omkomen.

			Zijn komst was onmetelijke goedheid. Hij vergold goed voor kwaad toen Hij neerkwam in onze verloren staat en door meer dan overvloedige liefde besloot om ons daaruit te redden. Onze Zaligmaker is lichamelijk geworden genade, vleesgeworden liefde. Zijn bediening is genade. Laten we nooit vergeten dat Hij kwam om de verlorenen te redden, en niet om de goede en uitnemende mensen zalig te maken. Ach, mijn broeders! Christus’ ogen kijken in de tegenovergestelde richting van de onze. Wij kijken gewoonlijk naar goedheid bij de mensen voordat we hen helpen, maar Hij kijkt naar zonde, naar verval, naar nood. Hij is vriendelijk voor ondankbare en slechte mensen. Hij rechtvaardigt hen die in zichzelf niet rechtvaardig zijn, want wij zijn dood in zonde en overtredingen. Christus is op de bestemde tijd voor de goddelozen gestorven (Rom. 5:6). Genade, pure genade, is in Hem overvloedig en wordt heerlijk duidelijk in Zijn bediening om verlorenen te redden.

			Verder wil ik uw aandacht vragen voor het feit dat Zijn bediening niet alleen genadig, maar ook uitgebreid was. Jezus Christus kwam om verlorenen te zoeken en zalig te maken, en daar zijn er velen van. Christus heeft het niet over een kleine opdracht als Hij spreekt over het zalig maken van verlorenen. Wat zijn er veel landgenoten verloren! Ik bedoel alleen al in het gewone gebruik van de term.1 In moreel opzicht zijn ze verdwaald. Iedereen is het erover eens dat ze ellendig en verloren zijn. Kijk naar hele volken die tot over hun oren in schaamteloze overtredingen gezonken zijn, gespeend van schaamtegevoel en beschaving.

			Christus is echter gekomen om juist zulke mensen te redden. En om de waarheid te zeggen, gaat het verschil tussen hen en ons qua natuur niet verder dan de oppervlakte. We wassen ons vanbuiten een beetje beter dan zij, maar de binnenkant van de bekers en schalen van de gevallen mensheid is overal aardig hetzelfde. We zijn wat beter onderwezen en wat meer beheerst dan zij. Maar een adder is een adder, ongeacht waar hij leeft, en mensen zijn in alle gevallen verloren mensen, ontaard en zondig. Naar mijn besef is het een wonderlijke opdracht die Christus op Zich nam om zondaren zalig te maken, zonder dat woord verder te omschrijven. Het gaat gewoonweg om de verlorenen.

			Wat had het christendom een werk te doen toen het voor het eerst in, bijvoorbeeld, Rome kwam! Toen het christendom daar kwam, was Rome onbevattelijk slecht. Zijn keizers waren gek. Ik denk niet dat ik monsters als Nero, Tiberius en Caligula anders kan omschrijven. Ze gebruikten hun macht slechts om zichzelf van alle middelen te voorzien om zich onder te dompelen in de meest afschuwelijke vormen van slechtheid. De stad Rome was vol afgodsbeelden. God zij dank zijn de meeste daarvan verwoest. Vaak wens ik dat de rest ook vernietigd was, want vele ervan vergiftigen ons al als we ernaar kijken. De stad was even vol van afgoden als van kunst. En de belangrijkste beelden werden niet van de meer respectabele goden gemaakt als Jupiter en Mercurius, maar van Venus en Bacchus en andere verfoeilijkheden van die vuile zooi op de Olympus. De rijken dompelden zichzelf onder in elke denkbare luxe. Vrouwen werden door meisjes bediend en gekleed en waren zo wreed tegen hun vrouwelijke slaven dat iemand denken zou dat alle vrouwelijkheid uit hen verdwenen was. Slaven werden mishandeld en gedood en nooit werd er iets tegen zulke algemeen voorkomende misdaden gedaan. In het amfitheater waar de massa samendromde, stierven heel wat gladiatoren, soms honderden op één dag. Ze doodden elkaar om Rome wat vertier te bieden. Het land was vol corruptie, omkoperij, vuilheid. Er waren een paar hoogstaande mensen. Ze werden bekend omdat er maar zo weinig van waren. Maar het land als geheel was zodanig dat als de Vesuvius genoeg vuur gespuwd had om heel Italië in brand te steken en de aarde was gespleten om het land te verzwelgen, daar evenveel rechtvaardiging voor was als voor de verwoesting van Sodom en Gomorra.

			Maar het christendom kwam in Rome in de vorm van arme vissers en een tentenmaker en anderen als zij. Ze begonnen te zeggen: ‘We moeten elkaar liefhebben. Wie rijk is, moet het als een voorrecht zien om de armen te helpen. We moeten allemaal de enige, waarachtige God vrezen en dienen, want er is er maar één. En God heeft alle volken op aarde uit één bloed gemaakt. U mag mensen niet wreed behandelen. U mag deze bloedige spelen niet houden. U mag zich niet onderdompelen in losbandigheid. De Heere Jezus Christus, Gods Zoon, is gestorven om ons van de zonde en alle gevolgen daarvan te redden.’

			Aanvankelijk werd er in Rome slechts een heel zachte stem gehoord. Als er niet de bovennatuurlijke kracht van God was geweest, was die al snel tot zwijgen gebracht. Maar al snel begon deze stem invloed te krijgen. Een aantal rijke mensen in de stad, een aantal soldaten van de keizerlijke garde en veel arme slaven omhelsden de nieuwe godsdienst. Overal werden zij bekend vanwege hun vriendelijkheid, reinheid en liefde. Toen zeiden slechte mensen: ‘We zullen deze nieuwe godsdienst de kop indrukken’, en er braken vreselijke vervolgingen uit. Maar hoewel de christenen leden, werd Rome doorzuurd met de invloed van het christendom. Langzamerhand verdween de slavernij. Wreedheden stopten. Het amfitheater werd afgeschaft. Veel afgodsbeelden werden in stukken geslagen. De enige, onzichtbare God werd aanbeden. De wereld ontwaakte en droomde van ontzagwekkende dingen. Hij keek in de spiegel en zag zijn aangezicht alsof hij opnieuw geboren was. Christus was gekomen om een verloren maatschappij te zoeken en te redden. Hij deed dat op een bijzondere manier, zoals Hij dat altijd kan en zal blijven doen. Want dit is de grote onderneming van mijn Meester, Die overal waar mensen in zonde en ellende zijn gezonken, overal waar zij zich in kwaad onderdompelen of juist verzadigd zijn met eigengerechtigheid, gekomen is om hen daarvan te redden.

			Let er ook op dat de bediening van mijn Meester niet alleen genadig en uitgebreid is, maar ook heel compleet. Hij komt om te zoeken, dat wil zeggen te vinden wat verloren is. En wanneer Hij in contact komt met de verloren mensheid laat Hij die niet in haar verloren staat liggen, want Hij maakt zalig wie Hij zoekt.

			En wat heeft Hij een neerbuigende manier om te redden, want de tekst zegt: ‘De Zoon des mensen is gekomen.’ Eens was Hij geen ‘Zoon des mensen.’ Hij was, en blijft altijd, de eeuwige Zoon van God. Maar Hij besloot om deze arme natuur van ons op Zich te nemen. Hij werd een mens als wij. Dit is zo’n bijzondere neerbuigendheid dat, ook al horen we het nu met weinig verbazing aan, het een onverklaarbaar mysterie voor ons blijft als we gaan zitten om erover na te denken en ons verbijstert als we peinzen over deze niet te evenaren genade. Ja, de Zoon van God werd Zoon des mensen. Zo leefde Hij. Zo bloedde Zijn leven weg aan het kruis, opdat Hij ons verlossen zou. Hij is als Zoon des mensen gekomen om ons te verheffen tot zonen van God. En, geprezen zij Zijn naam, dat heeft Hij gedaan. En door de kracht van Zijn Geest brengt dit onzegbare zegen voor ieder die Hem vertrouwt.

			Wat is het ook een praktisch doel waarvoor onze Zaligmaker kwam! Onze Heere Jezus Christus kwam niet om een filosofie te verdedigen of oude misverstanden uit de weg te ruimen. Hij kwam niet om op de hoogte te blijven van het wereldgebeuren of om de leuke dingen te doen die veel predikers nu proberen te doen. Hij kwam niet als redenaar, Hij kwam niet als volksmenner, Hij hoefde de waardering van de massa niet. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Geve God dat de kerk zich aan dezelfde missie houdt! Maar het schijnt me toe dat de kerk zich in de wereld gedraagt alsof ze alleen maar in de wereld was om zichzelf te showen in al haar fijnzinnigheid, om haar geweldige muziek ten gehore te brengen, om de oren van het volk te strelen met een zondags concert en ik weet niet wat al meer om haar aantrekkelijkheid te tonen. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken (1 Tim. 1:15), en wat doen wij, die onszelf Zijn discipelen noemen? Velen van ons doen duizend dingen die niet dit ene zijn dat alleen de dienst van alle christenen waard is. Een christen behoort iemand te zijn die op Christus lijkt. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

			Broeders en zusters, probeer u zoveel als mogelijk aan dit werk toe te wijden. Wat u verder ook wel of niet kunt doen, zoek ernaar om het middel te zijn om zielen te behouden. Wat u verder kunt is mooi en groots en zal u de waardering brengen van uw medemensen, maar probeer om arme, verloren zondaren te redden, zelfs als ze lager dan de laagste klassen zijn en armer dan de armen. Probeer te doen waartoe u in naam van uw Meester geroepen bent. Want door de kracht van Zijn niet te evenaren Evangelie kunt ook u de verlorenen zoeken en tot Hem brengen om gered te worden.
Tot zover over de bediening van de Meester.

			II. Nu heb ik in de tweede plaats vanuit mijn tekst een boodschap voor de verlorenen.

			Ik weet niet waar jullie zitten, maar hier ergens zijn er sommigen die van zichzelf weten dat ze verloren zijn. Nu praat ik niet tot al die anderen, maar tot u. Laten we even samen praten.

			In de eerste plaats vraag ik u om erover na te denken welke zorg hier speelt. U bent verloren en het schijnt dat hemel en aarde bezorgd zijn over uw verlorenheid. Want de Zoon des mensen, die ook de Zoon van God is, beweegt zowel hemel als aarde uit bezorgdheid om u. Gods kerk is in uw behoud geïnteresseerd. Veel christenen bidden voor u en ik probeer uit te spreken hoezeer de christenen u liefhebben. Omdat u verloren bent, verlangen we naar uw behoud.

			Stelt u zich voor dat er een klein kind in het gezin is. Het is niet zo’n leuk kind. Het is niet schoon, het ziet er niet leuk uit, behalve in de ogen van haar moeder. Er zijn zeven of acht kinderen in het gezin en de ouders hebben niet zoveel tijd om hun kinderen te bewonderen, omdat ze hard moeten werken voor het dagelijks brood om zoveel monden te voeden. Maar op dit moment is de kleine Mary in ieders gedachten. Elk hart is bewogen met haar. Er is niemand in huis die niet aan Mary denkt. Waarom? Nou, vanmorgen ging Mary weg voor een bepaalde taak en nu is het avond en ze is nog steeds niet terug. Ze zijn bij de politie geweest, maar die kan haar niet vinden. Mary is kwijt. Daarom denkt iedereen meer aan haar dan aan Jane, of Hannah, of John, of Thomas, ook al zijn zij ouder en gedragen zij zich beter. Dat kan wel zijn, maar Mary is voor iedereen nu de belangrijkste, want ze is verloren!

			Zo is het ook met u, mijn lieve vrienden. Juist u bent in de gedachten van Christus en in de onze ook, want u bent verloren. Ik wil u niet in verlegenheid brengen met de gedachte dat u het onderwerp bent van deze zorg. Het is niet zozeer u, weet u, of iets in u, maar alleen dat ene feit dat u verloren bent dat ons zo bezorgd doet zijn.

			Opeens is er zo’n blijdschap, zo’n gekus en zulke omhelzingen, zo’n vreugde, zo’n gezang, want Mary is gevonden. Misschien komt u binnen en kijkt u Mary eens aan. Ze is een heel gewone, kleine snotneus, zoals die wel vaker bij moeders op schoot zitten. Maar u ziet nog dat ze verloren was en gevonden is en dat ze zo ongelooflijk blij met haar zijn. Al die aandacht is niet te danken aan Mary’s goedheid, maar aan het feit dat de liefde het niet verdragen kan dat ze verloren is.

			Zo is het ook met u, mijn lieve vrienden. We zouden hemel en aarde bewegen voor u als we dat konden. We zouden de engelenzang durven stoppen en hen uitnodigen op hun harp te leunen en toe te kijken hoe hemel en aarde in de persoon van de Geliefde zoekt en zalig maakt wat verloren is. Daarom vraag ik u eraan te denken welke zorg we over u hebben.

			Denk er ook eens aan welke kracht en wijsheid ingezet worden voor u, voor u, arm, verloren mens daar! De Zoon des mensen is gekomen om u te zoeken en zalig te maken. Het is niet zo dat de prediker hard werkt om verlorenen te redden. Nee, zie eens, de paar’len poorten zwaaien open op hun gouden scharnieren. De poorten van het paleis van de Koning gaan open. Daar komt Iemand naar buiten terwijl de cherubijnen en serafijnen versteld staan over Zijn komst naar de aarde. Hij daalt af. Terwijl Hij neerdaalt, legt Hij Zijn kleding af. Zijn koninklijke ringen hangt Hij op als waren het nieuwe sterren. Zijn azuurblauwe mantel doet Hij uit en strekt Hij langs de hemel. Want, zoals George Herbert zo wonderlijk zegt, Hij heeft nieuwe kleren: vernedering daarbeneden! 

			Hij komt hier, naar deze arme wereld. U ziet Hem als baby in Bethlehem, als jongen in Nazareth. Terwijl Hij hier is, daalt Hij al lager en lager, tot Hij de diepste diepte bereikt aan het kruis van Golgotha. En al die tijd vervult Hij Zijn dagelijks werk: Hij zoekt mensen als u. En wat Hij hier op aarde letterlijk deed, doet Hij nog steeds door de goddelijke Geest. Hij kijkt nog steeds rond, Hij wacht nog steeds, Hij zoekt nog steeds, nog steeds gaat Hij rond op aarde, achter de verlorenen aan. Het zou u, die verloren bent, bijzonder moeten bemoedigen als u eraan denkt dat er zo iemand is als de Heere Jezus Christus Die u zoekt.

			Als een kind kwijtraakt in het bos gaat het zitten huilen. De nacht komt eraan en het is ontzettend moe. Haar verdrietige, kleine hartje kent slechts één troost: ‘Vader zal me direct gaan zoeken als hij thuiskomt. Als moeder hem vertelt dat zijn kleine meisje kwijt is, zal hij de hele nacht naar me blijven zoeken. Vader kent alle paden in het bos. Hij weet waar ik meestal heen ga. Vader zal me nog voor de ochtend vinden. Ik zal gaan liggen en slapen.’

			En lieve verloren ziel, geef niet in wanhoop op als het zo lang lijkt te duren voor Jezus u vindt. Zijn ogen doorboren het duister om u te vinden. Zijn snelle voeten springen over de heuvels achter u. Zijn hand houdt Hij gereed om u te grijpen. Hij heeft sterke schouders om Zijn verloren schaap thuis te brengen in de schaapskooi daarboven. Er is hoop voor u, verloren mens, want de Zoon des mensen is gekomen en brengt Zijn hele godheid mee. Oneindig zijn Zijn kracht, Zijn wijsheid en Zijn liefde. Hij zoekt precies zulke zondaren als u.

			Ik wil dat u ook nog let op iets anders. Het gaat me om u, verloren mens, want vanavond waren wij samen aan het praten. Ziet u welke problemen u veroorzaakt hebt? Het kleine kind is bezorgd omdat ze kwijt is, maar denk er eens aan hoe het bij haar thuis is. Afgelopen woensdagmorgen kwam er een medepredikant in mijn studeerkamer. Ik zag meteen dat hij zich ontzettend zorgen maakte. Hij kwam voor iets anders, maar ik kon het niet laten om te zeggen: ‘Er ligt een grote zorg op uw hart, niet?’ Hij antwoordde: ‘Ja. Anderhalf jaar geleden stierf mijn vrouw. Dat was een groot verdriet voor mij. Maar op dit moment heb ik een beproeving die mijn hart haast nog erger doorsteekt.’ ‘Wat dan?’ vroeg ik. Hij antwoordde: ‘Afgelopen zondagmorgen ging ik preken. Ik dacht dat mijn jongen met mij naar de kerk gegaan was, maar na de dienst kon ik hem niet vinden. Ik ging naar huis, maar hij kwam niet thuis voor het eten. Ik hoorde niets meer van hem. Ik moest die avond preken. Mijn hart was zwaar. Want ik kon hem nog steeds niet vinden. Het grootste deel van de nacht bleef ik samen met anderen overal naar hem zoeken. En nu’, zei hij, ‘is het woensdag en ik heb hem nog steeds niet kunnen vinden. Ik heb nergens meer iets van hem vernomen.’ O, u had moeten zien hoe verdrietig hij keek! ‘Hij is mijn oudste’, zei hij, ‘en nu ben ik hem kwijt.’ Ik ben bang dat hij nog steeds niets van hem vernomen heeft. Hij zou het hele land aan het werk zetten om hem te vinden, maar hij weet niet meer waar hij zoeken moet. De jongen is kwijt. Mogelijk beseft hij zelf niet hoeveel problemen hij zijn vader en diens vrienden geeft. Als hij dat wel deed, was hij snel thuis.

			Ach! Zondaren veroorzaken veel zorg, omdat ze verloren zijn. U hebt gehoord hoeveel problemen zondaren de Heere Jezus Christus gaven. Zijn dood aan het kruis was een deel van de problemen die op Zijn grote hart neerkwamen omdat wij wilden zondigen, omdat wij verloren wilden zijn, omdat wij ons niet tot Hem wilden keren en leven. Wat geven jullie zondaren een zorg aan jullie vrienden op aarde. En wat geven jullie de Heere Jezus Christus veel zorg! Alleen al de gedachte aan uw verlorenheid en het innemen van uw plaats, het dragen van de straf voor uw schuld, deed Hem bloed zweten.

			Er is nog iets anders waaraan u moet denken, maar ik hoop dat het de indruk van het vorige niet wegneemt. En dat is: wat een vreugde zal het zijn als u gevonden wordt! O, wat zal iedereen in de handen klappen, wat zullen er dankbare liederen aangeheven worden bij u thuis, als u een vrome moeder en een godvrezende vader heeft! Soms komen er leden van deze gemeente bij me en aan hun manier van doen zie ik dat ze iets heel vreugdevols te vertellen hebben. Ze lachen niet. Ze lijken heel rustig in hun blijdschap, maar er is een diepe ondertoon van vreugde.

			Iemand zei pas tegen mij: ‘God is mij zo genadig geweest! Zowel mijn zoon als mijn dochter heeft kortgeleden de Zaligmaker gevonden.’ U weet dat vaders en moeders, als hun hart op de juiste plaats zit, veel blijer zijn bij zulk goed nieuws dan wanneer ze zeggen: ‘Mijn zoon heeft een fortuin verworven’, of: ‘Mijn dochter is in een rijke familie ingetrouwd.’ Ach nee, dat ze gered zijn is het beste wat gezegd kan worden over uw kinderen. Ik voel zo’n vreugde, ik kan het niet uitdrukken, als ik aan mijn eigen lieve zoons denk. God bracht hen aan de voeten van Jezus en riep hen om het Evangelie te prediken dat hun vader liefheeft.

			O, arme, arme zondaren. U kunt de oorzaak van grote blijdschap op aarde zijn als u tot Christus komt. U zou Christus Zelf ook blij maken. Dat is nog het grootste wonder van alles, dat Hij, Die in onbeschrijflijke heerlijkheid op de troon van God zit, grotere blijdschap ontvangt als u gered wordt. Maar we weten dat het zo is, want er is blijdschap, niet alleen voor de engelen, maar vóór de engelen, in hun aanwezigheid, over één zondaar die zich bekeert. Dat wil zeggen: God Zelf is blij en Christus verheugt Zich over een zondaar die zich bekeert.

			Dit wilde ik in het bijzonder tegen u zeggen, arme, verloren zondaar. Moge God het voor u zegenen en mocht u maar spoedig gevonden worden door de zoekende Zaligmaker!

			III. Nu kom ik tot het laatste deel van mijn rede, namelijk bij een woord tot onszelf.

			Mijn lieve broeders en zusters, werkers in deze gemeente. Ik wil tot u en tot mijzelf spreken. Wat ik zeggen wil, is slechts dit: als Jezus Christus, de Zoon des mensen, gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, wat is het dan een eervol werk dat u en ik doen als we het middel proberen te zijn waardoor zielen worden gered! Het grote, waardige Hoofd van de broederschap van zielenwinners is onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Wie tot dat gezegende gezelschap behoort, heeft Jezus Christus als Hoofd. Ik gevoel altijd dat het een hoge eer is om een dienaar van het Evangelie te zijn als ik bedenk wat een oude puritein zei. Hij zei dat de Heere God slechts één Zoon had. Hij maakte een dienaar van Hem. Wat had Hij beter met Hem kunnen doen? Zo is er ook vandaag geen hogere rang op aarde dan die van zielenwinner. In welke omstandigheden u ook verkeert, als u probeert om de eeuwige zaligheid bij de mensen te brengen, bent u in veel hogere dienst dan de machtigste van de aardse koningen en prinsen.

			Denk er verder aan hoe zorgvuldig uw pogingen in dit werk moeten zijn. U behoort achter de zielen aan te gaan, hen te zoeken, zoals de Zoon des mensen kwam om hen te zoeken. Als ze niet willen komen naar de plek waar u gewoonlijk spreekt, ga dan naar hen toe en spreek tot hen waar zij zijn. Als u de kinderen die u verwacht niet op de zondagsschool krijgt, ga hen dan halen. En als u hen hebt opgezocht en hen om u heen verzameld hebt, wees dan niet tevreden tot ze behouden zijn. Het is een grote genade als het huis van gebed gevuld is met mensen die naar het Evangelie luisteren. Ik ben er altijd blij mee. Maar oh, als u niet gered bent, want baat het u dan dat u hier bent? Als mijn Meester mij uw zielen niet geeft, kan ik Hem nauwelijks danken dat Hij me toestaat voor u te prediken. Ik zou meer kwaad dan goed aanrichten, ik zou meer een doodsgeur zijn die leidt tot de dood dan een levensgeur die leidt tot het leven (2 Kor. 2:16). O, lieve ongeredde zielen, we kunnen nooit tevreden over u zijn tot u echt tot God bekeerd bent. Lieve christelijke werkers, rust niet tot zij die naar het Evangelie luisteren het ook geloven en zo eeuwige zaligheid vinden.

			Let er verder op hoe natuurlijk het voor u zou moeten zijn om het werk van het winnen van zielen op te pakken. Als een kind kwijt is, wie moeten het dan zoeken? Zijn vader en moeder, natuurlijk. Zij moeten dat in ieder geval doen. Zoekt u zo de zielen van uw eigen kinderen? Bidt u voor hen? Probeert u hen tot Christus te brengen door uw onderwijs en voorbeeld? Als u dat niet doet, schaam u dan dat u de naam van christen draagt. Ik hoop dat iedere christelijke ouder hier de zaligheid van zijn eigen kinderen zoekt.

			Na de ouders is de volgende die het kind zou moeten zoeken de broer, denk ik. Een jongen hoort dat het lieve kleintje kwijt is. Ik zie hete tranen in de ogen van de jongen als hij zegt: ‘Moeder, ik ga overal kijken, óveral. Ik moet haar vinden!’ Nou, jullie, broers, jullie houden van elkaar. Jullie zijn allemaal leden van de ene grote menselijke familie. Jullie horen om die reden allemaal bezorgd te zijn en verlorenen te zoeken.

			Maar misschien is er één lid van het gezin die het meest van haar stuk is: de oudste zus die op het kind had moeten letten. Of de grote broer was verantwoordelijk. Hij kan zichzelf niet meer in de hand houden, omdat de ouders het kind aan hem hadden toevertrouwd. Hij zal huilen: ‘O, dat ik haar toch kwijtgeraakt ben! Dat ik er nu de oorzaak van ben dat ze weggelopen is!’ Ik weet zeker dat hij ‘s nachts niet zal slapen voordat hij haar gevonden heeft.

			Aan sommigen van ons zijn in het bijzonder zielen toevertrouwd. Aan u, onderwijzers. Aan u, evangelisten. Aan u, predikanten. Aan mij, ik weet het heel goed. Wat als ik er de oorzaak van zou zijn dat iemand van u verloren gaat? Ik zou het niet willen. God geve dat het nooit gebeurt dat een ongevoelig woord van mij of iets wat ik koud of onbedachtzaam zeg, ertoe leidt dat een onsterflijke geest zich afkeert van de hoop en van de Heere Jezus Christus! Dat zou vreselijk zijn. En als het ooit gebeurd is, laten wij dan de eersten zijn die de dwalenden gaan zoeken.

			Ook wie zelf eenmaal verloren was en nu gevonden is, moet zeker achter het verloren kind aangaan. Het kan jaren geleden zijn, maar de jongen zegt tegen zijn moeder: ‘Ik weet wat het is om kwijt te zijn. Ik was zelf een keer kwijt in een bos. Laat mij gaan om het kind te zoeken, net zoals ze mij toen zochten.’ Als u de ellende van de zonde kent, de problemen die de zonde meebrengt, dan zult u bij de eersten zijn die de verlorenen zoeken. Ik weet zeker dat u dat zult doen, dus ik heb nauwelijks woorden nodig om u in deze heilige dienst aan te moedigen.

			We hebben ook nog degenen die bekend zijn in het gebied waar de verlorenen zijn. Zij moeten zeker gaan zoeken. Een kind dat in onze Londense straten kwijtraakt, kan mogelijk teruggevonden worden. Maar een kind dat je in de wouden van Amerika verliest, wordt mogelijk nooit gevonden. Mogelijk pas z’n botten. Wij die de gevaren van de weg kennen, de grommende leeuwen, de vallen en de gevaarlijke plekken, kunnen niet anders dan bij de eersten horen die de verlorenen zoeken.

			O, kom, laten we hen gaan zoeken!
Ze gaan op de paden des doods.
Aan het einde van de dag zal het zo heerlijk zijn te zeggen:
‘Ik heb wat verlorenen thuisgebracht.’

			We kunnen het werk om verlorenen te zoeken met goede hoop beginnen, want er is Iemand bij ons Die hen zeker vinden zal. ‘Kom’, zeggen we tot elkaar, ‘laten we samen gaan. Laten we vertrekken en het bos doorzoeken om die verlorene te vinden.’ Maar we weten zo weinig van dit werk. We zijn zo zwak. We worden al snel ontmoedigd. Maar hier komt Iemand de zoekers leidinggeven! U kent Hem. Kijk naar Zijn doorboorde handen en voeten, dat voorhoofd. Let op dat teken van de Zoon des mensen, die speerwond in Zijn zijde. Kijk naar Zijn lieve gezicht. Was er ooit zo’n schoonheid van medelijdende liefde op enig ander gezicht? Hij komt naar voren, gegord met Zijn gouden gordel, met ogen die helderder zijn dan een vuurvlam. Hij zegt: ‘Ik zal de zoektocht leiden. Jullie krijgen je opdracht van Mij. Ik zal zeggen waar je heen moet gaan en Ik ga Zelf mee. Zo zullen Mijn verlorenen gevonden worden.’

			Lieve Meester, we zijn zó blij dat we aan deze onderneming deel mogen nemen. U zult ons niets twee keer hoeven zeggen. Als sommigen van ons geneigd zijn te treuzelen, zien we U in gedachten Uw doorboorde hand opsteken en zeggen: ‘Wie wil voor Mij gaan? Wie zal Ik sturen?’ Velen van ons zullen dan overeind komen en hun hand opsteken en zichzelf vanaf dit moment toewijden aan deze gezegende dienst. Ieder van ons zal zeggen: ‘Hier ben ik, Heere, zend mij.’

			Ga dus, broeders en zusters, in de kracht van de Heilige Geest en in de naam van jullie Zaligmaker. Moge Hij u in staat stellen om met vreugde veel verlorenen thuis te brengen. Hem zij de heerlijkheid in eeuwigheid.

			Amen

			Zondaren bij de Zaligmaker 
brengen

			'En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb mijn zoon, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken, bij U gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft; en ik heb tegen Uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En Hij antwoordde hem en zei: O ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem bij Mij. En zij brachten hem bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken; en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond.’ (Markus 9:17-20)

			Ik heb niet de bedoeling om over deze hele tekst te spreken, maar wil het laatste deel ervan gebruiken als een soort motto voor een oproep aan christenen om ijverig te zijn in de dienst van hun Heere. Als we onze medeschepselen goed willen doen, is het beste wat we voor hen kunnen doen hen tot de Heere Jezus Christus te brengen. Aan de voeten van Jezus ontvingen wijzelf zaligheid als we zijn gered. Voor we tot Christus kwamen, hadden we nooit echte vrede in ons hart en we hadden die ook nooit gekregen als we bij Hem weggebleven waren. De grote Arts Die onze zielen genas was Christus Jezus, de Heere. En als wij het middel van zegen voor mensenkinderen willen zijn, moeten we hun die Arts aanbevelen Die ons zo bijzonder geholpen heeft. Evenmin als wij kunnen zij gezegend worden voordat ze bij Jezus worden gebracht.

			Als iemand van ons het verlangen heeft om dienstbaar te zijn aan anderen, is het goed om te leren over de beste manier waarop we ons werk kunnen beginnen. Want als we niet weten hoe we het aan moeten pakken, kan al onze ijver worden verspild. Maar als we begrijpen waar we heen willen en al onze krachten concentreren op wijze en passende pogingen, is het waarschijnlijk dat het ons gaat lukken. Ik denk dat het eerste waar we in naam van God en met de hulp van de Heilige Geest naar moeten streven, is om mensen bij Jezus Christus te brengen. Laat God voorkomen dat we ooit een vinger opheffen om hen ergens anders heen te verwijzen voor hun zaligheid. Elke echte gelovige en elke christelijke predikant moet zeggen:

			Hier beneden is mijn hele werk te roepen: ‘Zie het Lam!’

			We moeten zondaren naar Jezus verwijzen. Zelf moeten we ondertussen steeds op Hem zien en bidden dat zij ook naar Hem zullen kijken en zullen leven.

			Ik denk dat het nauwelijks nodig is om u eraan te herinneren dat elke christen verplicht is om zich te geven aan het gezegende werk om zondaren tot de Zaligmaker te brengen. Gewone medemenselijkheid moet ons er al toe brengen dat te proberen. Is het nodig dat ik u oproep om uw naaste lief te hebben en het goede voor hem te zoeken? Zelfs onchristelijke mensen zijn vaak buitengewoon goedgeefs, menselijk en vriendelijk. Er zijn mensen die in veel opzichten dwalen, maar niettemin grote tederheid en medelijden tonen voor de zieken, de lijdenden en de armen. Zij geven een edel voorbeeld van wat mensen kunnen doen voor mensen in nood. Hoeveel te meer moeten dan de volgelingen van de liefdevolle Christus een teer en medelijdend hart hebben en er vurig naar verlangen om alles te doen voor hun medemensen. Mijn lieve hoorders, ik zal aannemen dat het vanzelf spreekt dat u, die leden van deze of van een andere echt christelijke kerk bent, ernaar verlangt om het middel van zegen te zijn voor hen die u omringen en dat u gelooft dat de zekerste manier om hen te zegenen is om hen tot Christus te brengen.

			I. Als ik zo bij mijn tekst kom, begin ik met op te merken dat ouders de eersten zijn die hun best moeten doen om hun kinderen tot Christus te brengen.

			In vers 17 lezen we dat de epileptische jongen in zekere zin door zijn vader tot Christus werd gebracht. ‘Meester’, zei de arme man, ‘ik heb mijn zoon, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken, bij U gebracht.’ Hij wist nauwelijks hoe hij het aan moest pakken, want hij verwarde Christus met Zijn discipelen. Dus toen de Heere Jezus op de berg was, bracht hij zijn zoon bij de discipelen. Zij konden de duivel niet uitdrijven. Maar vanuit de vader gezien was het juist om zijn kind bij hen te brengen. Het toonde zijn liefhebbende geest en zijn verlangen om hem genezen te zien.

			Ik ben bang dat er vaders zijn die zich nog christen noemen ook, maar die nog niet zoveel voor hun zoons en dochters gedaan hebben als deze man. Ze hebben niet om het medelijden en de hulp van christelijke mensen gevraagd voor hun eigen kinderen. Het is bijzonder schaamtevol dat een belijder zei dat hij dat aan zijn kinderen over moest laten. Ik heb gehoord van een man die zei dat hij zijn jongen zonder vooroordelen wilde laten opgroeien en daarom zei hij niks tegen hem over de godsdienst. Maar de duivel wilde de jongen maar al te graag vooroordelen bijbrengen en zo leerde hij al vroeg te vloeken? in de tijd dat zijn vader een dwaze en slechte weerzin had om hem te leren bidden. Als u ooit denkt dat het uw taak is om een stuk grond niet te bewerken door er goed zaad in te zaaien, kunt u er zeker van zijn dat het onkruid uw afzijdigheid niet zal nadoen. Het zal het land in bezit nemen op een treurige en schokkende manier. Waar de ploeg niet komt en het zaad niet gezaaid wordt, vermenigvuldigt het onkruid. Als kinderen niet worden onderwezen en gevormd, komen er allerlei vormen van kwaad spontaan naar boven in hun hart en leven.

			Als een ouder die belijdt christen te zijn zijn kinderen zelfs niet aan godvrezend onderwijs heeft laten deelnemen, wat moet ik dan van zo iemand zeggen? Hij moet als christen wel erg laag zijn gevallen of uitgeteerd zijn. Er kan maar weinig genade over zijn in zo’n man, als er al genade is. Ik heb rijke christelijke mannen gekend die hun jongens op een neutrale school deden, soms zelfs met een sterke antigodsdienstige inslag. Meisjes worden weleens naar het buitenland gestuurd om een buitenlandse taal te leren te midden van mensen die in grote fouten vallen. Het schijnt de ouders te ontgaan dat ze eerst voor de ziel van hun dochters moeten zorgen. Zijn zulke mensen het waard om christen genoemd te worden? Of dragen ze het christelijke label op hun borst zonder de genade van God in hun hart te hebben?

			Lieve broeder of zuster, als u niet met uw eigen kinderen over hun ziel kunt spreken zoals u zou willen, volg dan het voorbeeld van deze man en breng uw lievelingen tot de discipelen, zodat ze kunnen zien wat ze voor hen kunnen doen in naam van de Meester. Maar bedenk wel dat deze vader een vergissing beging. Want in de eerste plaats maakte hij de discipelen tot het doel van zijn reis in plaats van dat hij hen tegenkwam op weg naar Christus. Christenen kunnen het middel zijn waardoor wij bij Christus proberen te komen, maar als we bij hen stoppen en onze kinderen niet bij Christus Zelf brengen, zal dat fataal zijn voor onze hoop op de redding van hun ziel.

			Deze man zag dat zijn kind niet door de discipelen genezen kon worden, maar hij hield vol na zijn eerste vergissing. ‘Meester’, zei hij, ‘ik heb mijn zoon gebracht die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken. Ik heb tegen Uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet.’ In feite zei hij: ‘Ze hebben gefaald, daarom breng ik hem bij U.’ Als dus de onderwijzer op de zondagsschool geen zegen was voor uw meisje, als het onderwijs in de Bijbelklas waar ze jarenlang op zat niet het middel was voor haar bekering, als uw jongen na de beste godsdienstige vorming nog ongered is, ga dan rechtstreeks naar de grote Meester en bid ernstig. Breng zo uw lieve kinderen tot Christus. 

			Ik geloof de theorie van sommigen niet dat kinderen niet opgroeien in de vreze van God terwijl ze daarin wel onderwezen zijn. Het is waar dat veel domineeszoons goddeloze jongemannen geworden zijn. We hebben daar treurig bewijs van. Maar ik vrees dat er onder deze dominees zijn die hun eigen gezin verwaarloosden terwijl ze voor anderen preekten. Het is voor een man heel makkelijk om zijn eigen gezin te negeren en voortdurend bezig te zijn met kerkenwerk, zeker als zijn vrouw niet helpt om hun kinderen goed op te voeden. Zo worden de kinderen niet onderwezen in de weg die ze moeten gaan. Ik wilde dat dit kwaad niet zo vaak voorkwam, maar ik weet dat sommigen goddeloos geworden zijn omdat er niet genoeg aandacht aan hen besteed is. De wijngaard thuis werd genegeerd, terwijl de wijngaard van anderen onderhouden werd.

			Als u geen huisgodsdienstoefeningen houdt en uw kinderen groeien niet op als christenen, hoe kunt u dan verwachten dat ze het later zullen worden? Als er geen altaar in het huis staat, is het dan terecht om het een huis van God te noemen? Overal waar Abraham zijn tent opzette, bouwde hij ook een altaar. Dat is de gewoonte van iedereen die met God leeft. Ze heiligen hun woonplaats met dagelijks gebed en lofprijzing. Als die gewoonte wordt opgegeven en de vader zijn godsdienst voor zich privé houdt en het thuis niet wordt gezien, twijfel ik er niet aan dat zijn jongens en meisjes bij het opgroeien zeggen dat godsdienst geen inhoud heeft. Het is heel jammer als kinderen zeggen: ‘Vader beleed de godsdienst, maar zijn leven was daar niet mee in overeenstemming. Moeder beleed ook dat ze christen was, maar we hebben haar nooit over Christus horen spreken. Ze bad nooit met ons en we hebben haar ook nooit voor ons horen bidden.’

			Waar geen invloed wordt aangewend, is het niet waarschijnlijk dat er iets gebeurt. Ik vertelde u de vorige keer over een lieve broeder die, toen ik mijn hoorders aanspoorde iemand uit te kiezen om voor te gaan bidden, zei dat hij al twintig jaar voor een bepaalde persoon bad, die nog steeds niet bekeerd was. Daarom zei ik tegen hem: ‘Heeft u ook persoonlijk met uw vriend gesproken over zijn ziel? Hebt u het tot uw taak gemaakt om naar zijn huis te gaan en hem te vertellen dat u bezorgd over hem bent?’ ‘Nee’, antwoordde hij, ‘dat heb ik niet gedaan.’ ‘Nou’, vroeg ik, ‘verwacht u dat God zulk soort gebeden hoort? Stelt u zich voor dat ik bid voor een goede oogst van dat stuk land daar, en twintig jaar lang zie ik er geen graantje groeien. Zou het niet waarschijnlijk zijn dat als ik er wat zaaide, mijn gebeden werden beantwoord en ik kon oogsten?’

			Als we ergens voor bidden, verwacht God van ons dat we de juiste middelen gebruiken om het te verkrijgen. Als we de middelen negeren, hebben we geen recht om te verwachten dat Hij gelooft dat ons gebed oprecht is. Als een vader en een moeder voor hun kinderen bidden, maar nooit met hen bidden of persoonlijk met hen spreken over het welzijn van hun ziel, moeten zij zich niet verbazen als zij niet tot Christus komen.

			II. Maar in de tweede plaats mag ieder van ons bij dit gezegende werk helpen, ook al zijn ouders de eersten om hun kinderen tot Christus te brengen. Onze tekst zegt: ‘En zij brachten hem bij Hem’ (vs. 20). Dat betekent dat de discipelen de vader hielpen om dit arme, epileptische kind bij Jezus te brengen.

			Als we zondaren bij de Zaligmaker willen brengen, zullen we merken dat sommigen bij Hem gebracht worden, terwijl we ons er nauwelijks bewust van zijn dat we invloed uitoefenen. Als iemand vol is van de genade van God, geloof ik dat hij als een Leidse fles gevuld is met elektriciteit2. Als hij echt heilig is, zal hij haast zonder dat hij het weet daarvan uitdelen.

			Ik heb veel bijzondere gevallen gezien van die indirecte manier van goed doen. Ongeveer drie of vier maanden geleden was er een werkman van wie de vrouw plotseling ziek werd. Een zekere christelijke vrouw moest worden geroepen om haar te helpen. De man ging naar haar huis om haar te zoeken. Het was op een zondagavond en de vrouw was waar ze op dat moment behoorde te zijn, in het huis van God, een kleine kapel daar niet ver vandaan. De man wist dat hij deze goede vrouw moest hebben om naar zijn vrouw te gaan. Hij ging dus naar de kapel en omdat hij haar niet meteen zag, wachtte hij een paar minuten en luisterde hij naar de prediker. Hij werd geboeid door wat hij hoorde, dus hij ging de volgende zondagmorgen weer naar die kapel. Het duurde niet lang voor hij werd gebracht tot de kennis van de Heere en sinds hij zich bij de kerk gevoegd heeft, is deze harde werker een grote hulp voor de predikant. Als deze goede vrouw geen christen was geweest, zou ze niet naar die kapel zijn gegaan. Als zij geen regelmatige gebruiker van de genademiddelen was, zou ze daar niet zijn geweest en had de man er niet naar de plek hoeven gaan waar hij zegen vond voor zijn ziel.

			Ik ken een ander geval dat even vreemd lijkt. Een man en zijn vrouw verhuisden naar een zekere straat waar, voor zover zij wisten, niemand een kerk bezocht. Het is vreselijk om te bedenken dat je hier in Londen straat na straat af kunt lopen en dat het een uitzondering op de regel is als je daar iemand vindt die een kerk of vergaderplek bezoekt. Het is jammer dat het zo moet zijn, maar het is waar. Deze twee mensen gingen regelmatig naar de eredienst en nu wilde het geval dat er in dezelfde straat een man woonde die regelmatig gebruikmaakte van de genademiddelen als hij op het platteland verbleef. Zondag na zondag kwamen de nieuwe mensen langs zijn raam. Hij kende hen niet en wisselde nooit een woord met hen. Ze waren zich volstrekt niet bewust van de invloed die zijn op deze man hadden. Ze preekten door hun daden. Die bestraften hem en hij zei tegen zichzelf: ‘Wat zou mijn moeder ervan denken als ze wist hoe ik mijn zondagen doorbreng? Hier zijn twee goede mensen die net zo zijn als mijn vader en moeder thuis. Zij gaan rond deze tijd naar de samenkomst.’ Hij poetste zichzelf op voor de avonddienst, vond de weg naar het huis van God en werd al snel een christen.

			Als u iets doet wat goed is, kunt u niet weten hoeveel zegen u om u heen verspreidt. Elke man of vrouw, meester of knecht, kan van wezenlijke dienst zijn om anderen tot Jezus te brengen, gewoon door zijn blijde, opgewekte, vriendelijke en aardige gedrag. Mogelijk heeft u niet veel gelegenheid om veel voor Christus te zeggen. Misschien past het niet bij uw positie om dat te doen. Maar de mensen om u heen kijken naar u, ze merken uw goede geest op en ze beginnen u te mogen. Ze merken dat u begaan bent met anderen, en dat bewonderen ze. Ze zien uw opgewektheid en ze vragen zich af wat daarvan het geheim is. Misschien bent u ziek en komt iemand u bezoeken. U bent heel geduldig, u zingt zelfs te midden van uw pijn. Mensen die u zien en horen en opmerken hoe u alles draagt, zeggen tot zichzelf: ‘Deze mensen hebben iets wat ik niet begrijp.’ Zo oefent u invloed op hen uit, ook al heeft u maar weinig tot hen gezegd. Het feit dat u een christen bent, is een van de meest praktische en krachtige middelen om anderen zich af te laten vragen wat deze godsdienst toch is, die mensen verheft, vriendelijk maakt, verzacht en toch versterkt en hen maakt als hun Vader in de hemel.

			Ik herinner me dat ik de heer Jay uit Bath een verhaal over een goed meisje hoorde vertellen. Ze was een dienstmeisje dat de baptistische samenkomsten bij hem bezocht. Haar meester en mevrouw waren heel strikt kerkelijk en ze kwamen erachter dat Jane naar de samenkomsten ging. Ze vermaanden haar erg ruw en zeiden dat ze naar de kerkelijke samenkomsten moest gaan. Ze antwoordde heel vriendelijk dat ze daarheen moest gaan waar haar ziel gevoed werd. In deze zaak kon ze niet tegemoetkomen aan hun wensen, hoewel ze dat in ieder ander opzicht wilde doen. ‘Heel goed, Jane’, antwoordden ze, ‘dan vertrek je binnen een maand. We kunnen niet toestaan dat er van die vreselijke dissenters bij ons wonen.’ Die avond zaten de dame en heer samen te praten en een van hen zei: ‘Het is echt een goed meisje. Denk je niet dat we haar te slecht behandelen? Stel je voor dat ze erop zou staan dat wij met haar naar de samenkomst zouden gaan, dan zouden we zeggen dat het verkeerd is om ons zo te willen overheersen. Is het dan niet verkeerd dat wij haar zo proberen te dwingen?’ ‘Ze nam het ook zo vriendelijk op’, zei de ander, ‘wij zouden het niet op die manier verdragen hebben. Is het een idee als we eens gaan kijken wat die heer Jay voor iemand is, waar ze altijd naartoe gaat? Als hij een goede man is, kan ze erheen gaan.’ Ze gingen, ‘en’, zei de heer Jay, ‘ze komen nog steeds.’

			Zo ziet u hoe dit dienstmeisje door haar consequent christelijke gedrag haar meester en mevrouw overhaalde tot haar wijze van denken, terwijl ze haar niet konden dwingen tot hun denkwijze. U kunt zelf het beste beoordelen hoe u invloed kunt uitoefenen op anderen als de genade van God overvloedig in u is. Moge God ons ermee vervullen, zodat we een middel zijn waardoor veel zondaren tot de Zaligmaker worden gebracht! Toch moeten we niet tevreden zijn met onbewuste invloed. Ik hoop dat niemand van ons zal zijn als de jongeman die een advertentie zette dat hij kost en inwoning zocht tegen ‘betaling’ met zijn christelijke voorbeeld.

			In veel gevallen wordt in het brengen van zielen tot Christus veel goed gedaan door het gewone zaaien. Slechts de eeuwigheid zal openbaren hoeveel vrucht soms volgde op het uiten van een kort woord. Alle kennis die ik over een bepaald onderwerp heb, ontleen ik aan een opmerking die een assistent lang geleden op school maakte. Hij gaf les in aardrijkskunde en liet een woord vallen, het is niet nodig dat ik de zin herhaal, maar ik herinner me die tot op de dag van vandaag, en die zin had invloed op mijn hele latere levensloop en karakter. Ik herinner me ook een paar genadevolle woorden die tot mij werden gesproken door een godvrezende oude vrouw. Ze las haar Gospel Herald en sprak tot mij over de kracht van goddelijke genade. Ik was heel blij dat ik door dat half dozijn zinnen van die arme, nederige christelijke vrouw iets ging inzien van die grootse, oude calvinistische leer. In latere jaren, toen zij verviel tot armoede, was het mijn grote vreugde dat ik haar kon helpen. Ik wist dat ik veel aan haar te danken had en dat ik er alles aan moest doen om haar te steunen. U zult vaak merken dat het waar is wat George Herbert zegt:

			Een vers vindt wie vlucht voor een preek.

			En een korte zin kan blijven haken en kleven, terwijl een lange rede afglijdt. Geef een folder weg wanneer u maar kunt. Nog beter: geef een boekje. Dat wordt minder snel weggedaan. Een met een mooie kaft. Mogelijk ziet u het de volgende keer op tafel liggen. Spreek een woord voor de Meester wanneer het maar mogelijk is. Bid kort bij elke passende gelegenheid. Ik denkt dat we er een regel van kunnen maken om elke keer dat we een onzuiver of godslasterlijk woord op straat horen – en helaas, dat horen we voortdurend! – voor degene te bidden die het zegt. Wie weet vindt de duivel het slimmer om mensen niet zo aan te zetten om te vloeken als hij weet dat het christenen alleen maar aanspoort tot gebed. Probeer het bij alle gelegenheden en let eens op of het een subtiele kracht is om de goddeloosheid die zo vreselijk toeneemt, te stoppen.

			Maar nog veel meer dan deze indirecte dienst behoren alle christenen directe pogingen te ondernemen tot de bekering van de mensen om hen heen. Ieder van u moet alles proberen door mensen persoonlijk aan te spreken. Ik heb van iemand gehoord die volstrekt vreemd was aan de godsdienst en die tot Christus werd gebracht door een jongeheer die hem op de schouder klopte en tegen hem zei: ‘Mijn broeder, hoe gaat het vandaag met uw ziel?’ Degene die hij aansprak, draaide zich om. Hij had nog nooit zo’n vraag gehoord. De ander zag zijn gezicht en riep uit: ‘O, duizendmaal sorry! Ik dacht dat u mijn goede vriend die en die was, die altijd zo’n vraag aan mij stelt.’ Het was een vergissing, maar een heel gezegende, want de Geest van God gebruikte die om het geweten dat sliep, wakker te roepen. Het was een eerlijk geweten, het moest alleen worden gewekt door een soort schokkende vraag als deze.

			Lieve vrienden, probeer met een aantal vrienden persoonlijk te spreken over hun onsterfelijke ziel. Ik weet dat het niet iedereen makkelijk valt om het ijs te breken en te beginnen met dit soort dienst. Maar ik kan u verzekeren dat u het steeds beter zult doen naarmate u het vaker probeert.

			Breng mensen daarnaast met het oog op hun bekering ook onder de genademiddelen. Help mij zoveel mogelijk met de verkondiging van het Evangelie. Neem iedereen met wie u bewogen bent mee naar het huis van God. Een jongeman die opgroeide om een zeer bruikbare dienaar van Christus te zijn, was heel zorgeloos geworden over geestelijke zaken. Maar een buurman zei tegen hem: ‘Ik heb een plek in de Tabernacle. Als je mee wilt, kan dat op mijn kaartje.’ De vriend die dat aardige voorstel deed, stond de hele dienst. Hij zag de jongeman zitten en bad de hele tijd ernstig voor hem. Het gevolg van het uitlenen van zijn plek was in dat geval dat de jongeman tot de Zaligmaker werd gebracht. Al snel werd hij zondagsschoolleraar en later werd hij een zeer bruikbare predikant, zoals ik u zei.

			Zijn er niet meer die zoiets kunnen doen? Ik weet dat er onder u zijn die dit hebben gedaan. Doe het opnieuw en nogmaals. Ontzeg uzelf het voorrecht om anderen te brengen waar de Heere hen wellicht zal ontmoeten, zeker als u het woord van de prediker ondersteunt met uw voortdurende gebed voor degene die u onder de boodschap hebt gebracht.

			Als u echt zielen tot Christus wilt brengen, bedenk dan vervolgens dat de kinderen moeten worden onderwezen. Juist nu onze scholen lijden aan een gebrek aan onderwijzers. O, als u uw kroon versierd wilt zien met edelstenen, zoek die dan onder de kleintjes! Het is een mooie taak, hoe moeilijk ook. Geef uzelf er dus aan met uw hele hart en ziel. Anderen, die zich niet geroepen voelen om een klas kinderen te leiden, zouden van tijd tot tijd kunnen spreken met de grotere zondaren met wie ze in contact komen. En ze zouden woorden van bemoediging kunnen spreken tot hen die de Zaligmaker zoeken. Er zijn zoveel arme zondaren die in de poel Mistrouwen rondspartelen. Ze hebben slechts iemand nodig, een Helper, die hun aanwijst waar de stapstenen liggen of die hun de hand reikt zodat ze niet ondergaan onder de drukkende last van hun schuld.

			Dit weet ik, lieve christenvrienden, als u niet probeert om zondaren tot de Zaligmaker te brengen, mist u het hoofddoel van uw bestaan en mist u evenzo het meest vreugdevolle werk dat uw aandacht ooit bezig kan houden. O, als u een ziel tot Jezus brengt, is de vreugde onuitsprekelijk! Mij staat op dit moment een klein gehucht op het platteland voor ogen. Daar woonde de eerste mens van wie ik hoorde dat ik het middel was geweest om haar tot Jezus te brengen. Toen ik een tijdje had gepreekt, wilde ik graag een zegel op mijn bediening. De diaken van een kleine kerk die ik diende, zei tot mij: ‘Er was vorige week zondag een arme vrouw, afgesneden van de levenden. Ik geloof dat zij de Zaligmaker heeft gevonden.’ Ik ging direct op pad om haar op te zoeken. Wie net zo’n ervaring heeft gehad als ik, kan zich voorstellen hoe blij ik was toen ik haar het verhaal hoorde vertellen. Jaren geleden is ze thuis gehaald. Misschien is ze de eerste in de hemel die God door mijn dienst heeft geroepen. Ik was zo blij, zo vrolijk, zo verheugd over mijn eerste bekeerling dat ik u wel kan zeggen: ‘Zoek dezelfde vreugde als u de Heere kent.’

			Dat was dus mijn tweede punt, dat ieder van ons die in Christus gelooft, anderen tot Hem mag brengen.

			III. Mijn derde opmerking is dat er gevallen zijn die vereisen dat we ons gezamenlijk inspannen.

			God de Heilige Geest doet natuurlijk het hele werk in de bekering van een ziel, maar Hij werkt met hulpmiddelen. Er zijn van die hopeloze gevallen waarbij Hij niet slechts één instrument, maar een aantal personen in beweging brengt om samen te werken. Onze tekst zegt: ‘Zij brachten hem tot Hem.’ Dit arme kind had het schuim op de mond en knarste met zijn tanden. Hij verstijfde zoals u epileptici bij een toeval ziet verstijven. Het vereiste verschillende mensen om hem vast te houden. Samen grepen ze hem beet en in een wanhopige, gezamenlijke poging brachten ze hem aan de voeten van Jezus. En Jezus dreef de onreine geest uit en genas de arme lijder.

			Op deze manier kunnen het volk en de predikant samenwerken om zondaren tot de Zaligmaker te brengen. Er kunnen hier mensen komen die nooit werden bekeerd als u en ik niet samenwerkten in het zoeken van hun zaligheid. Iemand moet preken, maar anderen moeten bidden. En als een aantal van u voor ieder in de samenkomst zou bidden, geloof ik dat het niet lang zou duren voor de epilepticus wordt genezen. De duivel zelf zal worden bestreden door het gezamenlijke gebed van veel gelovigen, zeker als het van die machtige gebeden zijn waarvan onze Zaligmaker heeft gezegd: ‘Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten’ (vs. 29), als de biddende zielen hongeren naar de zaligheid van de lijdende en zij gezamenlijk tot God roepen om die uit te werken.

			We hebben veel blijde eenheid in het christelijke werk, laten we er nog meer van zoeken. Zeg tegen elkaar: ‘Als de dominee preekt, zullen wij bidden, want we weten dat hij onze gebeden nodig heeft en ze waardeert.’ Dat is heel waar, lieve vrienden. Want het is geen klein ding om elke zondag het woord te bedienen aan zo’n grote menigte mensen en vervolgens via de gedrukte versie tienduizenden lezers aan te spreken, zelfs tot aan de uiteinden van de aarde. Ja, ik heb uw gebeden en uw hulp echt nodig. Geef ze mij, dan kunnen we er zeker van zijn dat ‘zij’ – dat wil zeggen: wij allemaal samen – er velen tot Jezus zullen brengen.

			Een andere vorm van samenwerking is als er een ziel is waarvoor is gebeden, maar er kwam geen antwoord en daarom roept u een aantal bidders bij elkaar in uw huis en vertelt hun de details van het geval en samen maakt u er een speciaal gebedspunt van. Ik ken gevallen waarbij broeders een aantal christelijke vrienden bijeenriepen die elkaar misschien nog nooit ontmoet hadden, maar ze verbonden zichzelf om voor een bijzonder geval te bidden. Hun gezamenlijke gebeden bewerkten met Gods zegen wat daarvoor onmogelijk leek. Er is terecht gezegd dat als je iets hards wilt snijden, je dat doen moet met iets wat nog harder is. En als een hart bijzonder hard is, kan God de harde, sterke, volhardende gedrevenheid van andere sterke, bewogen zielen gebruiken om de zegen van het eeuwige leven in dat koppige, opstandige hart te bidden. Ik zou graag vaker horen van vrienden die zich verenigden en in hun huizen samenkwamen om voor de een of de ander te bidden, waarbij ze degene over wie ze zich zorgen maken tot het voorwerp van bijzondere voorbede maken. Dat zou de weg zijn waarop zij hem tot Jezus brachten.

			Vervolgens moet u aan uw gebed bijzondere gezamenlijke inspanning toevoegen. Mogelijk biedt hij weerstand als één vriend met hem spreekt. Maar als de volgende hem aanspreekt, ontvangt hij die koeltjes. Als dan een ander tot hem spreekt, begint hij wat opmerkzamer te luisteren en de vierde kan in staat zijn om de sleutel in het slot te steken en het middel te zijn in de handen van God om de gesloten deur van het hart van die man te openen. Als God ons in beweging zet om ons samen voor een ziel in te zetten, geloof ik niet dat dat vaak op een mislukking uit zal lopen. In ieder geval zou ik graag willen dat we het anderen heel moeilijk maken om naar de hel te gaan. Als hij zich niet tot Christus wil wenden, moeten wij ervan overtuigd zijn dat dat niet is omdat er te weinig voor hem gebeden of te weinig ernstig met hem gesproken is. We zullen vrij zijn van zijn bloed. We zullen het stof van onze voeten schudden bij degenen die vastbesloten zijn zich niet te bekeren. We zullen ons uiterste best doen om er zeker van te zijn dat we Christus voorstellen, zodat als mensen Hem verwerpen, ze dat bewust doen.

			O, dat mijn woorden u in beweging zetten, ieder van u die belijdt een christen te zijn! We hebben meer dan vijfduizend gemeenteleden, bijna zesduizend. O, als ieder voor God leefde en ijverig in Zijn dienst stond, geheel en altijd, wat zou er niet gedaan kunnen worden als God de Heilige Geest onze arbeid zegende! Maar helaas, er zijn hier veel mensen die het leger op een afstandje volgen en die niet meevechten als de strijd zich aandient. Degenen die strijden, worden vaak door hen gehinderd. Soms zouden ze de boel wel willen zuiveren van zulke leuteraars. Maar in plaats van dat te doen, smeek ik u allen, lieve vrienden, om te ontwaken en te zien wat u voor Christus doen kunt, Die zoveel voor u gedaan heeft. Laten we allemaal vragen om opnieuw aangestoken en grondig opgerakeld te worden in dienst van de Zaligmaker. God geve dat dit zuidelijke Londen – en het noorden, westen en oosten eveneens – mag worden doordrongen en verzadigd door uw ijverige pogingen om zondaren tot de Zaligmaker te brengen! De Heere zegene u, omwille van Christus!

			Amen

			Getuigen voor God

			‘U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE.’ (Jesaja 43:10)

			Het is al even geleden dat ik wist wat vrije tijd is. Mijn tijd is van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat gevuld met dienst aan de Meester op verschillende terreinen. Deze week was het daarom erg moeilijk voor mij om verplicht vele uren op het politiebureau door te brengen. Terwijl ik daar op de bank zat, kwam deze tekst steeds terug: ‘U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE.’

			Er is een grote zaak gaande en alle werelden vormen samen de jury, een grote zaak tussen de machten van het kwaad en de ene, volmaakte Heere van het goede. Lasteraars zijn ingezet tegen de naam en majesteit van de hemel en complotten zijn gesmeed met de bedoeling om heiligheid en waarheid omver te werpen. De hele broederschap uit de hel heeft haar kwaadaardige vaardigheid aangewend om de God van hemel en aarde naar beneden te halen. We weten hoe het uit zal vallen, want we weten Wie de waarheid heeft. Maar zie hoe de kwestie al deze eeuwen onbeslist gebleven is.

			Soms scheen het dat de waarheid die dag won, maar op andere momenten kwamen de machten van het kwaad weer oprukken. Deze zaak gaat nog steeds door. Satan komt met zijn getuigen. Ze staan gereed om te liegen en de leerstellingen van de vader der leugens te bevestigen. En aan de andere kant brengt de Heere Zijn getuigen naar voren om te getuigen voor waarheid en gerechtigheid. Er zijn er veel op deze plek over wie de tekst spreekt: ‘U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE.’ In deze grote zaak van de eeuwen worden wij opgeroepen om als getuige voor God op te treden. Inderdaad, heel eenvoudig, laten we over deze kwestie spreken.

			I. Om te beginnen nemen we de eenvoudige stelling ‘Wij zijn getuigen’, en vragen we ons af wat voor soort getuigen we moeten zijn.

			Ik acht het geen kleine eer dat de goede Heere mij roept als getuige voor Zijn zaak. Daarom ben ik in ieder geval een gewillige getuige. Ik heb geen dagvaarding nodig om me te dwingen om te komen en te getuigen zoals ik kan voor de heerlijkheid van Zijn grote naam. Wie van u vrolijk voor de Heere kunnen verschijnen, moeten hun aandacht geven aan de plicht om te getuigen. Laten we zien wat de belangrijkste punten bij deze plicht zijn.

			Laten we in de eerste plaats aanwezig zijn om te getuigen, op de juiste plaats, op de juiste tijd. Ik ken christenen die een ontspannen houding hebben. Ik meen dat dat hun favoriete woord ervoor is. Ik ben bang dat de waarheid hen lui noemt. Daarom zijn ze zo stil als hun getuigenis zou moeten klinken. Ze zijn gewillig genoeg om te getuigen als duizenden anderen dat ook doen. Ze kunnen ‘Hosanna’ roepen als de straten daarvan weergalmen. Maar er zijn niet zoveel mensen bereid om voor Christus te getuigen als de ruwe schreeuw ‘Kruisig Hem! Kruisig Hem!’ overal wordt gehoord. Als we getuigen voor God zijn, zijn we gebonden om te getuigen tegenover iedereen die we kennen, maar vlees en bloed raden ons aan even te doen alsof we er niet zijn als weinig geliefde waarheden in het geding zijn. Bepaalde broeders vinden het gepast om de nadruk te leggen op rustige delen van het Woord van God, en niet op waarheden die hen in de problemen brengen en discussie oproepen. De leer die wordt aanvaard, willen ze bevestigen, omdat iedereen het er toch al mee eens is, maar precies dat deel van de waarheid dat getuigen het meest nodig heeft, wordt vermeden of zelfs met minachting bekeken.

			Laten we altijd klaarstaan als er een getuige nodig is. Laten we geslagen en mishandeld worden omdat we een ongemakkelijke waarheid overeind houden. Laten we nooit selectief onze waarheden uitkiezen waarvan we willen getuigen. Als u al een keus moet maken, bevestig dan de waarheid die het meest wordt veracht. Mocht u ergens zijn waar mensen God lasteren, getuig dan tegen die godslastering, kalm maar met overtuiging. Als u ergens bent waar dwaling onderwezen wordt, wacht dan op een goede gelegenheid en sta op voor Jezus. Ik zeg niet dat u erop los moet slaan als een ridder die met iedereen de strijd aangaat. Maar als er een getuige nodig is voor een bepaalde waarheid, wees dan de man en belijd de goede belijdenis voor Jezus, uw Heere.

			Vervolgens moeten we niet alleen op onze plek zijn als getuige voor God, maar we moeten ook gewillig zijn om te spreken als het de tijd daarvoor is. Geen verloste mag in de minste mate een onwillige getuige voor de Heere zijn. Het is jammer als de waarheid met zoveel moeite uit ons getrokken moet worden als was het een rotte kies. De beste wijn wordt het makkelijkst uit de druif geperst. En met een vrolijk hart geeft iemand het beste getuigenis, want zo iemand waardeert de waarheid in zijn eigen ziel en zou willen dat anderen die eveneens prezen. De gedachte dat onze Heere Jezus stil was ter wille van ons, zou ons ervan moeten weerhouden om stil te zijn voor Hem.

			Eén woord in Pilatus’ paleis zou de banden breken. Maar nooit zou Hij het spreken. En als nu één woord van onze lippen ons doodvonnis zou zijn, laten we dat dan spreken als het een woord is voor de waarheid en voor Christus. Laten we de gevolgen blijmoedig op ons nemen. Gods echte kinderen worden nooit stom geboren. Spreek dus als een echte man. Vertel wat u weet. Leer wat God u heeft geleerd. Wat u in het geheim hebt gehoord, verkondig dat van de daken. En wat in uw oor werd gefluisterd toen u gemeenschap had met uw God, ga daarmee de grenzen over en strooi het over de volkeren uit. Spreek, spreek voor Jezus.

			Van Gods getuigen wordt gevorderd dat zij de waarheid spreken, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Elke getuige aan het hof moet zweren dat te doen en elk kind van God is aan zijn Heere gebonden met de meest ernstige verplichting om hetzelfde te doen. Onze God vraagt nooit van iemand om voor Hem te liegen. De jezuïeten menen dat het doel de middelen heiligt. Ik wil daarmee maar zeggen dat deze duivels suggereren dat ze God verheerlijken als ze onwaarheid op onwaarheid stapelen. Een van de belangrijkste kwalificaties voor een priester is dat hij in staat is om een leugen te vertellen zonder rood te worden. En ik moet zeggen dat het sommigen van hen goed lukt. Onze Heere zou niet willen dat we leugenachtig spreken voor Hem of dat we de waarheid onderdrukken om Zijn zaak te dienen. Het kan gebeuren dat u denkt: ‘Tja, ik weet het niet. Mijn vriend zal zich ergeren als ik die waarheid belijd. Ik zal mijn geloof niet echt verloochenen, maar ik zal doen alsof het om iets kleins en onbelangrijks gaat.’ Dan wilt u dus kwaad doen om er goed uit voort te laten komen.

			Sommige mensen zeggen bij zichzelf: ‘Het klopt wel niet wat ze in deze kerk leren, maar ik kan maar beter hier blijven. Deze gemeente geeft me bijzondere gelegenheden voor dienstbaarheid. Het is waar dat ik de leer van mijn kerk niet geloof, maar kan ik er daarom niet meer zijn? De catechismus en de rituelen zijn niet echt mijn visie en er zijn veel mensen die het tegenovergestelde denken van wat ik denk. Ze gebruiken graag de taal die ik uiterlijk belijd te geloven. Ze uiten de meest afschuwelijke dogma’s. Dat is allemaal verschrikkelijk, maar kan ik dat niet maar beter verdragen en verder gaan met goed doen?’ Mijn lieve vriend, ik geloof niet dat God ooit van Zijn kinderen verlangt om een positie in te nemen waarin ze niet volstrekt oprecht kunnen zijn. En ik geloof niet dat Hij het goedkeurt als ze in zo’n positie blijven zitten. Ik moet me niet half zo druk maken over mijn dienstbaarheid als over mijn trouw en waarheid.

			Verwarring en onderdrukking van de waarheid kunnen de zaak van God niet dienen. U bent gehouden de waarheid voor God te spreken. Hij wil geen lettergreep bezijden de waarheid horen. En u moet de hele waarheid naar buiten brengen, voor zover de Heere u die geleerd heeft. Verberg niets om politieke redenen. Tegelijkertijd mag u geen waarheid buitenproportioneel uitvergroten. Als iemand zijn portret laat schilderen, is het fout om alleen zijn neus af te beelden en niets anders, of om die neus zo groot te maken dat u zijn ogen niet meer kunt zien. Verteken de waarheid nooit. Sommige waarheden vormen de achtergrond van een beeld, ze zijn niet bedoeld om op de voorgrond te worden geplaatst. Maar achtergrond of voorgrond, elk deel moet waarheidsgetrouw zijn. Mijn Heere zal geen leugenaars roepen om voor Hem te getuigen, want die zijn verwerpelijk in Zijn ogen.

			Bedenk ook dat we persoonlijke getuigen moeten zijn. Gisteren hoorde ik een getuige zeggen: ‘En die zei tegen mij…, zei hij.’ Onmiddellijk werd hij onderbroken met de scherpe bestraffing dat dit geen bewijs was en dat er niet naar geluisterd kon worden. In ons gerechtshof staan we geen tweedehands getuigenis toe. ‘Nee’, zegt de rechter, ‘wat heeft u zelf gezien, beste kerel? Dat willen we weten.’ Dat geldt ook uw getuigenis voor God. U moet bevestigen wat u zelf heeft gezien en gevoeld. Het is heel makkelijk om biografieën van goede mannen te lezen en dan naar voren te lopen en het over hun ervaring te hebben. Maar dat is heel slecht. Laat uw ervaring uw eigen ervaring zijn en uw getuigenis voor God wat u heeft geproefd en ervaren van Zijn goede Woord.

			Er is een groot verschil tussen tweedehands geestelijke roddelervaring en een persoonlijk beproeven en bevinden van de beloften en het Woord van God. Het is onbevattelijk hoe groot de kracht is als u kinderen vertelt hoe de Heere met u handelde toen u een kind was. En hoe groot de kracht is als u ongelovigen vertelt wat u heeft ontdekt over de dwaasheid van zondige pleziertjes en over de leegte van de wereld. Niets is nuttiger voor een jonge bekeerling dan hem te vertellen hoe u de Zaligmaker vond en wat de Zaligmaker voor u betekent. Als u omgaat met mensen die twijfelen en wanhopen, zijn uw eigen beproevingen en uitreddingen de beste onderwerpen om over te spreken. Persoonlijke ervaring moet u toerusten voor persoonlijk getuigenis. Houd u zich nooit in.

			Getuigen verschillen nogal van elkaar. Twee getuigen kunnen allebei de waarheid spreken en toch zult u de een veel eerder geloven dan de ander vanwege het karakter dat de getuige laat zien. Goede rechters tellen geen hoofden, maar wegen ze. Als ze iemand hebben die bekend is vanwege zijn positie en eerlijkheid en hij bevestigt iets, hebben ze nauwelijks meer bewijs nodig. Maar als er een half dozijn getuigen komt van een wat duister kaliber, zullen ze bijna niet in staat zijn om een zaak te bewijzen.

			Als u voor God getuigt, is uw getuigenis meer waard naarmate de heiligheid van uw karakter. U kunt niet het ene zeggen met uw mond en het andere doen met uw hand. Uw getuigenis voor Jezus Christus op school wordt verknoeid als er thuis geen godsvrucht is of als eerlijkheid ontbreekt in uw zaken. Als uw karakter twijfelachtig is, zult u meer kwaad dan goed doen. De duivel wilde ooit getuige voor Christus zijn en er zijn er die denken dat het politiek heel handig zou zijn om de duivel in te schakelen en hem de waarheid te laten spreken, maar de Heere Jezus Christus wilde het niet hebben. Hij zei: ‘Zwijg! Ga uit hem weg’ (Lukas 4:35). De waarheid wil niet geholpen worden door de vader der leugenen. Ik nodig geen goddeloze uit om te getuigen voor Jezus Christus. Tegen de slechte mensen zegt God: ‘Hoe durft u over Mijn verordeningen te vertellen en Mijn verbond in uw mond te nemen?’ (Psalm 50:16). 

			En als u een kind van God bent, wordt het gewicht van uw getuigenis aanzienlijk minder als uw karakter niet zuiver is. Omwille van de Heere spoor ik u daarom aan om uw leven te bezien en te wandelen volgens Zijn geboden. O, laat nooit worden gezegd dat Christus door ons werd verwond – door ons voor wie Hij stierf – door ons die onze hoofden aan Zijn boezem legden. God geve dat we van begin tot eind machtige getuigen zijn, omdat ons karakter bekend is en door iedereen gelezen kan worden. Moge de Heilige Geest, Die ons heiligt, ons in deze zaak helpen.

			Nog een ding. Elke getuige moet klaarstaan om ondervraagd te worden. O, wat hebben sommige christenen daar een hekel aan. Zelf als het gaat om de aansluiting bij een kerk hoor ik mijn broeders predikanten vaak zeggen dat we het mensen zo makkelijk mogelijk moeten maken om zich bij de kerk te voegen. We moeten de ‘lieve jonge vrienden’ niet bevragen, en meer van dat soort onzin. Ik geloof juist dat het tijd voor hen is om onderwezen te worden als ze geen rekenschap kunnen geven van de hoop die in hen is. Als ze hun eigen christelijke broeders niet kunnen antwoorden en hun ervaring niet kunnen delen, is dat meer de fout van hun predikant dan van hen. Ik zoek geen groot aantal laffe leden en ontsla niemand van de plicht om te vertellen wat de Heere aan zijn ziel deed. Er zijn veel kerken waar jongedames en -heren opgenomen worden omdat ze een vriendelijk briefje schrijven en een vriend hoopt dat het wel goed zit. Zo makkelijk worden ze aangenomen en op die manier worden we overspoeld met mensen die hun mond nooit opendoen voor Christus en al beven bij het noemen van hun ziel.

			We hebben te veel van zulke gewatteerde, opgepoetste godsdienst. Ik zou de wereld niet rond durven trekken met een regiment soldaten die op dons willen slapen. Geef mij de mannen maar die vervolging kunnen verdragen, die klaarstaan om Christus te prediken op de straathoeken, die moedig genoeg zijn om een woord voor Jezus te spreken tot ieder die zij ontmoeten. We hebben helden nodig, lafaards hebben we genoeg. Lieve vrienden, we moeten het verdragen om ondervraagd te worden, want de wereld zal ons ondervragen met harde woorden, gescheld, insinuaties, verdraaiingen en leugens. Hoe duidelijker we zijn, hoe vaker we moeten lijden, maar daar moeten we op voorbereid zijn. Onze majesteiten komen niet zonder bloed op de troon, en wij hebben nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in onze strijd tegen de zonde (Hebreeën 12:4). Zouden we ons inhouden als we over Christus spreken? Of halfslachtig besluiten onze mond te houden? Is een christelijke man bang voor mensen en verbergt hij zijn principes uit angst dat hij wordt bespot? God geve van niet. Laat de schaamte maar over aan de mensen die geen godsdienst hebben of die een waardeloze godsdienst aanhangen. Laten wij echte getuigen zijn voor Christus, in leven en in dood, waardig onze voorvaders en gedachtig aan de ogen die op ons rusten.

			II. We gaan verder en zullen het hebben over het bewijs dat we moeten leveren. Laten we eens nagaan van welke feiten we getuigenis kunnen geven.

			Laten we even nadenken. We veronderstellen dat we allemaal christen zijn, maar we kunnen niet van precies dezelfde feiten getuigen, want er is groei in ervaring. Toch is er een aantal feiten waarvan ieder van ons die de Heere kent een heel duidelijk verslag kan geven.

			In de eerste plaats kunnen we getuigen van veel eigenschappen van God, bijvoorbeeld van Zijn waarachtigheid. We zien dat Hij in Zijn Woord stelt dat de mensen zijn gevallen en dat het hart van de mens arglistig is. Is dat zo, broeders? Wat getuigt u over uzelf? U kunt niet over anderen spreken, maar wat ziet u in uzelf? Ik moet echt pijnlijk bekennen dat mijn hart verdorven is! Toen ik het kwaad van mijn natuur inzag, of meende dat in te zien, werd ik wanhopig en al heeft het zicht op Jezus Christus mij vrede gegeven, toch kan ik nooit vergeten hoe slecht mijn natuur is. God hoeft Zijn genade maar terug te trekken of de diepten van onze verdorvenheid verdrinken alle genade in ons, zoals de zondvloed de wereld bedekte. We weten dat God de waarheid heeft gesproken in deze kwestie, want ons eigen geval bewijst het. 

			De Heere heeft het eeuwige leven beloofd aan ieder die gelooft in de Heere Jezus Christus. Wij hebben in Jezus Christus geloofd. Hebben we gemerkt dat er nieuw leven aan ons werd geschonken? Laten we daarover spreken. Zijn we ons ervan bewust dat we hemels leven bezitten? Als er iets in de wereld waar is, dan weten we zeker dat dit het is. Genade heeft ons veranderd. We hebben ogen waarmee we het onzichtbare zien en oren waarmee we het eeuwige horen. We hebben geleerd om ons bewust te zijn van de dingen die nog niet worden gezien. Ons geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Er is geestelijk leven in ons. Dat kunnen we niet beschrijven. We kunnen iemand die zich niet van zo’n leven bewust is niet duidelijk maken wat het is. Maar dat we het hebben, is een zeker feit en we getuigen er gewillig van.

			Er zijn er die godsdienst hoe dan ook bespotten en bij dat alles hebben ze ook dit feit bespot. Maar daartoe hebben ze het recht niet. Velen van ons zijn even eerlijk en betrouwbaar als andere mensen en even gevoelig. Als we een getuigenkamer moesten ingaan, zou ons getuigenis niet in twijfel getrokken worden. Zelfs zij die ons bespotten, zouden ons daar geloven. Waarom geloven ze ons nu dan niet? Ik begrijp niet waarom zij denken dat het bewezen is dat er geen nieuw leven bestaat, alleen omdat zij dat zelf niet ervaren hebben. Negatief bewijs is waardeloos in zo’n geval. Als we getuigenis geven dat wij het hebben ervaren, zou het eerlijk zijn als zij dat getuigenis aanvaarden, of ze de waarheid daarvan nu persoonlijk kennen of niet. Laten we hier in ieder geval heel, heel duidelijk over zijn en zeggen: ‘Ja, onze God heeft gelijk met wat Hij zegt over onze gevallen staat. En God heeft gelijk met wat Hij zegt over de vernieuwing van de ziel door de Heilige Geest door het geloof in Jezus Christus.’

			Dat God waarachtig is, zal ook duidelijk worden uit Zijn beantwoorden van onze gebeden, Zijn redding in tijden van beproeving, Zijn vervullen van Zijn beloften en op verschillende andere manieren. Altijd als zoiets ons overkomt, moeten we opstaan als getuigen en zeggen: ‘Zeker, de Heere is waarachtig.’

			We moeten ook getuigenis geven van de liefde van God. We hebben een oud gezegde dat ieder moet vertellen wat hij bevindt. Spreek over de Heere zoals u Hem bevonden hebt. Ik weet zeker dat dat meer is dan ik ooit tot mijn eigen tevredenheid zal kunnen doen. Mijn gezegende God! Is er ooit iemand aan U gelijk geweest? Als de goden van de heidenen goden waren, zijn ze het niet waard om op dezelfde dag genoemd te worden als onze goede God. Wat een liefde heeft Hij over ons uitgestort! Ik twijfel er niet aan dat iedereen die de Heere kent mij na zal spreken als ik zeg dat de Heere me dagelijks verrast met Zijn goedertierenheid en Zijn tedere genade. Hij doet me smelten door het vuur van Zijn genade. Ik begrijp niet waarom Hij zo goed voor mij is. Als Hij Zijn opstandige kind slechts had vergeven en hem had toegestaan om een knecht te zijn in de koninklijke keuken, zou ik Zijn voeten hebben gekust uit dankbaarheid. Maar zie nu, Hij heeft tegen mij gezegd: ‘U bent geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus’ (Galaten 4:7). Als Hij mij slechts toegestaan had om een glimp van Zijn liefde te zien, om mijn ziel te laten weten dat ik niet volstrekt verloren was, zou ik Hem tot in alle eeuwigheid hebben geprezen. Maar in plaats daarvan toonde Hij mij al Zijn goedheid en verkondigde Hij Zijn heerlijke naam.

			Ik ben overweldigd door Zijn tederheid voor mij in Zijn voorzienigheid, om Zijn goedheid in kastijdingen, om de vriendelijkheid waarmee Hij mij weer opricht. Geprezen zij Zijn naam! U kunt uw meester prettig vinden, maar Hij is de mijne voor eeuwig. U kunt de God aanbidden die u wilt, maar ik zal geen andere God hebben dan de Heere. U kunt zich beroemen op uw schoonheid, maar mijn Geliefde is geheel lieflijk.

			Broeders, we kunnen ook getuigenis geven van de wijsheid van onze Heere, toch? Wij jongeren kunnen dat niet zo goed als de ouderen. Maar mijn oude vrienden die al in de zestig en zeventig zijn, maken ons blij als zij spreken over de wijsheid van de Heere. U bent er levende bewijzen van dat alle paden van de Heere wijsheid zijn. Hij liet alle dingen meewerken ten goede en u bent er nog om Zijn naam te prijzen. Langzamerhand, als ons leven zijn einde nadert, zullen we in staat zijn om anderen nog meer over die wijsheid en zorg te vertellen die de Heere overvloedig over ons uitstortte. Maar laten we op dit moment getuigenis geven van wat we nu weten.

			Geliefde vrienden, we kunnen ook getuigenis geven van de onveranderlijkheid van God. Natuurlijk, ons leven duurt op z’n langst maar zo kort dat we niet veel getuigenis kunnen geven van de eeuwige onveranderlijkheid van Jehova. Maar neem onze vijfentwintig jaar christelijke ervaring. Of sommigen van u kunnen er vijftig nemen. Is er in die tijd enige verandering geweest is in uw God? Wij zijn even onberekenbaar als de wind. Maar er is zeker geen verandering in Hem. Hij had ons lief en Hij heeft ons nog steeds lief. Hij vergaf ons en Hij vergeeft ons nog steeds. Hij kastijdde ons en Hij kastijdt ons nog steeds. Maar Hij ondersteunde ons ook en Hij ondersteunt ons nog steeds.

			Onveranderlijk is Zijn wil;
hoe duister mijn weg ook is,
Zijn liefdevolle hart
is eeuwig hetzelfde.
Mijn ziel gaat wel door veel verandering,
maar Zijn liefde blijft altijd.

			In beproevingen is ons dit duidelijk geworden. Misschien dachten we in tijden van zorg dat Zijn liefde voor ons ophield. Maar als we terugkijken, belijden we dat we het mis hadden. Er was evenveel liefde in de kastijding van de Heere als in Zijn zorg. We werden evenzeer geliefd toen we de toevlucht namen onder de schaduw van Zijn vleugels als toen we ons koesterden in het licht van Zijn aangezicht. Gezegend zij Zijn naam, Hij verandert niet.

			Behalve de dingen die God zo duidelijk betreffen en waarbij we getuigen van het karakter van de Allerhoogste, zijn er ook andere feiten waarvan we getuigen. Een ervan is deze: we kunnen getuigenis geven van de kracht van het gebed. Terwijl ik dat laatste woord uitsprak, zag ik vanuit mijn ooghoeken een zuster zitten. Ik zal haar verder niet bij name noemen. Zij en ik weten hoe we samen in gebed worstelden voor een zieke dochter en hoe de Heere ons hoorde. Ik stond op van mijn knieën en zei tegen haar: ‘Ga naar huis, als u thuiskomt, zult u merken dat uw dochter aan het herstellen is.’ Ze weet dat het zo was en hoe God sindsdien op vele andere manieren haar gebed heeft verhoord. Ik sprak mensen voor wie het gebed een dagelijkse bezigheid is, een onderhandeling met God die ze niet slechts bij bepaalde gelegenheden, maar het hele jaar door voeren. Als u dat doet, zullen gebedsverhoringen zo gewoon worden dat u de meeste ervan zo weer vergeet en dat slechts de meest bijzondere in uw geheugen blijven hangen.

			Als iemand mij vertelt dat God het gebed niet hoort, lach ik hem in zijn gezicht uit. Hij zou me even goed kunnen vertellen dat de zon niet schijnt of dat tweemaal twee geen vier is. God hoort het gebed dagelijks, elk uur van de dag, en ik weet dat. Iemand kan me makkelijker afbrengen van het geloof dat ik besta dan van de wetenschap dat God naar mijn smeekbeden luistert. Ik ben daarin de enige niet. Duizenden zullen zich verenigen en zeggen: ‘Echt waar, er is een God Die het gebed hoort.’ Als ik broeders hoor zeggen hoe wonderlijk het is dat God het gebed hoort, denk ik dat het nog veel wonderlijker is dat zij zo praten, want het is helemaal niet verrassend dat God Zijn woord houdt. Nee, dit is het cliché van echt christendom: een God Die gebed geeft in het hart en een God Die gebed beantwoordt in voorzienigheid en genade. Broeders, wees nooit traag om uw getuigenis te geven van God Die het gebed hoort.

			We zijn ook duidelijk over de werkzaamheid van het Evangelie. Overal waar het Evangelie in waarheid wordt gepreekt, zal het kracht doen. En overal waar het Evangelie wordt geloofd, is het een kracht van God tot zaligheid. Er zijn hier mensen die daar getuigen van zijn. U hebt lesgegeven op de school en u hebt gezien dat jongens en meisjes tot God bekeerd werden. Er zijn broeders aan deze kerk verbonden die geëvangeliseerd hebben in de achterbuurten van Londen en die gezien hebben hoe deze plekken overvloedig vrucht droegen voor God. Anderen hebben het Evangelie gebracht bij de diepst gevallenen en gezien hoe zij uit de zonde weggeroepen werden. De mannelijkheid die uitgedoofd leek, werd weer helder zichtbaar. De vrouwelijkheid die vermorzeld leek, scheen weer als een kostbaar juweel. Gods Evangelie heeft wonderen gedaan. Het is niet vreemd als een prediker sceptisch wordt als hij nooit bekeringen ziet. Het bewijs van het Evangelie ligt in zijn werkzaamheid. Als het mensen niet redt van de zonde, als het de gevallenen niet opricht, als het geen licht en vreugde geeft aan de wanhopigen, dan ontbreekt het zeker aan het bewijs van zijn goddelijke zending. Want zelfs Jezus Christus gaf als bewijs van Zijn eigen zending dat ‘blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd wordt’ (Luk. 7:22). Als deze dingen nu niet waar zijn, kunnen we er terecht aan twijfelen of het Evangelie dat wij preken wel het Evangelie van Jezus Christus is. Maar we kunnen er getuigenis van geven (en, o, hoe vreugdevol is het om dat te doen!) dat het Evangelie zijn kracht niet is verloren.

			Nog een punt. Als Gods getuigen kunnen we spreken over de lieflijkheid van de nabije omgang met Hemzelf, een onderwerp dat ik mijn dwalende tong nauwelijks toevertrouw. O broeders, er is niets als de vreugde die voortkomt uit die bijzondere omgang met God. De heer Aitken zei gisteravond dat hij ons een recept zou geven om ellendig te worden. Hij zei iets als: ‘word een halve christen.’ Hij zei: ‘Als je een wereldling bent, heb je nog een soort plezier. Je zult de zeepbel krijgen en al zal hij snel barsten, je hebt tenminste iets. En als je een echte christen bent met heel je hart, zul je de vreugde van de Heere hebben. Maar als je noch het een, noch het ander bent, zul je niets krijgen.’ Heb je nooit gezien hoe kleine jongetjes staan te bibberen als ze ‘s morgens in bad gaan en ze tot hun knieën in het water staan? Natuurlijk bibberen ze. De manier om warm te worden, is om er eerst met je hoofd in te plonzen. Sommige belijders staan in ondiep water. Ze bibberen en roepen:

			Ik verlang ernaar zeker te zijn,
dit geeft me zulke angstige gedachten.

			En dat soort dingen. O mijn broeder, geef uzelf geheel aan Christus en de vreugde van de Heere zal voor u zijn, evenals wij die hebben. Dit is een aantal dingen waarover wij kunnen spreken.

			III. Nog heel kort een derde punt. Als een getuige opgeroepen wordt om te getuigen voor de ene partij, getuigt hij tegen de andere. We moeten dus bedenken dat ons bewijs de andere kant veroordeelt.

			We zijn getuigen tegen de zonde. Zonde komt met een beschilderd gezicht, zoals Izebel. Maar we getuigen dat zij een verderver is en gedood moet worden. De pleziertjes van de zonde zijn slechts een masker van ellende. Gelukkig degene die nooit drinkt uit de beker die deze sirene aanbiedt. Geve God dat niemand van onze jonge vrienden het plezier van het kwaad uitprobeert, want het is als dodelijk vergif. Degenen die pas later bekeerd zijn, dragen een heel spijtig getuigenis met zich mee dat de zonde ellende is en dat het loon van de zonde de dood is.

			We zijn ook getuigen tegen onszelf. Velen zeggen met het spreekwoord: ‘Zelf is heel wat mans.’ Zelf zal redden, zelf is rechtvaardig. Maar ons getuigenis is dat zelf geen kracht heeft om zijn eigen beslissingen te nemen. Zelf is een bedelaar in lompen die over zichzelf denkt alsof hij een koning is. Zo’n zelf is leeg en ijdel, bedrieglijk en dood. Dat getuigenis hebben we in ons en zullen we altijd bij ons hebben.

			We getuigen ook tegen ongeloof. Is er hier een christen die ooit iets verkregen heeft door ongeloof? Ontsnapte ooit een kind van God aan zorgen door de betrouwbaarheid van de Heere te wantrouwen? Nee. Ons ongeloof maakt ons tot verliezers, nooit tot winnaars. Ongeloof is een nare bedrieger. Bunyan zegt dat Ongeloof gevangengenomen werd en veroordeeld om te worden opgehangen, maar heel terecht zegt hij dat hij uit de gevangenis brak, ‘want hij was een gewiekste kerel.’ Het enige deel van de Christenreis waarmee ik geneigd ben het oneens te zijn, is het deel waar meneer Grootmoedig het hoofd van de reus Wanhoop afslaat, want voor zover ik weet, leeft hij nog. Maar Bunyan zet dat recht in zijn rijmpje:

			Zonde kan zijn kasteel weer opbouwen, zorgen dat het beklijft,
en maken dat Wanhoop, de reus, blijft.

			O, dat vreselijke ongeloof. Broeders, laat uw getuigenis daartegen helder en duidelijk zijn.

			We getuigen ook tegen satan. We weten dat hij een bedrieger is, een leugenaar, een moordenaar. Kwaad is nooit goed. We mogen er geen plaats aan geven om er nut uit te verkrijgen. We moeten de boze weerstaan, standvastig in het geloof en altijd getuigen dat hij de dodelijke vijand van de ziel is, onder welke vermomming hij zich ook voordoet.

			Terwijl ik afsluit, wil ik nog zeggen dat er tijden zijn waarin ons getuigenis bijzonder waardevol is. Vraagt u wanneer? Ik antwoord: ‘Uw getuigenis is bijzonder waardevol als anderen zich in zondig zwijgen hullen. Als u op een plek woont waar maar weinig ijverige christenen zijn en waar de dwaling tiert, wees dan trouw, mijn broeder. Uw licht is nodig als er veel mist is. Het is niet nodig om de fouten van anderen op te sporen, want dat zal niet helpen. Als het een duistere plek is, schijn dan helderder, als dwalingen overheersen, breng dan de waarheid naar voren. Er is geen beter argument tegen een dwaling dan de waarheid die u verdedigt, waarin u zich verheugt en waarnaar u leeft. Een getuigenis wordt kostbaarder naarmate het schaarser is. Mogelijk had u uw mond kunnen houden als er veel verdedigers waren. Maar nu er zo weinig zijn, wees des te ijveriger om getuigenis te geven van de waarheid, net als uw goddelijke Heere.

			Getuigen worden ook waardevol in tijden van vervolging. Moet u lijden omwille van Christus? Wees blij, broeder, want zo hebben ze de profeten vóór u vervolgd. Als u geduldig kunt zijn, als u spot kunt verdragen zonder wraakzucht, of als u uitgescholden kunt worden zonder dat u terug scheldt, heeft u een geweldige gelegenheid. De wereld kijkt toe hoe iemand die wordt bespot en gelasterd, reageert. Als zo iemand zich als een christen gedraagt, voelt de wereld de kracht daarvan en heeft hij respect voor zijn volharding. Geef slechts een klein beetje toe en u zult meer moeten toegeven en worden veracht. Maar als u vasthoudt aan uw principe roept dat respect op. Zet uw voet stevig op de grond. Sta stevig waar God u heeft geplaatst en uw getuigenis zal aan waarde winnen bij elke spot die erover uitgegoten wordt.

			Mijn broeders en zusters, ook al bent u arm, uw getuigenis is niet minder waard. Niets eert het Evangelie meer dan de godvrezende levens van eenvoudige christenen. Het eert het Evangelie als iemand met een kroon bidt, maar wat zijn er daar maar weinig van! Als een arme man blij, tevreden, dankbaar en vertrouwend is, is hij een van Gods edelen. De kerk en God eren zo iemand. We zijn blij dat we zulke mensen in de getuigenkamer vinden om te verklaren dat de Heere goedertieren is.

			Ons getuigenis wordt waardevoller naarmate we ouder worden. Mensen geven meer aandacht aan de woorden van ervaren mensen. Het is natuurlijk en goed om dat te doen. Als de jaren heen gaan, moeten we er des te ijveriger voor zorgen dat ons getuigenis voor God helder, grondig en veelvuldig is. Een christen op jaren die weinig tot niets te zeggen heeft over zijn Meester is een verdrietige ontmoediging voor jonge beginners. Ik keur ten zeerste het voorbeeld van sommigen af die al lang belijders zijn, maar baby’s in Christus blijven, als ze al in Christus zijn. Het is heel jammer om te zien hoe een hoofd wit geworden is door het zonlicht vanuit de hemel en dat het zo weinig van de hemel heeft in de dagelijkse gesprekken. Sta op, ernstige en eerbiedwaardige heren, en leg getuigenis af van de betrouwbaarheid van onze God.

			Ook het getuigenis van een zieke is heel bijzonder. Het is een grote beproeving als zij die wij liefhebben steeds moeten lijden. We zouden willen dat ze hun pijn even konden afleggen om adem te halen. Toch kan er in iemands huis geen grotere zegen komen dan een lijdend kind van God. Beproefden gaan zo diep, ze spreken zo ernstig en zo gevoelig. Er zit geen namaak in hun godsdienst. Pijnscheuten nemen inbeelding al gauw weg. Imitatie en huichelarij houden geen stand bij de ernstige realiteit van langdurige ziekte. Getuigen in de oven van het lijden zijn echt krachtig. We horen geen lied in de nacht, tenzij de borst met dorens wordt doorboord. Als er geen mensen waren die als Arabische duikers diep wegdoken in de diepten van ellende, zouden we minder parels vinden. Maar zulke mensen zijn er en hun getuigenis is kostbaar. Als het uw en mijn tijd wordt om een tijd lang naar boven te gaan en vanaf ons bed te bidden, geve God dat we daar heerlijke preken mogen houden.

			Ten slotte is er iets bijzonder waardevols in het getuigenis van de stervende heilige. De Heere kan terecht tot zulke mensen zeggen: ‘U bent Mijn getuigen.’ Sommigen van ons hadden het voorrecht getuigenissen te horen van de lippen van een stervende, en die waren een grote versterking van ons geloof. Ik herinner me een broeder die vaak naar de dorpen liep om te gaan preken. Hij had heel weinig gaven, maar een groot hart. Ik weet geen krachtiger getuigenis dan zijn uitspraken in zijn laatste uren. Zijn ziekte maakte hem blind, maar toen hij de stem van een vriend hoorde, sprak hij hem zo aan:

			Als je mijn ogen breken ziet,
gaat mijn tijd gelukkig voorbij!
Als je een dodelijke bleekheid aan mij ziet,
komt er heerlijkheid voor mij.

			Zijn vreugdevolle toon gaf een diepe ernst aan zijn woorden.

			O, die heerlijke getuigenissen van de stervenden, we verzamelen ze! Kinderen spreken in hun laatste uren even wijs over Jezus als oude mannen. Moeders en vaders laten getuigenissen achter, kostbaar als edelstenen. Maar ik hou op. U en ik zullen spoedig heengaan. Mocht genade ons in staat stellen om te sterven met een blij getuigenis op onze lippen.

			Helaas! Nu ik stop, moet ik u er weer aan herinneren dat sommigen onder u geen getuigen voor God zijn, omdat u niets van Hem weet. Bedenk dat u, als u geen getuigen voor God bent, vast zult zitten op de beklaagdenbank. Of u moet de getuigenkamer in voor God óf anders moet u de plek innemen van de gevangene om onderzocht en schuldig bevonden te worden. O zondaren, ik wilde dat u de God zou beproeven van Wie wij getuigen zijn. Als wij Hem onwaarachtig hadden bevonden, zouden we het u vertellen. Als we hadden bevonden dat Christus niet kon redden, zouden we het zeggen. Als we hadden bevonden dat God niet kon vergeven, zouden we dat melden. Als de godsdienst ons ellendig maakte, zouden we het u vertellen of zou u het wel merken. Als God niet kon worden vertrouwd in Zijn voorzienigheid en het gebed niet hoorde, zouden we het zeggen, want we willen geen leugen in stand houden. Maar zulke dingen hebben we niet te melden. We geven gewillig getuigenis voor God. Bedenk dat er geschreven staat: ‘Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen’ (Joh. 6:37). Ga de waarheid van die belofte maar testen. God zegene u omwille van Jezus.

			Amen.

			De opdracht van de zendeling

			‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.’ (Mattheüs 28:18, 19)

			Terwijl ik persoonlijk over deze tekst mediteerde, werd ik meegenomen door de kracht ervan. Ik was nauwelijks meer in staat om rustig na te denken over de woorden of over de redenering van de tekst. Het gebod waarmee de tekst eindigt, herhaalde zich steeds en steeds weer in mijn oren, tot ik niet meer in staat was om te studeren. Mijn gedachten gingen heen en weer en stelden duizend vragen, bedoeld om me te helpen een antwoord te vinden op de ernstige vraag: ‘Hoe moet ik heengaan en alle volken onderwijzen, hen dopende in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest?’ De praktische les leek in mijn geest de redenering te overweldigen waarvan die les slechts de conclusie is. ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken.’ Mijn oren schenen het te horen alsof Christus het op dat moment tot mij sprak. Ik werd Zijn aanwezigheid gewaar. Ik dacht dat ik Hem kon zien terwijl Hij Zijn doorboorde hand ophief, dat ik Hem kon horen spreken, zoals Hij gewoonlijk sprak, met gezag en toch zachtmoedig. ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de Naam van de alzalige God.’ O, ik wilde dat de kerk de Zaligmaker nu deze woorden tot haar kon horen spreken. Want de woorden van Christus zijn levende woorden. Ze hadden niet alleen gisteren kracht, maar ook vandaag. De bevelen van de Zaligmaker moeten gehoorzaamd blijven worden. Ze waren niet alleen voor de apostelen bindend, maar ook voor ons en voor elke christen op wie dit juk valt: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.’ Vandaag worden wij niet uitgezonderd van de dienst van de eerste volgelingen van het Lam. Onze marsorders zijn dezelfde als die van hen. En onze Kapitein eist van ons even prompt en precies gehoorzaamheid als van hen. O, dat deze boodschap niet tot dovemansoren was gericht of door onaandoenlijke zielen werd gehoord!

			Broeders, de heidenen vergaan. Zouden wij hen laten vergaan? Zijn Naam wordt onteerd. Zouden wij stilzwijgen? De eer van Christus wordt in het stof vertrapt en Zijn vijanden honen Zijn persoon en weerstaan Zijn gezag. Zouden wij, Zijn soldaten, dat verdragen? Zouden onze handen het gevest van ons zwaard niet grijpen, het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God? Onze Heere stelt Zijn komst nog uit. Zouden wij in slaap vallen of eten en dronken worden? Zouden wij niet liever de lendenen van ons verstand omgorden en tot Hem roepen: ‘Kom, Heere Jezus, kom haastig’? De spottende sceptici van deze laatste dagen hebben gezegd dat het winnen van de wereld voor Christus Die wij verwachten slechts een droom is of een wens die de geest van onze Leider doorkruiste, maar die nooit zal worden vervuld. Door sommigen wordt gesteld dat het bijgeloof van de heidenen te sterk is om neergeslagen te worden door ons onderwijs en dat de vestingen van satan onneembaar zijn voor onze aanvallen. Zou dat zo zijn? Zouden wij tevreden zijn met dwaas stilzitten? Nee, laten we liever het probleem onderzoeken, laten we de belofte van God beproeven, laten we zien of de woorden van Jezus waar zijn, laten we de werkzaamheid van Zijn bloed en de onoverwinnelijkheid van Zijn Geest aantonen door in de geest van het geloof alle volken te onderwijzen en hen in te winnen voor de gehoorzaamheid aan Christus onze Heere.

			Ik weet niet hoe ik vanmorgen mijn preek moet beginnen, maar het schijnt me toe dat ik, terwijl ik hier sta, die stem hoor zeggen: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken.’ Soms dorst mijn ziel naar de vrijheid om Christus te preken waar Hij nog nooit eerder gepreekt is. Soms verlang ik om niet te bouwen op het fundament van een ander, maar naar onbetreden land te reizen, naar een wildernis waar nog nooit een voetstap werd gezet door een dienaar van Christus, zodat de woestijn gaat bloeien als een roos. Ik heb het tot mijn ernstige vraag gemaakt of ik niet in China of in India moest getuigen van de genade van Jezus. En voor het aangezicht van God heb ik antwoord gegeven. Ik voel ernstig dat mijn positie in Engeland niet toelaat dat ik wegga uit de omgeving waar ik nu ben. Anders zou ik mezelf morgen nog aanmelden als zendeling. O, hoort nu niemand van u vanmorgen deze roeping? U bent vrij van dat grote werk dat mij is opgelegd, u die gaven heeft die op dit moment niet aan een bijzonder doel worden gewijd, u die kracht heeft zonder dat die tot nu toe aan een bepaalde zaak wordt geofferd, u die zich nog niet gegeven heeft aan een bepaalde plek. Hoort u mijn Meester niet klagen, met een autoriteit die niet kan worden genegeerd: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest’?

			O, ik wilde wel kunnen preken zoals Petrus van Amiens, voor een betere kruistocht!3 Waren menselijke lippen toch in staat om de duizenden van ons Israël4 in beweging te brengen om ineens te verschijnen, eendrachtig en onweerstaanbaar, om de wereld te veroveren zoals een geweldige vloed uit de diepten van de oceaan opkomt en de verlaten stranden overspoelt die er op dit moment doods en verlaten en bij liggen. Dat toch nog eenmaal de donderende stem gehoord werd en de lichtende Geest ieders hart doordrong, zodat de hele kerk als één man de marsorder van haar Heere gehoorzaamde en uitging om alle volken te onderwijzen en hen te dopen in de Naam van Israëls God! O Heere, als wij nalaten te spreken, laat U dan niet na om te spreken. En als wij niet weten hoe we Uw last kunnen dragen of Uw schrikwekkende gedachten uit kunnen drukken, spreekt U dan met die alles doordringende en tegelijk stille stem die geoefende oren kunnen verstaan en maak Uw dienaren gehoorzaam, omwille van Christus!

			Waak op, Gij Geest der oude helden,
Der eerste heilsgezanten van de Heer,
Die fier den vijand tegensnelden,
En onvermoeid getuigden tot Zijn eer!
O, werd weldra hun levenwekkend woord
In elke taal, door ieder volk gehoord!
Geef, zaaiers die van geestdrift branden;
Geef, maaiers die vol vreugd’ de sikkel slaan,
Gewiekte voeten, nijv’re handen;
Daar golft een zee van welig rijpend graan.
Gord, Heer des oogstes, gord uw volk met macht!
Uw werk is groot, maar klein is onze kracht.

			Wij knielen voor Uw zetel, Vader!
Den smeektoon op de lippen, dien Uw Zoon
Ons heeft geleerd: ‘O Heer, vergader
Een ongetelde schare om Uw troon!’
Een bede rijst van heel het wereldrond.
Wij wachten op het ‘Amen’ uit Uw mond.

			Verscheur den band, verbreek den kluister,
Dien satan om der volken lenden spant!
Geef aan Uw heilmaar nieuwe luister;
Zend boden tot in ‘t verste heidenland.
Heel ‘t aardrijk word’ Uw eigendom, o Heer!
Giet stroomen van den Geest der waarheid neer!

			Uw heilig woord zal triomfeeren;
‘t Zal schijnen in den donkren heidennacht;
‘t Zal on- en bijgeloof verneêren.
Reeds naakt de dag, zoo hijgend ingewacht,
Dat al wat leeft Uw grooten Naam belijdt
En in Uw heil zich eindeloos verblijdt!5


			Deze morgen zullen we eerst even stilstaan bij het gebod en vervolgens wat langer bij de redenering die daaraan voorafgaat. Er is een betoog, want u ziet staan: ‘Ga dan heen, onderwijs alle volken.’

			I. In de eerste plaats, broeders, en inderdaad heel kort, een paar dingen over het gebod.

			We moeten eerst opmerken hoe bijzonder liefdevol dit gebod is. Stelt u zich voor dat Mohammed op zijn sterfbed tegen zijn volgelingen zegt: ‘Aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.’ Wat zou zijn gebod dan zijn? ‘Ga dan heen, met scherpe kromzwaarden en overreed mensen tot geloof in de profeet of dood hen als zij kiezen voor het verschrikkelijke alternatief. Wreek mij van de mannen die stenen gooiden naar de profeet, maak van hun huis een mesthoop en hak hen in stukken, want mij komt de wraak toe en Gods profeet moet worden gewroken van zijn vijanden.’

			Maar Christus werd zoveel erger bespot en vervolgd door de mensen en Hij heeft echte macht. Dat had die ingebeelde profeet niet. Christus zegt tot Zijn discipelen als Hij naar de hemel opvaart: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.’ Dat is de stem van de liefde, niet van de wraak. ‘Ga en onderwijs hen over de kracht van Mijn bloed om te reinigen, de gewilligheid van Mijn armen om te omhelzen, het verlangen van Mijn hart om te redden! Ga en onderwijs hen. Onderwijs hen om Mij niet meer te verachten, om niet meer over Mijn Vader te denken als een boze en meedogenloze God. Onderwijs hen om hun knie te buigen en de Zoon te kussen en in Mij rust te vinden voor al hun moeite en zalf voor al hun pijn. Ga. Spreek zoals Ik heb gesproken. Ween zoals Ik weende. Nodig zoals Ik nodigde. Spoor hen aan, overreed, smeek en bid hen, zoals Ik dat eerder deed. Zeg hun tot Mij te komen als ze vermoeid en belast zijn. Ik zal hun rust geven. En zeg tot hen: ‘Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft!’ (Ezechiël 33:11). Wat is het gebod uit de tekst vriendelijk en genadig: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.’

			Let er ook op hoe overduidelijk dit gebod is: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken.’ De Roomse Kerk heeft dit niet goed begrepen. Zij zegt: ‘Ga heen, bedek alle volken. Laat in hun oren een taal klinken die ooit leefde, maar nu dood is. Breng hun het Latijn en laat dat prachtig harmonisch klinken. Dan zullen ze bekeerd worden. Richt een weelderig altaar op. Kleed de priesters in mystieke gewaden. Vier geheime rituelen en laat de heidenen zich verbazen. Verbijster hen door pracht. Verbaas hen door geheimenissen.’

			Maar Christus zegt: ‘Nee, ga en onderwijs.’ Dat moet een moeder doen voor haar kind. Dat moet een onderwijzer doen voor een jongen of een meisje. ‘Ga en onderwijs.’ Wat een eenvoud! Illustreer, leg uit, licht toe, instrueer, informeer, vertel. Neem de duisternis van onwetendheid bij hen weg. Laat hun het licht van de openbaring zien. Onderwijs! Wees tevreden met te gaan zitten en hun de meest duidelijke en gewone dingen te vertellen. Het is niet uw uitnemendheid die hen zal bekeren. Het zijn niet uw opgesmukte taal en gepolijste stiltes die hun verstand in beweging zullen brengen. Ga en onderwijs hen. Onderwijs hen! Nogmaals, mijn hoorders, dat woord heeft te maken met de eerste beginselen. We preken niet tot kinderen. We onderwijzen hen. We moeten ook niet zozeer preken tot de naties. Dat woord schijnt te groot voor de onbeschaafde, kinderlijke volken. Ga en onderwijs hen eerst de heel eenvoudige waarheden van het kruis van Christus.

			En let erop hoe Hij het vervolgens zegt. Wie moeten worden onderwezen? ‘Ga dan heen, onderwijs alle volken.’ De Grieken hebben filosofen, onderwijs hen. Het zijn slechts kinderen. Het zijn dwazen, ook al denken ze zelf dat ze wijs zijn. Er zullen vriendelijke landen zijn met een literaire ontwikkeling die die van de christenen verre te boven gaat. Onderwijs hen toch. Ze moeten worden onderwezen. En tenzij ze gewillig zijn om de positie van een leerling in te nemen en te worden als een kind, zullen ze in geen geval het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Ga niet met hen in debat. Redetwist niet. Probeer niet op hun niveau de strijd over bepaalde dogma’s aan te gaan. Sta vast op het feit dat Ik jullie gezonden heb, gezonden om de meest hoogstaande en best onderwezen mensen te onderwijzen. En als u die positie inneemt, zal Ik altijd bij jullie zijn om jullie te ruggensteunen. Mensen zullen gewillig zijn om aan jullie voeten te zitten en te worden onderwezen in de Naam van Jezus.

			Ik weet niet of al onze zendelingen de gedachte van Christus hebben begrepen om alle volken te onderwijzen, maar velen van hen hebben dat wel. Zij zijn beloond met veel bekeringen. Hoe meer zij echt eenvoudige onderwijzers zijn en geen westerse filosofen, geen ijverige strijders voor het een of andere Engelse dogma, ik zeg hoe eenvoudiger ze uit zijn gegaan als onderwijzers die door God zijn gezonden om de wereld te onderwijzen, hoe meer vrucht ze hebben gedragen.

			‘Ga dan heen, onderwijs.’ Sommigen denken misschien dat het minder moeilijk is om geschoolde mensen te onderwijzen dan onbeschaafde barbaren. Maar dezelfde plicht geldt voor beiden: ‘Ga en onderwijs.’ ‘Maar zij staan te dansen met hun tomahawk.’ Onderwijs hen en ga in hun hutten slapen. Ze zullen zich verbazen over je onverschrokkenheid en je leven sparen. ‘Maar ze eten elkaar op en vieren bloedige feesten rond de kookpot waarin een menselijk lichaam als afschuwelijk maal ligt te pruttelen.’ Onderwijs hen en ze zullen hun oorlogsketel legen, hun zwaarden begraven, voor u buigen en Koning Jezus erkennen. ‘Maar ze zijn verruwd, ze hebben nauwelijks een taal, een paar klikgeluiden is alles wat ze kunnen voortbrengen.’ Onderwijs hen en ze zullen de tale Kanaäns spreken en het gezang van de hemel zingen.

			Het is bewezen, broeders, dat ieder volk onderwezen kan worden. Ieder volk is daarna zelfs in staat om anderen te onderwijzen. Negerslaven bezweken liever onder aframmelingen dan dat ze hun Meester verloochenden. Eskimo’s hebben ploeterend hun kale hellingen beklommen en zo hebben ze Jezus gevolgd. Hindoes hebben het verlies van alle dingen geduldig gedragen, omdat ze Christus meer liefhadden dan wat dan ook. Zwakke vrouwen uit Malaga waren gewillig om te lijden en te sterven. Ze waren blij dat ze mochten lijden omwille van Christus. Elk land heeft zijn helden voor Christus. Mensen van elke kleur en van elk ras zijn voor Hem gestorven. Op Zijn altaar wordt het bloed gevonden van alle geslachten die op de aardbodem wonen.

			O, zeg toch niet dat ze niet onderwezen kunnen worden! Mensen, ze kunnen onderwezen worden om te sterven voor Christus. En dat is meer dan sommigen van u hebben geleerd. Ze kunnen de hoogste les uit de christelijke godsdienst opzeggen: die zelfopoffering die zichzelf niet kent, maar alles opgeeft voor Hem. Vandaag zijn er zendelingen uit de Karen die onder de Karen preken met evenveel passie en welsprekendheid als Whitefield. Er zijn Chinezen die Chinezen onderwijzen op Borneo, Sumatra en Australië, even ijverig als Morisson en Milne aanvankelijk in China onderwezen. Er zijn hindoe-evangelisten die zich niet schamen dat ze de dreiging van de Brahma losgelaten hebben en eten met paria’s en samen met hen te spreken over de rijkdommen van Christus. Mannen uit elke klasse en van elke soort blijken niet alleen onderwezen te kunnen worden, maar zijn ook in staat om zelf onderwijzers te worden, zelfs heel goede onderwijzers van de genade van de Heere Jezus Christus. Toen Christus zei: ‘Ga dan heen, onderwijs alle volken’, was dat gebod heel goed met de feiten te onderbouwen.

			Maar de tekst zegt ook: ‘hen dopend.’ Ze moeten worden onderwezen en daarna moeten ze worden gedoopt. Ik weet niet waarom we neigen naar het bijgeloof van onze christelijke broeders en het woord ‘baptize’6 willen gebruiken. Dat is geen Engels, maar Grieks. Het heeft slechts één betekenis, die niet verbreed kan worden. In de klassieken kan het zonder uitzondering nooit anders worden vertaald dan door onderdompeling. En omdat we dat geloven en weten, zullen we de vertaling vanmorgen maar helemaal afmaken: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen onderdompelend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.’

			Ons zendingsgenootschap was er het eerste – voordien was er alleen de Moravische zending. We zouden ook voorop moeten gaan in zuiverheid. Deze tekst kunnen we in elk land uitvoeren: eerst onderwijs, daarna doop. We snappen de filosofie niet waarbij eerst wordt gedoopt en daarna onderwezen. Wij houden ons eraan dat we eerst moeten onderwijzen en daarna, als mensen discipelen zijn geworden, hen moeten dopen. We moeten de volken niet dopen. Dat is niet wat het Grieks bedoelt. We moeten degenen die discipelen zijn, dopen in de heilige Naam. We menen dat onze broeders het Evangelie ernstig schade toebrengen door kinderen te dopen. Hun dwaling is geen kleinigheid. We weten dat het geen wezenlijk punt is, maar we geloven dat de kinderdoop de steunpilaar van het pausdom is. Als we die wegnemen, wordt het pausdom meteen een onmogelijkheid. Als je onbekeerde mensen niet meer bedient met christelijke instellingen, heb je de hele idee van een nationale godsvrucht en een nationale religie weggenomen. We zien niet welk kwaad eruit voort zou komen als onze broeders hun fout zouden erkennen. Maar we zien hoeveel misbruik hun vergissing veroorzaakt. En met alle vriendelijkheid en als broeders tekenen we opnieuw ernstig protest aan tegen het bedienen van de doop aan anderen dan aan discipelen, aan anderen dan aan degenen die het Lam volgen. Ze halen hun heggen omver. Avondmaal en doop voor mensen die Christus niet toebehoren? Ze breken hun muren af, ze nemen hun stellingen weg. God verhoede dat!

			Tenzij iemands hart vernieuwd is, durven we hem niet toe te laten tot de instellingen die aan Christus’ kerk behoren. O, het is noodlottig om onbekeerde kinderen christenen te noemen of om iets te doen wat hun begrip verzwakt van het grote feit dat zij part noch deel hebben aan deze zaak tenzij ze worden bekeerd. Broeders, als u hierin van mij verschilt, verdraag me dan, want mijn geweten staat me niet toe om deze ernstige waarheid te bedekken. En tot u die het met me eens bent, zeg ik dat we ons schamen moeten om hierin te verzwakken, ook al kunnen onze vrienden meer dan wij. En we verheugen ons in hun inspanningen en we danken God van harte dat zij meer ijver hebben getoond dan wijzelf. Maar wij zijn een lichaam van christenen die eerlijk en zuiver kunnen onderwijzen en dopen. We kunnen dit gebod van Christus in het buitenland gehoorzamen op de manier waarop we het thuis doen, zonder dat we onze praktijk hoeven aanpassen aan de plek waar we zijn. Zo moeten we doen en als we dat niet doen, zal schaamte ons bedekken vanwege onze onwaarachtigheid.

			Ik zeg nogmaals: Ik hoor die stem in baptistenoren klinken, meer nog dan in die van andere mensen: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.’ Ik heb geprobeerd om kort te zijn, maar ik merk dat ik er lang over heb gedaan. Daarom ga ik nu meteen verder met de redenering waarmee de tekst begint.

			II. De redenering is deze: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’

			Hierover drie dingen. Christus heeft geleden, Hij bloedde aan het kruis en is gestorven. Nu is Hij uit de dood opgestaan. Als gevolg van Zijn volbrachte werk heeft Hij als Middelaar alle macht in hemel en op aarde gekregen. Er is hier geen verwijzing naar de macht van Zijn wezen, Zijn geboorterecht. Als God heeft Hij alle macht in hemel en op aarde. Maar de tekst verwijst naar Hem als Middelaar. Als Middelaar had Hij Zijn macht niet meteen. Hij was zwak. Hij werd veracht. Hij werd zelfs door Zijn God verlaten. Maar nu Hij het werk dat Hem was gegeven om te doen heeft volbracht, eert Zijn Vader Hem. Hij gaat Hem bijna tot Zijn rechterhand opnemen. Hij geeft Hem, als gevolg van de opstanding, alle macht in hemel en op aarde. Drie dingen dus. In de eerste plaats is dit het beeld van de geschiedenis van de kerk. Ten tweede is dit het recht van de kerk. In de derde plaats is dit de macht van de kerk. En om al deze redenen moet de kerk de volken onderwijzen.

			1. In de eerste plaats is dit het beeld van de kerk. Christus lijdt, bloedt, sterft. Geeft u Zijn zaak nu op? Kijkt u ernaar als naar een verloren en verlaten zaak? Hij werd aan het hout genageld. De wereld spuugt Hem uit. Dwazen staren, zondaren lachen. Legt u nu uw wapens neer en zegt u dat het zinloos is om een Man als Hij te verdedigen? Nu is alles voorbij. Hij buigt Zijn hoofd aan het kruis. ‘Het is volbracht’, zegt Hij. En zegt uw ongelovige hart nu: ‘Ja, inderdaad, het is over. Zijn carrière is voorbij. Zijn hoop is verwoest, Zijn vooruitzichten zijn vergaan’? Ach, u begrijpt niet dat Zijn schaamte de moeder van Zijn toekomstige heerlijkheid was. Dat Zijn struikeling Zijn opstanding betekende, dat Zijn doornenkroon in feite een vruchtbare tak was, waaruit Zijn eeuwige kroon van heerlijkheid groeide. Hij werd in het graf gelegd. Zegt u dat dat het graf was van alles wat uw geloof kon geloven en uw hoop kon bedenken? Hij staat op, broeders, en Zijn opstanding maakt Zijn dood en begrafenis vruchtbaar.

			Ziet u het beeld niet? In deze achttienhonderd jaar hebben we helden van het kruis uitgezonden. Op vele stranden zijn ze geland om te sterven. De koorts heeft er honderden genomen. Wrede mensen hebben er heel wat verslagen, vanaf de eerste dag tot nu toe. De zendingsgeschiedenis is met bloed geschreven. Hier of daar zullen er altijd martelaren voor Christus zijn. Het schijnt alsof de kerk nooit een golf kon nemen zonder dat de speren eruit spetterden. Nog steeds wordt de kerk in Madagaskar vervolgd, gepijnigd, gemarteld. Haar predikanten worden opgejaagd als patrijzen op de bergen. Haar bloed stroomt uit de geslagen wonden.

			Geeft u alle hoop op? Zullen we, als we kijken naar de graven van onze zendelingen, zeggen dat Christus’ zaak dood is? Broeders, als u de lange rol ontrolt en de namen leest, de een na de ander, van hen die in Jezus zijn ontslapen, zegt u dan: ‘Laten we de deuren van het zendingshuis maar sluiten, laten we stoppen met onze bijdrage, het is duidelijk dat de zaak hopeloos is, het zal nooit lukken’? Nee, het is juist zo dat de kerk moet lijden, wil zij regeren. Ze moet sterven om te leven. Ze moet met bloed bezoedeld worden, wil ze in purper worden gekleed. Ze moet in de aarde gelegd worden, schijnbaar begraven en vergeten, opdat de aarde de vrouw te hulp kan komen om het mannelijke kind te baren. Moed! Moed! Moed! Het verleden geeft ons hoop, want ondanks dat het voor het oog zo hopeloos kan schijnen, gaat het om een heerlijke zaak, juist omdat die zo schandelijk is. Laten we nu, nu de vruchten inzamelen van het bloedige zaaien. laten we de oogst binnenhalen van het diepe ploegen in strijd en lijden, dat onze voorvaderen hebben verdragen.

			Ik denk dat een christen die het hart op de juiste plek heeft nooit een onderneming opgeeft die God op hem gelegd heeft omdat hij vreest voor het resultaat. ‘’Difficult’7 is geen Frans’, zei Napoleon. ‘Twijfelachtig’ is geen christelijk woord. We weten dat het zal lukken. Het Evangelie moet overwinnen. Het is mogelijk dat hemel en aarde voorbijgaan, maar het is niet mogelijk dat Gods Woord faalt. Daarom is het absoluut onmogelijk dat er een natie of geslacht of taal is die het uiteindelijk uithoudt tegen de aanvallen van liefde en de invasie van het leger van Koning Jezus.

			U ziet dus dat de tekst goed kan worden onderbouwd. Zoals Christus voor Zijn volk een beeld is van wat zij moeten zijn, zoals Hij door Zijn lijden alle macht kreeg in hemel en op aarde, zo zal de kerk, na het lijden, na de wonden van haar martelaren en de dood van haar belijders, de macht gegeven worden in hemel en op aarde en ze zal met Christus over de volken in heerlijkheid regeren.

			2. We kijken nog eens naar de redenering. Dit is het recht van de kerk. Alle macht in hemel en op aarde is aan Christus gegeven. Wat dan? Nou, dit: koningen en prinsen, heersers en machthebbers, weet u dat uw tronen weggegeven zijn? Weet u, gekroonde hoofden, dat uw kronen weggegeven zijn aan Iemand Die zegt de Koning der koningen en de Heere der heren te zijn? Gaat u grenzen over om te verbieden dat het Evangelie zal worden gepreekt? We lachen u uit! U heeft geen macht om het tegen te houden, want alle macht in hemel en op aarde is aan Christus gegeven. Zegt u dat de zendeling geen recht op uw stranden heeft? De maagdelijke dochter van Sion schudt haar hoofd over u en lacht u uit. Ze heeft overal rechten. Ze heeft onbegrensd recht in de hemel en rechten op de aarde zonder grenzen, want alle macht in hemel en op aarde is aan haar Hoofd gegeven. Ze heeft patent, haar claim kan niet ter discussie worden gesteld, om alle landen en alle koninkrijken voor zichzelf te nemen, omdat de macht aan Christus is gegeven.

			Wat doet die man op dat strand daarginds? Hij is op een eiland in de Zuidzee aangekomen. Hij is een indringer, stuur hem direct weg! Heren, let op wat u doet, want u strijdt tegen God. Maar de man wordt weggestuurd. Hij komt echter terug, of mogelijk niet hij, maar een ander. Ditmaal wordt er een strenger edict uitgevaardigd: ‘Laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden’ (Mattheüs 21:38). Maar er komt een ander, en weer één en nog één. Waarom staat u op en spant u samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde? (Psalm 2:2). Deze mensen zijn geen indringers, het zijn ambassadeurs die vrede willen sluiten. Nee meer nog, het zijn gezanten van de hemel, ze komen om het rechtmatige erfdeel van Koning Jezus te onderwijzen. Als u hen wegstuurt als indringers ontkent u de rechten van Christus. U kunt die ontkennen, maar niet ontkrachten. Hij heeft nog steeds recht op u. En daarom heeft de zendeling nog steeds een recht om te komen waar hij wil en de ondoorgrondelijke rijkdommen van Christus te verkondigen.

			Eén of twee keer in mijn leven heb ik wat ellendige domineetjes ontmoet die, toen ik in een dorp kwam om er te preken, mijn recht om daar te preken ter discussie stelden, omdat ik het eerst aan hen had moeten vragen. Kunnen christelijke mensen een gebied als hun domein beschouwen en Gods knechten zien als stropers op hun grondgebied, rovers op hun territorium? Is er een plek op deze aarde die aan een mens toebehoort, zodat hij Gods dienaren buiten kan sluiten? We zetten eens en voor altijd onze voet op zo’n belachelijke aanspraak. Overal waar mensen gevonden worden, staat het de dienaar vrij om te preken. De hele aarde is onze gemeente. We weten niet van boeien om onze voeten of een klem op onze lippen. Ook al overtreden koningen wetten, de dienaren van Christus kunnen de straf dragen, maar ze kunnen hun Meester niet ongehoorzaam zijn. Ook al zou de keizer zeggen dat het Evangelie in Frankrijk niet mag worden gepreekt door niet-geautoriseerde denominaties, zoals ik pas hoorde zeggen, we geven niks om hem. Wat geeft de kerk om duizend keizers? Hun wetten zijn een dwaasheid, hun verordeningen kladpapier. De kerk was nooit vazal van de staat of slaaf van hoogheden en machten. Dat kan en wil ze niet zijn. Ze lacht om wetten van staten en staat die ten zeerste tegen als ze de wet van Christus in de weg staan, Die zegt: ‘Onderwijs het Evangelie aan alle schepselen.’

			Broeders, ik zeg dat de kerk overal en altijd het recht heeft om te prediken. Niet omdat het toegestaan wordt, niet omdat de wet het goedvindt, het Woord gaat ertegen in. Gods knechten hebben een recht om te preken. O, dat ze dat recht zouden opeisen en Jezus Christus voortdurend zouden onderwijzen en prediken op elke plaats!

			3. Ten slotte schijnt het me toe dat de onderbouwing van de tekst gaat over de macht van de kerk. ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.’ U heeft de macht om te onderwijzen, vrees niet. Laat dit u bemoedigen. U zult succes hebben, u zult overwinnen. Behalve Christus heeft er nooit iemand geleefd die zeggen kon: ‘Mij is gegeven alle macht op aarde.’

			Koning Knut zette zijn troon op het strand, maar de golven maakten hem nat en zo bewees hij aan zijn vleiende hovelingen dat hij slechts een mens was.8 Welke macht hebben koningen over de bliksem of over stormwinden? Kunnen ze de getijden beheersen of de maan gebieden stil te staan? Aan de mens is geen macht gegeven, zelfs niet op aarde. Veel minder nog kunnen mensen zeggen dat ze alle macht in de hemel bezitten. Dit is een bijzondere uitdrukking, een die slechts door Christus kan worden gebruikt. Als iemand anders die zou proberen te gebruiken, zou dat aanmatigend zijn, godslasterlijk. Maar de Heere Jezus Christus kan op dit moment, evenals toen, zeggen: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’

			Laten we er dus over nadenken dat alle macht in de voorzienigheid aan Christus is gegeven. Hij heeft de absolute autoriteit over gewone, dagelijkse gebeurtenissen. U bent de zee opgegaan, op zendingsreis. Hij beheerst de golven en stuurt de wind. Vrees niet, de woeste stormen zijn Zijn sidderende slaaf. U nadert een strand, maar er zijn verborgen riffen en onder de oppervlakte liggen rotsen. Vrees niet, alle macht in de ondiepte is aan Hem gegeven om u veilig te leiden en u in de gewenste haven te brengen. Op het strand ontmoet u bandieten. Ze zwaaien met hun wapens. U bent ongewapend. U heeft niets anders dan het Woord. Nu zult u bewijzen dat die bij ons zijn, meer zijn dan die bij hen zijn (2 Kon. 6:16). Ga in deze kracht van u (Richt. 6:14). Alle macht is aan Christus gegeven – macht over de wil van mensen zowel als macht over de golven van de zee.

			Maar politieke gebeurtenissen weerhouden u ervan om aan land te gaan in een bepaalde regio. Er zijn verdragen, of er is gebrek aan een verdrag. Er is geen ruimte voor zending in dit of dat rijk. Bid en de poorten zullen opengaan. Pleit en de zware metalen versperringen zullen in tweeën geslagen worden. Christus heeft de macht over de politiek. Hij kan oorlog maken en vrede scheppen met het oog op de voortgang van het Woord. Hij kan het hart van prinsen veranderen en neemt plaats in de Senaat. Hij kan ervoor zorgen dat naties die lang gesloten bleven, opengaan voor de waarheid. En wat hebben we er de laatste tijd bijzonder bewijs van gekregen dat alle macht aan Christus toebehoort. Menselijke wijsheid werd ingespannen voor de wagen van het Evangelie. Broeders, hoe wonderlijk zijn de uitvindingen van de laatste jaren! Hoe hadden we anders het Evangelie aan alle volken kunnen verkondigen. Hoe hadden we kunnen weten dat Amerika bestond, als de Heere Columbus niet had ingefluisterd om de Nieuwe Wereld te ontdekken?

			Wat zou het vermoeiend zijn als we met de gewone, langzame zeevaart van de antieke tijd alle landen hadden moeten bereizen! Maar nu worden we zo snel over de golven gedragen dat de afstand verdwijnt en de tijd wordt vergeten. Werkelijk, God heeft de wereld geopend en hem op onze stoep gelegd. Of Hij heeft de wereld verkleind. Of in ieder geval heeft Hij hem handzamer gemaakt en dichterbij gebracht.

			Kijk hoe landen die ooit onbereikbaar waren nu voor ons openliggen. De hemelse koning van China, die rebelse prins, nodigt ons uit om te komen preken. Hij staat het niet slechts toe, hij nodigt ons uit en bouwt plaatsen om te aanbidden. Hij zegt dat hij er klaar voor is dat zijn broeders komen om hem en al zijn onderdanen te onderwijzen, want ze zijn nog niet volledig onderwezen in de dingen van God. En de keizer van China nodigt ons dan wel niet uit, maar hij staat de zendelingen toe om zich onder zijn miljoenen te begeven. We hebben volkomen vrijheid om aan vierhonderd miljoen mensen die nooit eerder het licht van Golgotha aanschouwden het Evangelie te preken. 

			En ook India is ons gegeven. De oude compagnie die ons altijd dwarszat, is in haar lijkwade gerold en in het graf gelegd. En er zijn andere landen en plekken die eens omringd schenen door ondoordringbaar gebergte, maar nu is er een weg gelegd. O, was er toch de wil om ons over die wegen te haasten op de witte paarden van verlossing! O, was er het hart, de geest en de ziel om onszelf te bedienen van die gouden gelegenheid en Christus te preken waar Hij nog nooit eerder gepreekt werd! Want we zien duidelijk dat alle macht over alles in deze wereld aan Christus gegeven is en gebruikt wordt voor de voortgang van Zijn waarheid.

			Maar broeders, laten we ons herinneren dat niet alleen op aarde, maar ook in de hemel macht gegeven is aan Christus. Alle engelen buigen voor Hem. De cherubim en de serafim staan klaar om Zijn hoge bevelen te gehoorzamen. Hem is macht gegeven over de volheid van de Heilige Geest. Hij kan die geheime kracht zo overvloedig uitstorten dat volken in één dag kunnen worden geboren. Hij kan Zijn dienaars kleden met heil en Zijn priesters van vreugde doen roepen. Hij heeft macht om bij God tussen te treden. Hij zal nu mensen uitzenden om te preken, op dit moment mensen een hart geven om te luisteren en aan hoorders de wil geven om te gehoorzamen. Vandaag staat onze Leider in ons midden. Hij is niet van ons weggegaan. Al zijn Zijn vlees en bloed afwezig, Hij leeft zowel naar het lichaam als naar de geest, gekroond met de dauw en de schoonheid van Zijn jeugd.

			De leider van de moslims is al lang verrot in zijn kist. Maar onze Leider leeft. En omdat Hij leeft, leeft ook Zijn waarheid en leeft Zijn zaak. Vandaag hebben we een Leider Wiens macht niet minder geworden is, Wiens invloed in de hoogste hemelen niet is aangetast. Hij is overal Heere. O, laten onze pogingen de macht die Hij beloofd heeft waardig zijn. Laat onze ijver in zekere zin lijken op Zijn ijver en laat onze kracht bewijzen dat de goddelijke kracht zich nooit teruggetrokken heeft.

			Ik wilde dat ik vanmorgen preken kon. Maar hoe ernstiger ik me voel, hoe schraler de woorden zijn die mijn emoties uitdrukken. Ik heb God gebeden, een gebed dat ik zal herhalen tot ik sterf, ik heb gebeden dat uit deze gemeente veel zendelingen uit zullen gaan. Ik zal nooit tevreden zijn met een gemeente of kerk of zelfs met dominees. Velen zijn er al uit ons midden uitgegaan. Nee, we hebben zendelingen nodig die uit deze gemeente uitgaan. Overal zal Gods volk mij helpen om jonge soldaten op te leiden voor het leger van mijn Meester. God zal de mannen sturen en het geloof zal de middelen vinden. We zullen onze eigen mannen uitzenden om de Naam van Jezus te verkondigen. 

			Broeders, het is vreemd, maar vaak zijn het de meest ongeschikte jonge mannen die het in hun hoofd halen om naar het buitenland te willen. Ze missen de kracht en de mogelijkheid. Ik zou willen dat de goddelijke roeping nu tot een aantal begaafde mannen kwam. Misschien heeft u wat rijkdom. Zou u een beter levensdoel kunnen bedenken dan uzelf en uw bezit te geven aan de zaak van de Verlosser? U, jongeman, u heeft geweldige vooruitzichten en nog niet de zorg om een gezin te onderhouden, zou het niet edel zijn om uw vooruitzichten over te geven en een nederige prediker van Christus te worden? Hoe groter het offer, hoe meer eer voor uzelf en hoe liever Hij het heeft.

			Ik heb mijn eigen geweten bevraagd, maar ik denk niet dat ik deze plicht om in het buitenland het Woord te verkondigen, op me kan nemen. Ik kan mijn werkveld hier niet verlaten. Maar ik denk dat veel van mijn broeders die nu thuis werken met veel voordeel hun zaak van de hand kunnen doen en dit land, waar ze nauwelijks gemist zullen worden, kunnen verlaten om naar een plek te gaan waar hun aanwezigheid even waardevol is als de aanwezigheid van duizend mensen hier. En o, ik verlang ernaar dat jonge mensen die net van de universiteit komen, studenten van het gymnasium, artsen, advocaten, handelaren en geschoolde handwerkslieden alles opgeven wat ze hebben als God hun hart aanraakt, om Christus te onderwijzen en te prediken.

			We willen nieuwe Vanderkistes, Judsons en Brainerds9. Het heeft geen zin om mensen naar de heidenen te zenden die thuis niet nuttig zijn. We kunnen geen mensen sturen met weinig vaardigheden. We moeten de hoogsten, de besten sturen. De moedigsten moeten de voorhoede vormen. O God, zalf Uw knechten, smeken we U. Geef een vuur in hun harten dat niet kan worden geblust. Maak dat zo heet in hun beenderen dat ze moeten sterven of preken, dat ze vergaan met gebroken hart of vrij zijn om Christus te preken waar nooit over Hem werd gehoord. Broeders, benijd ieder onder u die naar China mag, dat land dat recent voor ons werd geopend. Ik zeg in waarheid dat ik u benijd. Ik zou graag met u ruilen. Ik zou mijn aandeel in een zaak in dit land graag opgeven en ik zou de verantwoordelijkheden van zo’n grote gemeente als deze met plezier verzaken als ik mocht delen in uw eer. Ik meen dat zendelingen op het veld – als ik zulke grote dingen met zulke kleine mag vergelijken – tot u kunnen zeggen, zoals de Engelse koning sprak tot zijn soldaten bij de Slag van Azincourt10 – ik verander de woorden even:

			Ik wed dat predikers in Engeland
menen dat ze vervloekt zijn omdat ze hier niet waren
en niets meer geven voor hun mannelijkheid
als iemand die op deze heerlijke dag met ons vocht
hun daarover vertelt.

			Is er nu niemand onder onze zestienhonderd leden – niemand uit deze gemeente van zesduizend – die kan zeggen: ‘Hier ben ik, zend mij’? Jezus! Is er niet één? Moeten de heidenen vergaan? Moeten de goden van de heidenen op hun troon blijven zitten? Moet Uw Koninkrijk het onderspit delven? Zijn er niet die U ter beschikking staan, die Uw rechtmatige zaak handhaven? Als er geen zijn, laten we dan huilen, ieder van ons, omdat er zo’n ramp over ons gekomen is.

			Maar als er zijn die alles aan Christus willen overgeven, laten wij die gedwongen zijn om thuis te blijven dan ons best doen om hen te helpen. Laten we erop toezien dat het hun aan niets ontbreekt, want we kunnen hen niet zonder buidel of voedsel uitzenden. Als God het hart van mannen vult, laten wij dan hun beurs vullen en tijdelijk zorg voor hen dragen als we het aan God overlaten om hen geestelijk te bewaren.

			Moge de Heere, de goddelijke Meester, Zijn zegen geven over de zwakke woorden die ik heb gesproken. Ik wil niet eindigen voor ik heb gezegd, want ik moet u onderwijzen, en dit is het onderwijs van God: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden’ (Hand. 16:32). Vertrouw Hem met uw ziel en Hij zal u redden. Want ‘wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden’ (Mark. 16:16).

			Amen

			Beginnen in Jeruzalem

			‘En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem’ (Lukas 24:47).

			De knechten van God hoefden het Evangelie niet zelf te bedenken, zoals sommige moderne leraars schijnen te doen. Ze hoefden zelfs hun werkwijze om het goede nieuws te verspreiden niet zelf uit te stippelen. Hun grote Meester vertelde hun wat ze moesten prediken en waar ze dat moesten te doen, en hoe en zelfs waar ze moesten beginnen. Er is nauwelijks ruimte voor ons eigen denken bij het gehoorzamen van de geboden van Christus. Maar de wereldse wijzen van tegenwoordig noemen degene die tevreden is om Jezus eenvoudigweg te volgen geen weldenkend mens. Ze noemen zichzelf weldenkend en gecultiveerd, alleen maar omdat ze hun eigen gedachten stellen tegenover die van God. Het zou goed zijn als ze zich het oude spreekwoord herinnerden: Laat een ander u prijzen en niet uw eigen lippen. Doorgaans zijn degenen die zichzelf intellectueel noemen geen mensen met een al te groot intellect. Grote geesten verkondigen hun eigen grootheid zelden. Maar deze pochers zijn er niet tevreden mee om ‘navolgers van God, als geliefde kinderen’ genoemd te worden (Ef. 5:1), want ze willen zelf een pad uitstippelen. Dat openbaart meer hun dwaasheid dan hun ontwikkeling. Als we echter precies doen wat onze Heere ons gebiedt, zullen we zien dat elk vermogen dat we bezitten wordt benut, zelfs al zijn we met tien talenten begiftigd. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid is niet onweldenkend. Integendeel, als we echt gehoorzaam willen zijn, vereist dat de betrokkenheid van zowel ons hart als ons verstand.

			1. Als u Christus trouw wilt dienen, let er dan zorgvuldig op hoe Hij Zijn discipelen onderwees wat zij moeten prediken. We vinden verschillende beschrijvingen van het onderwerp van onze prediking, maar bij deze gelegenheid wordt die samengevat in twee dingen: bekering en vergeving van zonden. Ik ben blij dat ik in dit vers die ouderwetse deugd van bekering vindt. Dat werd altijd gepreekt, maar tegenwoordig is het ouderwets. Ons wordt zelfs gezegd dat we de betekenis van het woord ‘bekering’ altijd verkeerd hebben begrepen en dat het alleen maar ‘verandering van denken’ betekent, en niet meer.

			Ik wilde dat de mensen die zo wijs zijn met hun Grieks iets meer van die taal kenden, want dan zouden ze niet zo snel zijn met hun onfeilbare uitspraken. Het is waar dat het woord een verandering van denken aanduidt, maar in het verband van de Schrift duidt het op een verandering van denken van een ongewone orde. Het is niet zoiets wisselvalligs als wat mensen bedoelen als ze het hebben over ‘op andere gedachten komen.’ Sommige mensen doen dat wel vijftig keer per dag. Nee, het gaat om een verandering van denken op een dieper niveau. Evangelische bekering is een verandering van denken van de meest radicale soort. Zo’n verandering wordt slechts gewerkt door de Geest van God. Wij willen bekering onderwijzen, gewoon ouderwetse bekering. En ik ken daar geen betere beschrijving van dan dit kinderversje:

			Bekering is dat wij de dingen verlaten
waarvan we altijd hielden
en bewijzen dat we ernstig berouw hebben
door ze nu niet meer te doen.

			Laat iedereen begrijpen dat hij nooit vergeving van zonden zal krijgen zolang hij de zonde liefheeft. En als hij in de zonde blijft, kan hij er niet van worden vrijgesproken. Er moet een haten van de zonde zijn, een walging, een afkeren ervan. Anders wordt de zonde niet uitgewist. Het is onze plicht om bekering te prediken. ‘God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren’ (Hand. 17:30). ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden’ (Hand. 2:38). Wie gezondigd heeft, moet zich bekeren van de zonde. Dat is het minste wat hij doen kan. Hoe kan iemand God vragen om genade terwijl hij in de zonde blijft?

			We moeten verkondigen dat bekering aanvaard wordt. In zichzelf is er in bekering niets wat Gods gunst verdient, maar omdat de Heere Jezus Christus is gekomen, lezen we dat wie zijn zonden belijdt en nalaat, barmhartigheid zal verkrijgen (Spr. 28:13). God aanvaardt bekering omwille van Zijn lieve Zoon. Hij glimlacht naar een berouwvolle zondaar en neemt zijn overtredingen weg. Dit moeten we op elke plek bekendmaken.

			We moeten ook de motieven voor bekering preken. Mensen moeten zich niet slechts uit vrees voor de hel bekeren, maar ze moeten zich bekeren van de zonde zelf. Elke dief heeft spijt als hij de gevangenis in moet. Elke moordenaar heeft spijt als hij de hete adem van de recherche in zijn nek voelt. Een zondaar moet zich niet bekeren omdat God de zonde straft, maar omdat zonde zonde tegen een vergevend God is, zonde tegen een bloedende Zaligmaker, zonde tegen een heilige wet, zonde tegen een teer Evangelie. De echte boeteling bekeert zich van zonde tegen God en dat zou hij zelfs doen als er geen straf was. Als hij vergeven is, bekeert hij zich nog meer dan ooit van de zonde, want dan ziet hij des te duidelijker hoe slecht het is om zo’n genadige God te beledigen.

			Wij moeten een voortdurende bekering prediken. Bekering is geen genade die slechts voor een week of zo door ons beoefend wordt aan het begin van onze christelijke loopbaan. Bekering vergezelt ons de hele weg naar de hemel. Geloof en bekering zijn onafscheidelijke vrienden gedurende onze reis naar de heerlijkheid. Bekering van onze zonde en vertrouwen in de grote Zondedrager zetten de toon in ons leven. We moeten de mensen prediken dat het zo behoort te zijn.

			We moeten hun vertellen wat de bron van bekering is, namelijk dat de Heere Jezus Christus verhoogd werd om bekering en vergeving van zonden te geven. Bekering is een plant die nooit groeit op de mesthoop van onze natuur. Onze natuur moet worden veranderd en bekering moet door de Heilige Geest worden geplant. Anders zal ze nooit in ons hart gedijen. We preken bekering als vrucht van de Geest. Als we dat niet doen, dwalen we zeer.

			Ons tweede thema is de vergeving van zonden. Wat is dat een heerlijk onderwerp! De volle vrijspraak van zonden te prediken! Dat die eens en voor altijd zijn uitgewist. De vrije vergeving van zonden. Dat God gewillig vergeeft, vanuit Zijn eigen genade. Vrije vergeving voor de voornaamste van de zondaren, van alle zonden, hoe zwart ook. Is dat geen groots onderwerp? We moeten een volledige, onomkeerbare uitwissing prediken, geen vrijspraak die wordt gegeven en weer teruggenomen, zodat iemands zonden wel vergeven worden, maar hij alsnog de straf krijgt. Zo’n Evangelie ontken ik. Ik zou het niet kunnen prediken. Het zou verwrongen van mijn lippen komen. Maar de vergeving die God ooit heeft gegeven, blijft voor eeuwig. Als Hij onze zonden in de diepten van de zee geworpen heeft, zal die nooit weer naar boven gehaald worden. Als Hij onze overtredingen van ons weggedaan heeft, zover het oosten van het westen verwijderd is, hoe kunnen ze dan terugkeren om ons te veroordelen? Eenmaal gewassen in het bloed van het Lam zijn we schoon. Het werk is gedaan: het ene offer heeft voor eeuwig de schuld van de gelovigen weggedaan.

			Dit is wat we moeten prediken: vrije, volledige, onomkeerbare vergeving voor ieder die zich van de zonde bekeert en Christus aangrijpt door het geloof. O, knechten van de Heere, wees niet beschroomd om dit uit te roepen. Dit is uw boodschap!

			II. Vervolgens moeten we het hebben over waar het Evangelie moet worden verkondigd. De tekst zegt dat bekering en vergeving van zonden in Zijn Naam moeten worden verkondigd onder alle volken. Hier hebben we het goddelijke recht om zending te bedrijven.

			Het gaat niet om speculaties, het zijn geen dromen van geestdrijvers. Het is een goddelijk gebod. Ik meen dat u gehoord heeft wat de hertog van Wellington zei tegen een zendeling in India die zich afvroeg of het nut had om het Evangelie aan hindoes te verkondigen. ‘Wat zijn uw marsorders?’ zei deze man, die bekendstond om zijn discipline en gehoorzaamheid. ‘Wat zijn uw marsorders?’ Dat is de beslissende vraag. De marsorders zijn: ‘Predik het Evangelie aan alle schepselen’ (Mark. 16:15).

			Verbazingwekkend dat de kerk dit niet veel eerder gezien heeft. Na de eerste tijd lijkt zij in slaap gevallen te zijn. Het is nauwelijks honderd jaar geleden dat in de voorzienigheid en genade van God de kerk begon te letten op haar hoge verantwoordelijkheid. We moeten het Evangelie overal verkondigen. Zending is universeel. Alle volken hebben de prediking van het Woord nodig. Het Evangelie is de genezing voor elk menselijk kwaad onder alle rassen op de aardbodem. Uit elk volk zullen er zijn die het ontvangen. Voor de eeuwige troon zullen mensen zijn uit elk geslacht, elke natie en elke taal. Geen enkele natie zal het Evangelie uiteindelijk verwerpen. Er zal een overblijfsel zijn naar de verkiezing uit genade, zelfs in de meest verdorven menselijke stammen.

			We moeten het Evangelie prediken aan elk schepsel, want er staat dat het zo moet zijn. Lees het 46e vers: ‘Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden.’ Broeders, er was een goddelijke noodzaak dat Christus moest sterven. En er was eenzelfde gebiedend ‘moeten’ dat Hij opstond uit de dood. Maar er is een even absolute noodzakelijkheid dat Jezus moet worden verkondigd aan elk schepsel onder de hemel. Het moet zo zijn. Wie aarzelt nog? Laten wij, ieder van ons volgens zijn mogelijkheden en omstandigheden, aan ieder om ons heen vertellen van het verhaal van de vergeving van zonden door het offer van de Middelaar voor zovelen als hun zonden belijden en nalaten. We worden geboden de bekering van de zonden en het geloof in onze Heere Jezus Christus te prediken. Laten we daar niet traag in zijn.

			III. Maar dit is nog niet alles. Ons wordt zelfs verteld hoe we het Evangelie moeten verkondigen. Bekering en vergeving moeten worden verkondigd in de Naam van Christus. Wat betekent dat? Zouden we hier niet van moeten leren dat we het Evangelie aan anderen moeten vertellen, omdat Christus ons gebiedt dat te doen? In Christus’ Naam moeten we het doen.

			Stilzwijgen is zonde als het om redding gaat. Als dezen zouden zwijgen, zouden de stenen hen aanklagen (Luk. 19:40). Mijn broeders, u moet het Evangelie verkondigen voor zover u daar de mogelijkheid toe hebt. Het is niet iets wat u zou kunnen doen of waarvoor u kunt kiezen volgens uw eigen inzicht. Maar u moet het doen als u enig respect hebt voor de Naam van uw Zaligmaker. Als u in die Naam durft bidden, als u in die Naam durft hopen, als u blij wordt van die Naam, preek dan in de Naam van Jezus Christus het Evangelie in ieder land.

			Maar het betekent meer dan dat. Preek niet slechts op Zijn bevel, maar preek met Zijn autoriteit. De echte knecht van Christus heeft de ruggensteun van zijn Meester. De Heere Jezus zal het woord van Zijn trouwe dienaars verzegelen door dreiging of door genade. Als wij de goddelozen dreigen, zal die dreiging worden vervuld. Als wij Gods belofte aan de boetvaardigen aankondigen, zal die belofte zeker worden gehouden. De Heere Jezus zal geen van de woorden van Zijn eigen gezanten ter aarde laten vallen. ‘En zie, Ik ben met u al de dagen’, zegt Hij, ‘zelfs tot aan het einde van de wereld. Ga dan heen, onderwijs al de volken’ (Matth. 28:19, 20). U heeft Christus bij u: onderwijs de volken met Zijn autoriteit.

			Maar betekent dit niet ook dat bekering en vergeving, die zozeer bij elkaar horen, tot de mensen komen door middel van Zijn Naam? O zondaar, uw bekering zou niet worden aanvaard als het niet was omwille van die dierbare Naam! O, schuldig geweten, er zou geen verlichting voor u zijn in de vergeving van zonden als het niet zo was dat die gezegende Naam van Jezus heerlijk is voor de Heere, de God der legermachten! Wij mogen u vergeving verkondigen in Zijn Naam. Het bloed is gestort en op de brandende troon gesprenkeld: de Christus is achter het voorhangsel gegaan en staat daar, in staat om ‘volkomen zalig’ te maken ‘wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten’ (Hebr. 7:25). Er is zeker redding in Zijn Naam. Dat is onze heerlijkheid. Maar ‘de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden’ (Hand. 4:12). Die Naam heeft een volheid van reddende kracht en als u er slechts in wilt rusten, zult u redding vinden. U zult die nu vinden.

			U ziet dus dat we niet worden geboden om uit te gaan en te zeggen: ‘We prediken u het Evangelie van onze eigen rede’, of: ‘we prediken u het Evangelie in de naam van de kerk waartoe we behoren, of bij de autoriteit van een synode of een bisschop of een uitvaardiging of een hele kerk.’ Nee, we prediken de waarheid in de Naam van Christus. Christus stelt er een eer in om de waarheid van het Evangelie te verpanden. Hij zal Zijn heerlijkheid verliezen als zondaren die geloven en zich bekeren niet worden gered. Oneer zal komen over de Zoon van God als iemand die zich van de zonde bekeert niet door God wordt aanvaard. Omwille van Zijn Naam zal Hij niemand uitwerpen die tot Hem komt. O, voornaamste van de zondaars, Hij zal u ontvangen als u komt. Hij kan u niet afwijzen. Dan zou Hij Zijn eigen belofte niet houden, dan zou Hij ontrouw zijn aan Zijn eigen natuur.

			Wees er dus zeker van dat u preekt in Christus’ Naam. Als u in uw eigen naam preekt, is dat maar armoedig. Iemand zegt: ‘Ik kan een dode zondaar niet zeggen dat hij leven moet. Ik kan een blinde zondaar niet vertellen dat hij moet zien. Ik kan een ongevoelige zondaar niet uitnodigen. Dat is dwaasheid. Een zondaar is volstrekt krachteloos.’ Nee, lieve man, ik verwacht niet dat u dat doen kunt als u spreekt volgens vleselijk verstand. Zegt u dat God u niet gestuurd heeft om de doden te gebieden op te staan? Dan moet u het niet doen. Probeer niet te doen waartoe God u nooit gezonden heeft. Ga naar huis en ga naar bed. U zult evenveel goed doen als u slaapt als wanneer u wakker bent. Maar wat mij betreft, ik ben gezonden om in Jezus’ Naam te prediken: ‘Geloof en leef.’ Daarom ben ik er niet traag in. Ik ben gezonden en mijn doel is om te zeggen: ‘Gij dorre doodsbeenderen, leef!’ Iets anders durf ik niet. Als een trouwe dienaar weet wat het geloof is, kijkt hij niet naar de zondaar alsof hij kracht heeft om te geloven. Hij kijkt ook niet naar zichzelf voor kracht. Maar voor kracht kijkt hij naar de Meester Die hem gezonden heeft. En in de Naam van Christus zegt hij tot de dorre hand: ‘Strek u uit.’ En tot de dode zegt hij: ‘Kom uit!’ En hij spreekt niet tevergeefs.

			O ja, het is in de Naam van Christus dat we onze roeping vervullen! We zijn wonderdoeners. Hij bedauwt ons met Zijn kracht als we in geloof Zijn Evangelie doorgeven. Ieder van u die het Evangelie probeert te prediken, mag dat doen zonder faalangst. Want de kracht ligt in het Evangelie en in de Geest Die daarin meekomt, niet in de prediker of in de zondaar. Gezegende Naam van God, we hebben deze schat in aarden vaten, maar de uitnemendheid van de kracht is uit God, en niet uit ons.

			Hij zegt ons dus wat we moeten preken, waar we het moeten preken en hoe we dat moeten doen.

			IV. Nu vraag ik uw aandacht voor het belangrijkste deel van de gedachtegang van de tekst. Dat is dat Hij Zijn discipelen zei waar ze moesten beginnen.

			Ik heb gehoord van een puritein die zijn preek verdeelde in vijfenveertig hoofdpunten met tien onderverdelingen per punt. Je zou kunnen zeggen dat hij het Woord der waarheid sneed, zelfs al sneed hij het niet recht. Vanavond heb ik bij dit punt negen delen, maar ik hoop dat ik u niet langer ophoud dan gewoonlijk. Ik kan er niet minder van maken als ik de volledige betekenis van deze zin, ‘te beginnen bij Jeruzalem’, wil uitleggen. De apostelen mochten niet zelf uitkiezen waar ze zouden beginnen, maar ze moesten in Jeruzalem beginnen.

			Waarom? In de eerste plaats omdat in de Schriften was geschreven dat ze in Jeruzalem moesten beginnen: ‘Zo staat er geschreven (…) en in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.’ Zo staat er geschreven: ik zal u twee of drie bewijzen geven. Lees het in Jesaja 2:3: ‘Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.’ Jesaja’s woord zou ter aarde zijn gevallen als de prediking niet bij Jeruzalem zou zijn begonnen. Maar nu is deze voorzegging van de evangelische profeet naar de letter vervuld. In Joël, die beroemde Joël, die profeteerde over het neerdalen van de Geest en het profeteren van dienaren en dienaressen, lezen we in het tweede hoofdstuk, het 32e vers: ‘Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn’, en nogmaals in hoofdstuk 3:16: ‘De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken.’ Alsof de Heere een sterke leeuw in het midden van Jeruzalem was en het geluid van het Evangelie was als het brullen van Zijn stem, dat de volken zouden horen en beven. Hoe konden deze beloften worden gehouden als het Evangelie eerst gepreekt werd in de woestijn van Arabië of als de eerste kerk van Christus in Damascus was gevestigd?

			Let ook op een ander gedeelte. Obadja zegt in vers 21: ‘Verlossers zullen de berg Sion opgaan.’ Wie waren deze verlossers anders dan degenen die als zodanig gebruikt werden om de Verlosser Jezus Christus te verkondigen? En Zacharia, die zo vol visioenen is maar toch geen fantast, zegt in hoofdstuk 14:8: ‘Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen’, en dan beschrijft hij de loop van die wateren tot ze zelfs uitmonden in de Dode Zee en het water daarvan zoet maken. Omdat de Bijbel het zegt, moeten ze bij Jeruzalem beginnen.

			Ik vestig uw aandacht daarop, omdat onze Heere Jezus zorgvuldig toezag dat elke jota en tittel van het Oude Testament werd vervuld. Denkt u niet dat dit een les voor ons is om heel eerbiedig om te gaan met elke zin van zowel het Oude als het Nieuwe Testament? En als er iets onderwezen wordt door onze Heere, moet dan Zijn volk niet heel goed letten op en handelen naar het goddelijk bevel? Ik ben bang dat velen hun godsdienst van hun ouders erven of van de kerk die het dichtstbij is, zonder de dingen te wegen. Ik raad u om het gebod van de Koning te houden.

			O, dat we toch getrouwer waren als knecht van de Heere. Want als we getrouw zijn, zullen we zorgvuldig omgaan met wat mensen kleine dingen noemen, zoals de leer van de doop, de wijze waarop we het heilig avondmaal vieren of dit kleine punt waar het Evangelie het eerst gepredikt moet worden. Het moet beginnen bij Jeruzalem en nergens anders. Want de Schrift kan niet gebroken worden. Zie dus toe dat u wandelt overeenkomstig het Woord van God en dat u alle dingen onderzoekt. ‘Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn’ (Jes. 8:1). Tot zover dit eerste punt.

			In de tweede plaats, ik denk dat onze Heere Zijn discipelen gebood om de prediking van het Evangelie bij Jeruzalem te beginnen, omdat het bij Jeruzalem was dat de feiten die het Evangelie uitmaken, hadden plaatsgevonden. Het was daar dat Jezus Christus stierf, dat Hij werd begraven, dat Hij weer opstond en dat Hij ten hemel voer. Al deze dingen gebeurden in Jeruzalem of niet ver daarvandaan. Daarom moet het getuigenis van de apostelen daar zijn waar ze kunnen worden tegengesproken als ze liegen en waar mensen kunnen opstaan en zeggen: ‘Zo was het niet. Jullie zijn bedriegers.’ Als onze Heere had gezegd: ‘Zeg hierover niets in Jeruzalem. Ga naar Rome en preek daar’, zou dat niet zo oprecht geleken hebben als nu Hij zegt: ‘Preek dit voor de Schriftgeleerden en de priesters. Ze weten dat het waar is. Ze hebben de soldaten omgekocht om iets anders te vertellen, maar ze weten dat Ik ben opgestaan.’

			De discipelen moesten het Evangelie in de straten van Jeruzalem verkondigen. In die stad waren mensen die ooit verlamd waren, maar sprongen als een hert toen Jezus hen genas. Daar waren mannen en vrouwen die aten van de vis en het brood dat Jezus vermenigvuldigd had. In Jeruzalem waren mensen die gezien hadden hoe hun kinderen en hun vrienden genezen waren van vreselijke ziektes. Jezus gebiedt Zijn discipelen om de leeuw uit te dagen en het Evangelie te verkondigen op de plek waar ze met geweld zouden worden weerstaan als ze onwaarachtig waren. Onze Heere scheen te zeggen: ‘Wijs de plek aan waar Ik stierf. Vertel hun dat zij Mij kruisigden en kijk of ze dat durven ontkennen. Laat hun geweten voelen dat ze de Christus van God verworpen hebben.’ Zo kwam het dat de prediking van Petrus zo’n buitengewone kracht had toen ze kwam tot de mensen die deze dingen hadden gezien. Bij de kracht van de Heilige Geest was er ook dit: hij vertelde hun over een misdaad die ze nog maar pas bedreven hadden en ze konden die niet ontkennen. En toen ze hun fout inzagen, keerden ze zich tot God met een berouwvol hart.

			Ik hou van deze gedachte dat ze bij Jeruzalem moesten beginnen omdat de gebeurtenissen van het Evangelie daar plaatsvonden. Dit is een aanwijzing voor u, lieve vriend. Als u nog maar pas bekeerd bent, schaam u dan niet om het te vertellen aan de mensen die u kennen. Een godsdienst die niet door de vuurtest komt, is weinig waard! ‘O’, zegt iemand, ‘ik heb mijn man er nooit over verteld. Op donderdagavond ga ik uit, maar hij weet niet waar ik heen ga, en ik glip hier naar binnen. Ik heb zelfs mijn kinderen nooit verteld dat ik een gelovige ben. Ik vind het niet fijn als iedereen het weet. Ik ben bang dat mijn hele familie zich tegen mij keert.’ O ja, u zult naar de hemel gaan via achterpaadjes. U sluipt de heerlijkheid binnen als een rat die een kamer binnenglipt door een gat in de vloer! Probeer dat niet. Schaam u nooit voor Christus. Kom er openlijk voor uit en zeg tegen uw vrienden: ‘U weet wie ik was, maar nu ben ik een discipel van Jezus Christus geworden.’ 

			Begin bij Jeruzalem. Dat is het gebod van uw Heere. Hij had niets om Zich voor te schamen. Er was niets verwerpelijks in toen Hij Zijn discipelen gebood te preken en daarom was het goed dat Hij zei: ‘Hang Mijn Evangelie in het licht. Het is enkel waarheid. Stel het tentoon voor de ogen van Mijn vijanden.’ Als uw bekering echt, waarachtig en diepgaand is, hoeft u niet de straat op en neer te lopen en te schreeuwen dat u bekeerd bent, maar als de gelegenheid er is, mag u uw overtuigingen niet verbergen. Verberg niet wat de Heere voor u gedaan heeft, maar hef de kandelaar in uw eigen huis omhoog.

			De derde reden waarom de Heere Jezus hun zei dat ze moesten beginnen in Jeruzalem zou kunnen zijn dat Hij wist dat er een tijd zou komen dat er onder Zijn discipelen zouden zijn die de Joden verachtten. Daarom zei Hij: ‘Als jullie Mijn Evangelie prediken, begin dan bij hen.’ Dit is een blijvend gebod en overal waar we komen, moeten we het Evangelie zowel aan de Joden als aan de heidenen prediken. Paulus zegt zelfs: ‘eerst voor de Jood’ (Rom. 1:16). Sommigen schijnen te denken dat er geen zending onder de Joden moet zijn, dat er geen hoop is dat zij zich bekeren, dat ze van geen nut zijn als ze bekeerd worden, enzovoort. Ik heb zelfs mensen die zich christen noemen verachtelijk horen spreken over het Joodse volk. Wat! Onze Heere en Meester is een Jood! Er is geen ras op aarde zo verheven als dat van de Joden. Zij zijn het zaad van Abraham, de vriend van God. In Engeland hebben we edelen en hertogen, maar tot hoever kunnen zij hun afstamming herleiden? Ach, uiteindelijk tot een onbelangrijk persoon. Maar de armste Jood op aarde stamt in een rechte lijn af van Jakob, Izak en Abraham.

			In plaats van hen respectloos te benaderen, zegt de Zaligmaker: ‘te beginnen bij Jeruzalem.’ Net zoals wij zeggen: ‘Dames gaan voor’, is het: ‘eerst voor de Jood.’ Zij zijn de eersten onder de rassen en ze zijn de eersten die worden verwacht op het feest van het Evangelie. Jezus wil dat we een diepe hoogachting hebben voor het volk dat God vanouds verkoos en waaruit de Christus voortkwam, want Hij is het Zaad van Abraham volgens het vlees. Hij stelt hen voorop die Hem het eerst kenden. Laten we nooit meer op een Jood schelden, want onze Heere onderwijst ons als een van Zijn huisregels: ‘te beginnen bij Jeruzalem.’ Laat het zaad van Israël het Evangelie eerst verkondigd krijgen en als zij het verwerpen, zullen we vrij zijn van hun bloed. Maar we zijn onze opdracht niet trouw als we niet evengoed aandacht gegeven hebben aan de Joden als aan de heidenen.

			De vierde reden om bij Jeruzalem te beginnen, is een praktische les voor u. Begin waar je niet graag zou beginnen. Natuurlijkerwijze zouden de discipelen tegen elkaar hebben gezegd: ‘We kunnen niet zo veel hier in Jeruzalem. De eerste nacht dat we elkaar ontmoetten, hielden we de deuren dicht uit vrees voor de Joden. Het is niet te doen om de straat op te gaan. Deze mensen zijn in zo’n staat van opwinding dat ze niet openstaan voor ons. We kunnen beter naar Damascus gaan of een lange reis ondernemen en onderweg preken. En als ze hier dan een beetje zijn bedaard en ze de kruisiging zijn vergeten, zullen we komen om Christus beetje bij beetje te introduceren. We zullen dan zo weinig mogelijk zeggen over het feit dat ze Hem gedood hebben.’ Dat zou politiek handelen zijn, een wijze van handelen die mensen vaak hanteren terwijl ze door het geloof geleid zouden moeten worden.

			Maar onze Heere zei: ‘te beginnen bij Jeruzalem.’ En Petrus moet dus midden in die horde opstaan en hun vertellen: ‘Deze Jezus… hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft Hem echter doen opstaan’ (Hand. 2:23). Maar in plaats van Petrus in stukken te scheuren, dringen ze aan en roepen: ‘Wij geloven in Jezus. Laat ons gedoopt worden in Zijn heilige Naam.’ Op die dag werden er drieduizend zielen aan de gemeente toegevoegd en een dag of twee later waren er vijfduizend bekeerd door eenzelfde soort prediking. We moeten altijd proberen goed te doen waar we denken dat het geen effect zal hebben. Als we er een heel sterke afkeer van hebben en menen dat dat een teken is dat we er niet toe geroepen zijn, moeten we dat opvatten als een teken dat we het tenminste zouden moeten proberen. De duivel kent je beter dan dat jij jezelf kent, lieve vriend. Hij is immers al langer in de wereld dan jij. Hij weet heel wat meer over de menselijke natuur dan jij en hij komt naar je toe, neemt je eens goed op en zegt: ‘Deze broeder zou weleens heel nuttig kunnen zijn in een bepaald soort werk. Ik moet hem daarvan weerhouden.’ Hij zegt deze broeder dus dat hij er niet toe geroepen is en dat het niet zijn soort ding is enzovoort. En dan zegt hij tegen zichzelf: ‘Die vijand heb ik er mooi van afgehouden om mijn zaak schade toe te brengen.’ En ginds zit een goede zuster. O, wat zou zij veel kunnen doen voor Christus. Maar satan leidt haar naar werk waarin zij nooit zal stralen, en het heilige werk dat ze zo goed zou kunnen doen, wordt door haar gevreesd.

			Afgelopen woensdag hoorde ik een mooi verhaal toen ik gesprekken had met aankomende leden. Ik wil het graag noemen, want het kan een idee zijn voor een christen die hier aanwezig is. Een broeder die gedoopt zal worden, werd op de volgende wijze bekeerd. Hij kwam naar Londen om in een bepaalde wijk in West End te werken aan het riool. Een dame uit een van de beste huizen in West End kwam naar de mannen die aan het riool werkten en zei: ‘Mannen, kom in de knechtenkamer zitten om je brood te eten. Ik zal zorgen voor thee of koffie. Dan hoef je niet naar het café.’ Sommigen kwamen, maar anderen niet. De volgende dag kwam de dame dus naar buiten en zei: ‘Ik begrijp dat jullie denken dat mijn huis te netjes is voor jullie en dat jullie daarom niet willen komen. Ik ben daarom gekomen om jullie te halen. Ik wil graag dat jullie bij mij eten zolang jullie hier aan het riool werken.’ Ze kreeg hen allemaal mee. En toen ze hun eten gegeten hadden en hun thee of koffie op was, begon ze met hen over Jezus Christus te spreken. Het werk duurde ongeveer een maand en elke dag deed ze hetzelfde. Onze vriend weet niet hoe de dame heet, maar hij kent de Naam van Jezus door haar onderwijs.

			Vrienden, we verliezen een menigte aan mogelijkheden. Ik weet zeker dat dat zo is. Veel manieren om goed te doen, hebben we nog nooit bedacht, maar we zouden ze moeten bedenken. En als we ze bedenken, moeten we ze gebruiken. Laten we ons vlees hierin kruisigen. Laten we onze natuurlijke verlegenheid overwinnen. Laten we op de een of andere manier beginnen bij Jeruzalem, hoewel we denken dat dat de plek is waar we juist nooit zouden kunnen beginnen.

			Ten vijfde. U ziet, we vorderen. ‘Te beginnen bij Jeruzalem’, moet in ieder geval betekenen: begin thuis. Jeruzalem was de hoofdstad van hun eigen land. U kent het oude spreekwoord: ‘De vrouw van de schoenmaker gaat barrevoets.’ Ik ben bang dat dit spreekwoord door sommige christenen wordt bevestigd. Vijf mijl verderop doen ze allerlei goeds, maar thuis niet. Ik kende vroeger een man die elke avond uitging met predikers en ook zelf probeerde te preken, de arme ziel. Maar zijn kinderen waren zo verwaarloosd dat het de slechtste kinderen van de straat waren. Ze groeiden op voor galg en rad. Hun vader paradeerde maar en zorgde voor anderen, maar niet voor zijn eigen gezin. Als u Christus dus wilt dienen tot aan de einden der aarde, let er dan op dat u thuis begint.

			Lieve ouders, moet ik u aansporen om naar uw eigen kinderen te kijken? Ik ben erg blij met de wetenschap dat de meeste leden van de kerk dit doen. Toen er afgelopen woensdagavond een lieve zuster bij me kwam met drie van haar kinderen (samen waren dat dus vier nieuwe leden die de afgelopen zes weken zijn gekomen), was ik God dankbaar dat ouders voor hun nageslacht zorgen. Maar als er iemand onder u is die helpt op de zondagsschool, maar thuis nooit zondagsschool houdt, als iemand spreekt tot vreemden in uithoeken, maar zijn eigen zonen en dochters negeert – o, laat het niet zo zijn! Ik ken heel goed de kracht van het gebed dat een vader doet met zijn armen om de schouders van zijn zoon. De kracht van de gebeden van een moeder met al haar kinderen knielend rond haar schoot, is veel groter dan welke officiële dienst dan ook. Zorg heel goed voor uw kinderen. Begin bij Jeruzalem.

			Begin met uw knechten. Laat in uw huis geen knecht wonen zonder hem bekend te maken met het Evangelie. Houd geen huiselijke gebeden als formaliteit, maar laat ze een realiteit zijn. Laat nooit iemand voor u werken zonder te spreken over zijn of haar ziel. Begin met uw broers. Zussen hebben zo’n enorme invloed op broers! Ik heb een vriend, een lieve vriend, die al lang een man van God is, maar als jonge kerel leefde hij losbandig. Vaak kwam hij de hele nacht niet thuis. Zijn zus schreef hem altijd brieven en vaak las hij die onder de lantarenpaal terwijl hij halfdronken was. Eén brief raakte hem diep. Het was te veel voor hem dat zijn zus zo’n verdriet over hem had en hij voelde zich gedrongen om de Zaligmaker te zoeken tot hij Hem gevonden had. De zus is goed beloond voor haar liefde voor hem. O lieve vrienden, begin bij Jeruzalem! Begin met je broers en zussen.

			Begin met je buren. O, dit Londen van ons! Het is een verschrikkelijke plek voor christenen om te wonen. In deze buurt kan een fatsoenlijk mens nauwelijks zijn vanwege alle kwaad dat hier floreert en vanwege de taal die je overal hoort. Velen van u worden vandaag evenzeer gepijnigd als Lot toen hij in Sodom woonde. Getuig dus. Wees geen stomme hond, maar spreek voor uw Heere en Meester, waar u ook bent. Kijk naar onze lieve broeder Lazenby. Hij liep een werkplaats binnen waar niemand de Heere vreesde en werd het middel om allen daar tot God te leiden. Een andere werkplaats begint zijn invloed te voelen en de eerste rekruut heeft zich al bij de kerk gevoegd. Het zou me niet verbazen als alle werklieden van die plaats ook gaan komen. De Heere geve dat. Het is bijzonder hoe het Evangelie wordt verspreid als mensen ijverig zijn en oprecht leven. Moge God u zo vormen dat u thuis uw godsvrucht laat zien.

			Ten zesde moet u daar beginnen waar al veel is gedaan. Begin bij Jeruzalem. Lieve vrienden, het is hard werken om te preken voor een bepaald soort mensen. Ze hebben al zo veel preken gehoord, evenals de mensen in Jeruzalem. Ze weten alles van het Evangelie. Je kunt hun nauwelijks iets nieuws vertellen en toch hebben ze niets gevoeld en blijven ze hun zonden trouw. De mensen in Jeruzalem waren al eeuwenlang tevergeefs onderwezen. En toch moesten de discipelen van Christus eerst tot hen spreken. We moeten de mensen die zich tegen het Evangelie verhard hebben, niet overslaan. We moeten ons best doen voor de bekering van hen die zo veel voorrechten hebben genoten en die hebben veracht, voor hen hun indrukken weer vergaten, voor hen die hun eigen doodsverklaring lijken te hebben verzegeld om nooit te worden gered. Aarzel niet om tot hen te gaan. De Heere heeft al veel gedaan. Het zou kunnen dat Hij de haard heeft klaargemaakt en dat u de lucifer erbij mag houden om het vuur te ontsteken. Veel mensen hebben een liefde tot het Evangelie, een liefde tot het huis van God, een liefde voor het volk van God en toch geen zaligmakend geloof. Wat jammer toch! Aarzel niet om hen aan te spreken.

			Ik meen u te horen zeggen: ‘Ik zou nog liever preken voor het uitschot.’ Ik ook. Maar u en ik mogen ons werk niet zelf uitkiezen. Maagdelijke grond geeft de beste oogsten. En als iemand zelf een gemeente uit kon kiezen die wellicht het meest vrucht draagt, zou hij de mensen kunnen uitkiezen die het Woord nooit eerder hoorden. Maar de keus is niet aan ons. De discipelen van de Zaligmaker moesten beginnen waar de profeten hadden geprofeteerd en ter dood waren gebracht, waar zondaars talloze keren Gods stem hadden weerstaan. Sla degene die naast u in de bank zit dus niet over.

			Misschien zegt u: ‘Meneer, ik heb al zo ontzettend vaak met hen gepraat. Ik kan er niks mee.’ Nee, u niet. Maar God wel. Probeer het nog eens. Stel dat u twintig jaar hier in de Tabernacle11 naast een onbekeerd mens zit en u elke zondag en tweemaal in de week tweemaal met hem sprak, alle twintig jaar voor niets. Maar als die persoon uiteindelijk tot Christus werd gebracht, zou zijn bekering dan geen goede beloning zijn? Is uw tijd zo verschrikkelijk kostbaar? Bent u zo begaafd? Ach lieve vriend, als u een aartsengel was, zou het zelfs de moeite waard zijn om duizend jaar te besteden aan het brengen van één ziel tot Christus! Een ziel is zo’n kostbaar juweel dat u overvloedig beloond zou worden als u een eeuw dienstwerk verricht om er slechts één tot bekering te brengen. Als u dus voor Christus werkt, aarzel dan niet om naar hen te gaan die het Evangelie tot nu toe hebben afgewezen. Nu zou u misschien overwinnen.

			Ten zevende, begin waar de tijd voor het Evangelie kort is. Als u me vraagt waar ik die gedachte vandaan haal, ik haal die uit het feit dat na heel korte tijd Jeruzalem verwoest werd. De Romeinen zouden komen en mannen, vrouwen en kinderen doden. Ze zouden de muren neerhalen en geen steen op de andere laten. En de discipelen van Christus wisten dat. Daarom zei hun Heere: ‘Begin bij Jeruzalem.’ Als u dus kunt kiezen met wie u het Evangelie deelt, kies dan een oude man. Hij is al bijna aan het einde van zijn reis en als hij nog niet gered is, is er nog maar een klein stukje kaars over. Bij het licht daarvan zou hij nog tot Christus kunnen komen. Kies de oude man en laat hem niet onwetend over het Evangelie. Hengel hem meteen naar boven, want het is nu of nooit. Hij staat al aan de rand van het graf.

			Of als iemand van u een meisje ziet met de koortsige blos op haar wangen die aangeeft dat ze tuberculose heeft, als u tijdens de dienst de diepe ‘grafhoest’ hoort, zeg dan tegen uzelf: ‘Ik zal je niet laten gaan voordat ik met je gesproken heb, want je zult snel sterven.’ Ik heb in Mentone zo vaak iemand met tuberculose gezien met wie het duidelijk beter ging. Maar dan zag ik hem met een zakdoek voor zijn mond bij het diner weglopen en spoedig daarna werd er gefluisterd: ‘Hij is gestorven aan een bloeding.’ Ineens werd hij weggenomen. Als u iemand ziet wegkwijnen, wacht dan niet tot u aan hem wordt voorgesteld, maar stap erop af. En zeg teder, vriendelijk, rustig en liefdevol iets over onmiddellijk tot Christus gaan. Degenen voor wie de dag van genade nog maar kort is, moeten we heel snel opzoeken.

			Of misschien zit er een vreemdeling naast u die naar een ver gelegen land trekt. Mogelijk hoort hij het Evangelie nooit weer. Als u dus de gelegenheid heeft, zorg dan dat u die gebruikt. Spreek onmiddellijk met hem over Jezus. Begin bij Jeruzalem. Begin waar de tijd van genade kort is.

			Ten achtste, lieve vriend, begin waar u tegenwerking kunt verwachten. Dat is een bijzonder advies, maar ik beveel het aan, omdat de Zaligmaker dat deed. Even zeker als tweemaal twee vier is, zou het opschudding geven als zij Christus in Jeruzalem zouden prediken, want daar woonden mensen die zelfs de Naam van Jezus al haatten. Ze hadden samengespannen om Hem ter dood te brengen. Als de discipelen bij Jeruzalem zouden beginnen, zouden ze felle tegenwerking veroorzaken. Maar voor het Evangelie is niets beter dan tegenwerking.

			Vanavond komt er iemand de Tabernacle binnen en als hij weggaat, zegt hij: ‘Ja, het deed me goed, ik ben voldaan.’ In dat geval ben ik tekortgeschoten. Maar een andere man zit zich te verbijten omdat hij de prediking niet kan verdragen. Hij is heel boos. Iets in de leer staat hem niet aan. Hij schreeuwt: ‘Ik kom hier nooit van m’n leven meer.’ Dan heb ik hoop. Die man begint na te denken. Hij is aan de haak geslagen. Geef ons wat tijd. Die vis zullen we hebben. Het is niet zo’n slecht teken als mensen boos worden om het Evangelie. Dat is erg genoeg, maar oneindig beter dan de verschrikkelijke apathie waarin mensen vervallen als ze niet nadenken. Sommigen zijn zelfs niet goed genoeg om het Evangelie van Jezus Christus te weerstaan. Wees hoopvol als iemand u niet uit wil laten spreken. Hij is degene die u opnieuw aan moet spreken. En als het erop lijkt dat hij op u wil spugen, maar u dan toch uit laat spreken, wees dankbaar. Hij voelt uw woorden. U raakt hem op de zere plek. U zult hem krijgen. Als hij zweert dat hij geen woord gelooft van wat u zegt, geloof dan geen woord van wat hij zegt. Want degene die in het openbaar tegenspreekt, gelooft vaak heimelijk. Het is net als een jongen die fluitend over een begraafplaats loopt om de moed erin te houden. Zo vloekt een godslasteraar om zijn geweten te overstemmen. Als hij de haak voelt, probeert hij net als een vis eraan te ontsnappen. Vier de lijn wat. Laat hem gaan. De haak blijft wel zitten en op zijn tijd zult u hem pakken.

			Word niet moedeloos. Denk niet dat het verschrikkelijk is dat hij u tegenwerkt. Wees er liever dankbaar voor en ga tot God en smeek dat Hij u die ziel geeft als loon. Begin moedig waar u tegenwerking verwacht.

			En ten slotte twijfel ik er niet aan dat de Zaligmaker hun gebood om bij Jeruzalem te beginnen omdat daar de grootste zondaren leefden. Dat is de betekenis die John Bunyan de tekst gaf in zijn beroemde boek ‘De Jeruzalemse zondaar gered’.12 In Jeruzalem leefden de mensen die Hem hadden gekruisigd. De liefdevolle Jezus gebiedt de discipelen om bekering en vergeving te prediken tot hen. Daar woonden de man die de zijde van de Zaligmaker had doorboord en zij die de doornenkroon gevlochten en op Zijn hoofd gedrukt hadden. Daar woonden degenen die Hem bespot hadden en op Hem hadden gespuugd. Daarom zegt de liefdevolle Jezus, Die zo graag vergeeft: ‘Ga en preek het Evangelie eerst aan hen.’ De grootste zondaren zijn onderwerp van de grootste genade. Preek eerst tot hen.

			Zijn er hier zulke mensen? Mijn lieve vriend, we moeten het Evangelie eerst tot u preken, want u heeft dat het hardste nodig. U bent stervende, uw wonden bloeden. De hemelse Chirurg gebiedt ons eerst uw wonden te verzorgen. Anderen, die niet zo erg gewond zijn, kunnen wel even wachten, maar u moet eerst worden geholpen, anders sterft u aan uw verwondingen. Geeft het u, grote zondaars, geen moed om tot Jezus te komen als Hij ons gebiedt om eerst tot u te preken?

			We moeten eerst tot u preken, omdat u Hem het meest zult prijzen als u Hem heeft aangenomen. Als u gered wordt, zult u anderen bemoedigen om te komen en zult u hun die al zijn gekomen moed in spreken. We zullen blij zijn met vers bloed in de aderen van de kerk door de bekering van grote zondaren die veel liefhebben omdat hun veel vergeven is. Daarom moeten we eerst naar u. Komt u nu niet onmiddellijk tot Christus? O, dat u in Hem zou geloven! O, dat u vanavond in Hem zou geloven! Tot u is het Woord van deze zaligheid gezonden. U oude zondaren, u die zonde op zonde hebt gestapeld en alles heeft gedaan wat uw slechte handen konden, u die Zijn Naam gevloekt hebt, u die anderen beroofd hebt, u die leugens verteld hebt, u die uzelf besmeurd hebt met elke mogelijke misdaad, kom en wees welkom bij Jezus. Kom, precies zoals u bent. Kom tot Christus en leef onmiddellijk. De deur van de genade is wijd opengezet met het doel dat de slechtste van de slechten zou komen. En zij worden het eerst geroepen. Kom, precies zoals u bent. Vertraag niet door uzelf eerst op te knappen, maar geloof nu in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden. Vanavond, als u gelooft in Jezus zult u door deze deuren naar buiten gaan terwijl u zich verheugt dat de Heere uw zonden weggedaan heeft. Geloven is vertrouwen, eenvoudigweg vertrouwen op Christus. Dat lijkt iets heel simpels, maar dat is juist waarom het zo moeilijk is. Als het iets moeilijks was, zou u het eerder doen. Maar omdat het zo eenvoudig is, kunt u niet geloven dat het werkt. Maar het is zo: geloof redt. Christus wil niets anders van u dan dat u aanvaardt wat Hij u zo vrij aanbiedt. Strek een lege hand uit, een zwarte hand, een bevende hand en aanvaard wat Jezus geeft en de zaligheid is voor u.

			Zo heb ik geprobeerd uit te leggen wat ‘te beginnen bij Jeruzalem’ betekent. O, dat mijn Heere met u zou beginnen.

			Amen

			Een voorbeeld voor evangelisatie

			‘…en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed’ (Handelingen 10:38).

			De roeping van onze Heere op aarde was een roeping voor Zijn eigen huis. Hijzelf zei tegen Zijn discipelen: ‘Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël’ (Matth. 15:24). Hij ging helemaal tot aan de grenzen van het Heilige Land, maar daar stopte Hij. En of Hij nu noord-, zuid-, oost- of westwaarts reisde, in steden en in dorpen, overal waar Hij kwam, preekte Hij tot Zijn eigen landgenoten. Later kwam uit dit werk in eigen land de buitenlandse zending, zoals dat kan worden genoemd, voort, toen degenen die verstrooid werden in het buitenland overal heen gingen om het Evangelie te prediken. Zo werd de zegen voor Israël een zegen voor alle volken.

			Het was altijd al de bedoeling van de Heere dat het Evangelie aan elk schepsel onder de hemel werd gepreekt, maar voor zover het Zijn eigen werk betrof, begon Hij dichtbij huis. En daarin zien we Zijn wijsheid, want het heeft weinig nut om in het buitenland van alles te proberen als er thuis geen stevige basis is in een echt geheiligde gemeente. Zo hebben we een steunpunt voor onze hefboom. We willen Engeland tot Christus bekeerd zien. Dan zal het de grote heldin worden van het Evangelie van Christus in andere landen. Zoals het er nu voorstaat, zijn onze soldaten en matrozen te vaak getuigen tegen het Evangelie, en onze reizigers, in welke vorm dan ook, geven in andere landen te vaak een heel ongunstige indruk van het kruis van Christus. We willen dat dit land door en door verzadigd is met de Geest van Jezus Christus. Alle duisternis moet verdreven worden en het echte licht moet schijnen. Dan zullen zendingsoperaties een wonderlijke impuls krijgen. God zal Zijn waarheid bekendmaken in alle landen als Hij Zijn aangezicht eerst heeft doen lichten voor Zijn uitverkorenen.

			We zullen nu in twee punten spreken over evangelisatie. In de eerste plaats hebben we hier een voorbeeld voor evangelisatie en in de tweede plaats een voorbeeld voor de evangelist. Als we over deze twee dingen hebben gesproken, zullen we een derde punt benadrukken, namelijk de plicht om het werk van de grote Meester na te volgen.

			1. Voor ons hebben we dus een voorbeeld voor evangelisatie. We zien in de tekst de grote evangelisatie geschetst die de Heere Jezus Christus bedreef, Die het land doorging, terwijl Hij goeddeed. Ik weet zeker dat we er veel van leren als we de manier overdenken waarop Hij die onderneming ter hand nam. Aan het begin van Zijn werk koos Hij als Zijn belangrijkste instrument de prediking van het Evangelie. De Heere had Hem gezalfd om het Evangelie te prediken. Hij deed duizenden genadige daden, Hij diende op vele manieren ten gunste van Zijn medemensen en voor de eer van God. Maar op aarde was Zijn troon, als ik het zo mag zeggen, de preekstoel. Toen Hij het Evangelie van het Koninkrijk begon te verkondigen, werd Zijn echte heerlijkheid gezien: ‘Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens’ (Joh. 7:46).

			Broeders, Hij wil dat Zijn volgelingen op dezelfde bezigheid steunen. De verspreiding van godsdienstige boeken en de instelling van scholen en andere godvruchtige ondernemingen mogen niet worden nagelaten, maar eerst en vooral behaagt het God door de dwaasheid van de prediking zalig te maken wie gelooft. De hoofdplicht van de christelijke kerk wordt zo neergezet: ‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen’ (Mark. 16:15).

			Ongeacht wat kan worden gezegd over de vooruitgang en dat de preekstoel niet past bij deze tijd, zouden we heel dwaas zijn als we ons inbeelden dat we een beter middel hebben gevonden dan het middel dat Jezus uitkoos en dat Zijn Vader zo bijzonder zegende. Laten we achter onze prediking staan als soldaten achter hun geweer. De preekstoel is het Thermopylae13 van het christendom waar onze vijanden een geduchte slag te verduren zullen krijgen. Het is het slagveld van Waterloo14, waar zij zullen worden verslagen. Laten we preken, altijd weer preken. Laten we een geluid blijven voortbrengen, al was het maar van een ramshoorn, want beetje bij beetje zullen de muren van Jericho ter aarde storten. Preek, preek, preek! Het leven van de Meester vertelt ons duidelijk dat we het Evangelie van het Koninkrijk voortdurend moeten uitroepen als we zielen willen redden en God willen verheerlijken.

			Samen opgaand met Zijn eigen prediking zien we dat de Meester een seminarie vormt om predikers op te leiden. Wie ooit gedacht heeft dat gedegen instituten voor scholing on-Schriftuurlijk zijn, zal niet kunnen begrijpen waarom onze Heere een aantal leerlingen nam die Hij onder Zijn hoede hield en die later onderwijzers werden. Nadat Hij Petrus en Johannes riep en een paar anderen, liet Hij hen eerst als het ware toe op Zijn avondschool. Toen hadden ze hun gewone beroep nog en kwamen ze bij Hem voor instructie op de tijd die hun schikte. Maar na een tijdje lieten ze hun werk varen en bleven ze voortdurend bij hun grote Leraar. Ze leerden hoe ze moesten preken door te letten op Zijn preken. Hij leerde hun zelfs bidden, evenals Johannes zijn discipelen had geleerd. Ons wordt verteld dat Hij veel moeilijke onderwerpen die Hij verborgen hield voor de mensen aan de discipelen openbaarde. Hij nam hen apart. Zij mochten de verborgenheden van het Koninkrijk weten, terwijl Hij de andere mensen de waarheid slechts vertelde in de vorm van gelijkenissen.

			Dit is te vaak vergeten in de kerk en moet in herinnering worden gebracht. Onder de Waadlanders en de waldenzen was elke predikant altijd ijverig op zoek naar anderen die predikant konden worden. Daarom had ieder van hen de zorg voor een jongere broeder. In de verslagen van de herders van de kerk in Waadland lezen we dat de eerwaarde mannen op hun reizen, terwijl ze klif na klif passeerden, gewoonlijk vergezeld werden door een sterke, jonge bergbewoner, die in ruil voor de hulp die hij de eerwaarde vader bood, onderwijs kreeg in de leer van het Evangelie, in kerkrecht en in andere dingen die bij het ambt horen. Op deze manier was het Israël van de Alpen in staat om te volharden in zijn getuigenis en raakte het ambt van prediker van het Evangelie nooit in onbruik.

			Toen in de dagen van de gezegende Reformatie Calvijn en Luther invloed in Europa kregen, was dat niet alleen door hun eigen prediking, hoe machtig ook. Het was ook niet door hun geschriften, hoewel die overal verspreid werden als bladeren in de herfst. Het kwam door de ontelbare jongemannen die rond Wittenberg zwermden en die in Genève samenkwamen om te luisteren naar het onderwijs van de grote hervormers en die vervolgens naar andere landen gingen om daar te vertellen wat zij hadden geleerd.

			Onze Meester confronteert ons met het feit dat er geen geschikter instrument is voor de verspreiding van het Evangelie dan een man die door God wordt opgewekt om het Evangelie te prediken en die anderen aantrekt die zijn geest inademen, die gebaat zijn bij zijn voorbeeld, die zijn leer overnemen en uitgaan om diezelfde boodschap te prediken.

			Het zou terecht zijn om hierbij op te merken dat de Meester bij Zijn prediking en Zijn seminarie het onwaardeerbare middel van Bijbelklassen voegde. Ik geloof echt dat de hele opzet van een ijverige christelijke kerk in embryoformaat kan worden gevonden in de daden van Christus. En als Zijn gezegende leven van heilige werkzaamheid grondiger zou worden bestudeerd, zou er spoedig aan nieuwe organisaties om de wereld te verlichten en de kerk op te bouwen worden gedacht. En bijzondere vrucht zou volgen.

			Van tijd tot tijd sprak onze Heere een-op-een met Zijn discipelen, soms in tweetallen, en op andere momenten sprak Hij de apostelen allen tegelijk aan ‘en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was’ (Luk. 24:27). Het is duidelijk dat de apostelen vertrouwd waren met de Schriften en ik ga er niet van uit dat de hele bevolking van Palestina zo goed onderwezen was. Ze moeten dus van Jezus hebben geleerd. Petrus’ eerste preek laat zijn bekendheid met het Oude Testament zien. En de rede van Stefanus bewijst een opmerkelijke vertrouwdheid met de Bijbelse geschiedenis. Ik denk dat dat geen algemene kennis was, maar het gevolg van een voortdurende omgang met een Meester Die voortdurend verwees naar het geïnspireerde Boek. De wijze waarop Hij het heilige Boek las, interpreteerde, citeerde, illustreerde, alles werkte eraan mee dat Zijn discipelen mannen werden die goed onderwezen waren in de wet en de profeten. En ondertussen werd de meest diepe betekenis van het Woord hun duidelijk in de persoon van hun Heere Zelf.

			Als evangelisatie wil gedijen, moeten de dienaars zorgvuldig opletten dat ze ijverig zijn in het onderwijzen van de bekeerlingen in de kennis van het geschreven Woord. De Bijbel moet met aandacht gelezen en de betekenis duidelijk uiteengezet worden. Het geheugen moet vertrouwd raken met de woorden en het hart met de geest ervan. We moeten uitzien naar mannen en vrouwen vol genade die in deze zo nodige bediening willen werken. Predikanten kunnen het zich niet permitteren om het voortdurende Bijbelse onderwijs aan het volk te negeren. Als zij dit veronachtzamen, moeten zij niet vreemd opkijken als wolven de kerk binnenkomen en de kudde opvreten.

			Opdat onze jongemannen en -vrouwen niet door elke wind van leer worden meegesleurd, maar standvastig en onbeweeglijk zouden zijn, is het onze opgebonden plicht om hun te onderwijzen in het goddelijke Woord met werkzame en voortdurende zorg.

			Let er ook op dat het evangelisatiewerk van onze Heere niet aan de kinderen voorbijging. Ons edele systeem van zondagsschoolwerk wordt niet alleen gerechtvaardigd, maar zelfs bekrachtigd door het voorbeeld en het voorschrift van onze Heere toen Hij zei: ‘Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen’ (Matth. 19:14). En ook tot Petrus zei Hij: ‘Weid Mijn lammeren’ (Joh. 21:15). De opdrachten die ons gebieden te zorgen voor onze volwassen bekeerlingen die onder de naam ‘schapen’ vallen, zijn niet geldiger dan het gebod om te zien naar de jonge en kwetsbare kinderen, die worden aangeduid met de term ‘lammeren’. Als u begint aan evangelisatiewerk moet u daarom zorgvuldig letten op de kinderen. Mozes wilde zelfs de kleintjes niet in Egypte achterlaten. Ook de jeugdige Israëlieten aten van het paaslam.

			Ons werk faalt verschrikkelijk als we ons niet bezighouden met de jongens en meisjes. Ik ben bang dat veel van onze openbare prediking in dit opzicht bestraffenswaardig is. Ik voel zelf dat ik niet zo veel in mijn gewone preken tot de kinderen van mijn gemeente zeg als ik zou moeten doen. Hier en daar voeg ik verhalen en gelijkenissen in, maar als ik ooit mijn eigen ideaal van preken bereik, zou ik veel vaker doelgericht handenvol over de jongeren uitstrooien. Preken moeten zijn als een mozaïek. Er moeten overvloedig schitterende stukken in zitten die de kinderlijke blik zullen vangen. Onze uiteenzettingen moeten ‘wijn en melk’ zijn, zoals Jesaja zegt (Jes. 55:1), wijn voor de mannen en melk voor de kleintjes. Vanaf onze preekstoelen moeten we een kindervriend zijn, want dan zullen ze als vrienden van ons en van onze Meester opgroeien. Ons model voor evangelisatie ontleent zijn kracht aan de ontwikkeling van jeugdige godsvrucht en maakt dit onderdeel van haar inspanning aan niets ondergeschikt.

			Nu gaan we een stap verder. De laatste jaren wordt door ijverige evangelisten in de meer armoedige delen van Londen het plan van gratis theedrinken, gratis ontbijten of gratis dineren vaak gebruikt, waarbij de armste mensen samengebracht worden en worden gevoed. Daarna worden ze liefderijk aangespoord om redding te zoeken. Het is opmerkelijk dat deze methode zo lang niet is gebruikt, want met een kleine wijziging is het een plan dat we aan onze Heere ontlenen. Bij ten minste twee gelegenheden verzorgde Hij een gratis maaltijd voor duizenden hongerigen. Hij liet niet na om te zorgen voor voedsel voor het lichaam van degenen wiens zielen Hij gezegend had met woorden van leven. Bij deze twee gelegenheden gaf de ruimhartige Meester van het feest Zijn menigte bezoekers een voedzame maaltijd van brood en vis. Vaak heb ik me afgevraagd waarom deze twee levensmiddelen voor beide gelegenheden werden gekozen. Misschien was het omdat zowel land als zee daarmee werd uitgeroepen tot de provisiekast van de Voorzienigheid. Hij gaf niet slechts brood. Hij was niet krenterig. Hij stilde niet slechts hun honger, maar Hij voorzag hen van iets lekkers bij het brood en daarom gaf Hij hun brood en vis.

			De Heere verstrekte bij Zijn tafel in de wildernis een lekkere, voldoende, gezonde en verzadigende verfrissing. Ook al volgden velen Hem ongetwijfeld omdat zij hadden gegeten van die broden en vissen, toch twijfel ik er niet aan dat sommigen eerst aangetrokken werden door het aardse voedsel en daarna bleven om van het hemelse brood te eten en de kostbare waarheden te omhelzen die hun eerst dwaasheid leken. Ja mijn vrienden, als we ons hongerende volk willen bereiken, als we de meest vervallen mensen en de armste van de armen willen bereiken, moeten we dit soort middelen gebruiken, want dat deed Jezus.

			Evangelisatie zal ook heel krachtig worden als we Jezus navolgen in het combineren van medische zorg met godsdienstig onderwijs. Onze Heere was een medische Zendeling. Hij preekte niet slechts het Evangelie, maar Hij opende de ogen van de blinden, Hij genas degenen die aan koortsen leden, Hij deed de lammen springen als een hert en liet de tong van de stommen zingen. U kunt zeggen dat dat allemaal wonderen waren. Dat geef ik toe, maar het gaat nu niet om de manier waarop de kwaal genezen werd. Ik spreek over de genezing zelf. Het is zeker waar dat wij geen wonderen kunnen doen, maar we kunnen op het gebied van genezing doen wat binnen ons menselijk bereik ligt. Zo kunnen we onze Heere volgen. Niet met gelijke tred, maar op dezelfde route.

			Ik verheug me erin dat er in Edinburgh en Glasgow en ook in Londen een instelling is voor medische zending. Ik geloof dat op bepaalde plekken van Londen wellicht niets zo heilzaam is voor het volk als dat de consistorie omgevormd wordt tot apotheek en de godvruchtige chirurg een diaken, zo niet een evangelist van de kerk wordt. Op een dag zal het mogelijk geacht worden dat we diaconessen hebben die door zelfverloochenende zorg voor zieke armen het Evangelie in het meest schamele hutje brengen. In ieder geval moet er worden samengewerkt met de stadszending en de Bijbelvrouwen en met evangelisatie waar dan ook, zo veel als mogelijk. De ijverige hulp van geliefde artsen en mannen uit de gezondheidszorg die zoeken goed te doen aan ogen, oren, benen en voeten van mensen moet samengaan met die van anderen van ons die kijken naar hun geestelijke gebreken. Vaak kan een jongeman die uitgaat als dienaar van Christus veel meer goed doen als hij iets weet van anatomie en medicijnen. Hij zou een dubbele zegen kunnen zijn voor een achtergebleven buurtschap of voor een armoedige wijk. Ik bid om een krachtigere verbinding tussen de chirurg en de Zaligmaker. Ik wil de hulp inroepen van echt gelovige leden van de universiteit. Mochten er velen zijn als Lukas, die zowel arts als evangelist was. Misschien lopen er christelijke jongemannen in de ziekenhuizen die God vrezen en in deze aanwijzingen een vingerwijzing zien voor hun carrière.

			Hier wil ik aan toevoegen dat onze Heere Jezus Christus Zijn evangelisatiewerk samen liet gaan met het uitdelen van aalmoezen. Hij was heel arm. Vossen hadden holen en vogels nesten, maar Hij, de Zoon des mensen, had niets om Zijn hoofd op te leggen. Hij kon weinig sparen van de giften van de gelovigen die in Zijn behoeften voorzagen. Deze gaven werden in een zak gedaan die aan Judas werd toevertrouwd en tussen de regels door vernemen we dat de Meester gewoon was om uit deze dunne portemonnee te delen aan de armen om Hem heen. Broeders, het valt te vrezen dat sommige kerken achterblijven in de zaak van het geven van aalmoezen, een zaak die in de dag van het oordeel een belangrijke plek in zal nemen. ‘Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven’ (Matth. 25:35).

			De Roomse Kerk blonk uit in de praktijk van het geven van aalmoezen en als haar wijze van uitdelen even wijs als genereus zou zijn, zou ze in dit opzicht zeer te prijzen zijn. Broeders, wij geloven dat we door geloof worden gerechtvaardigd en niet door werken, maar stoppen we daarom met goede werken en laten we het geven van aalmoezen naar de achtergrond verdwijnen? Alles moet gecentraliseerd en sommigen zijn zo ijverig in het terugdringen van persoonlijke liefdadigheid dat het op een dag een strafbaar feit kan worden om een stuiver te geven aan een verhongerende vrouw zonder de politie te hebben geconsulteerd of de armendienst of een andere instelling die papieren uitdeelt in plaats van tarwebrood. De publieke opinie vereist de openbaarmaking van al onze giften en negeert het ouderwetse gebod dat onze linkerhand niet moet weten wat onze rechterhand doet (Matth. 6:3). We moeten allemaal tandwielen worden in de machinerie van de maatschappij. We moeten op vaste tijden onze aalmoezen geven en de armen volgens het systeem helpen. In ieder geval zal ik christelijke mensen altijd aanraden om wat persoonlijk te zijn in hun liefdadigheid. Ik zal godzalige mannen aansporen om voor zichzelf te beoordelen hoe het zit met de armoede van ieder geval, en om zelf te geven, los van al die instellingen die de liefdadigheid bijsnijden en verdrogen tot ze niet meer is dan een skelet. Ongeacht vermaningen van de maatschappij.

			Ik geloof stellig in het Evangelie van de gerstebroden en de vissen. Ik geloof in het Evangelie dat de hongerigen voedt en de naakten kleedt. Ik hou van het verhaal dat ik gisteren hoorde over een arme man die op zondagmorgen op straat gevonden werd. Hij stond op het punt zichzelf te doden. Twee van onze broeders ontmoetten hem en brachten hem bij deze Tabernacle, maar ze deden beter dan hem de preek te laten horen terwijl hij hongerig was. Op straat namen ze hem mee naar een koffiebar. Ze gaven hem een kop hete koffie en wat brood met boter. Daarna brachten ze hem mee om de uiteenzetting te horen. Ik kreeg een veel begeriger luisteraar nu de honger was gestild dan ik zou hebben gehad in de arme, hongerige zondaar. Toen de preek klaar was, zorgden ze ervoor dat hij een goede maaltijd kreeg en zo verzorgden ze hem tot ze hem hier ‘s avonds weer brachten. En het behaagde God om het Woord voor hem te zegenen.

			Wees ervan verzekerd dat de feiten dat de Meester blinde ogen opent, dat Hij de menigte voedt en dat Hij de armen helpt evenzoveel tekenen zijn voor de christelijke kerk als kledinginzamelingen, gaarkeukens en liefdadigheidsinstellingen legitieme hulpmiddelen zijn om het Evangelie te delen.

			Het evangelisatiewerk van onze Meester had een element in zich dat we nooit moeten vergeten, namelijk dat het bijzondere voortgang boekte door prediking in de openlucht. Ik herinner me de tijd goed dat het een uitgesproken nieuwigheid leek om op straat te gaan prediken. Ik herinner me dat ik twintig jaar geleden aan mijn goede diakenen voorstelde om op zondagavond bij de rivier te gaan preken en dat een van hen opmerkte: ‘Ach, dat lijkt me niks. Dat doen de methodisten.’ Als gezonde calvinist vond hij het vreselijk om iets te doen waaraan de methodisten zich schuldig maakten. Voor mij was dat geen aanbeveling, maar ik wilde het gevaar wel lopen om methodistisch te zijn. Overal in Engeland, in onze steden, dorpen en gehuchten, zullen er tienduizenden zijn die het Evangelie nooit zullen horen als de prediking in de openlucht wordt verwaarloosd. Ik geloof dat God ons toestaat om in kerken en kapellen te prediken, maar ik geloof niet dat we daar een apostolisch precedent voor hebben. Dat hebben we in ieder geval niet als we onze dienst beperken tot zulke plekken. Ik geloof dat het ons is toegestaan als het de orde en het gemak dient om gebouwen voor onze diensten apart te zetten, maar we hebben geen recht om deze plaatsen heiligdommen te noemen of huizen van God, want alle plaatsen zijn even heilig als heilige mensen er vergaderen.

			Het is echt een misvatting dat we onze prediking beperken tussen de muren. Het is waar, onze Heere preekte in synagogen. Maar vaak sprak Hij op een berghelling, of vanaf een boot, of in de tuin van een huis, of op doorgaande wegen. Het enige wat Hij nodig had was een gehoor. Hij was een Visser van zielen van de goede soort, niet van de moderne orde die in hun huizen zitten en verwachten dat de vissen naar hen toe komen om gevangen te worden. Zou onze Heere bedoelen dat een prediker doorgaat met preken vanaf zijn preekstoel tot lege kerkbanken, terwijl hij als hij op een stoel of tafel buiten het bedehuis zou gaan staan door honderden gehoord zou worden? Natuurlijk, als de menigte het huis vult en het huis is zo groot als een menselijke stem vullen kan, is er geen noodzaak om de straat op te gaan. Maar helaas, er zijn talloze kerken in Londen die nog niet voor een vierde of zelfs een tiende gevuld zijn! En toch gaat de prediker tevreden verder. Als een prediker voortdurend preekt tot een handjevol mensen binnen de muren, terwijl de tuinen, lanen en straten buiten vol zijn met mensen die vergaan vanwege gebrek aan kennis, is dat zonde. De prediker die zijn plicht doet, gaat uit in de heggen en stegen. Hij gaat de wereld in. Hij preekt, of de mensen nu horen of hem negeren. Met vreugde laat hij heuvels en wouden weerklinken van het Evangelie van vrede.

			Onze Heere was ook een goed voorbeeld voor evangelisten op het punt dat Hij medelijden had met de dorpen. Vaak worden kleine dorpen te onbetekenend gevonden om er kerken te stichten. Maar de dorpen helpen mee om steden belangrijk te maken, en het karakter van de stedelingen van dit grote Londen is in grote mate afhankelijk van het karakter van de dorpshuizen waaruit zo veel medestedelingen voortkomen. We moeten het kleinste gehucht nooit verachten. We moeten zover gaan als we kunnen om zelfs de kleinste vlekjes van twee of drie huizen bij eenzame moerassen en op verlaten heidevelden te bereiken.

			Tegelijkertijd gaf de Meester veel aandacht aan de steden. Kapernaüm en Bethsaïda werden niet vergeten. De echo van Jeruzalem weerklonk nogal eens. Op de plek waar de menigte samenkwam voor het grote feest, zoals bij ons mensen samendrommen op de markt en de kermis, verhief Christus Zijn stem en riep: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken’ (Joh. 7:37). Wie evangeliseert, moet zich bedienen van elke plek waar zijn medemensen samenkomen, ongeacht wat het doel is waarvoor zij samengekomen zijn. Op elke plaats moet hij het Evangelie verkondigen. Elk middel moet hij aangrijpen om een aantal mensen te redden.

			II. Ik zal nu verdergaan en in de tweede plaats aandacht geven aan het voorbeeld voor de evangelist.

			Uiteindelijk hangt de uitwerking van onze inspanningen nauwelijks af van de methode die we gebruiken, broeders. Na God is haast alles afhankelijk van de persoon. Er zijn mensen die bijzondere resultaten boekten met een ondoordachte en onvolmaakte methode, en er zijn mensen met een bewonderenswaardige organisatie die niets tot stand gebracht hebben, omdat ze zelf niet goed waren.

			Welke man is het meest geschikt om evangelist te zijn voor Christus? Welke vrouw kan haar God het best dienen? Kijk naar het voorbeeld voor een evangelist: de persoon van de Heere Jezus. De man die God moet dienen als leidend evangelist moet een man zijn die onderwijst met macht en die persoonlijke invloed heeft. Het is onzin om iemand uit te zenden als evangelist die niet kan spreken. Toch zouden er heel wat plaatsen zonder dominee zitten als spreken met macht een voorwaarde was voor dat ambt. Het komt nogal eens voor dat de prediker zo vreselijk mummelt dat je zijn woorden nauwelijks kunt volgen. Of de prediker leest alleen maar voor. Of hij staat te stuntelen als een slechte lezer die probeert om een moeilijk gedicht voor te dragen.

			Als de Kerk van Engeland een jonge man roept om toe te treden tot de heilige orde is het laatste waarop ze let of hij de gave heeft om zich uit te drukken, of met andere woorden: of hij door natuur en genade begiftigd is om een prediker te zijn. Ik geef graag toe dat er een aantal heel bewonderenswaardige en uitnemende mensen die kerk binnenkomen, maar we geloven dat zo’n systeem in wezen slecht is. Als je wilt dat iemand het Evangelie verkondigt onder zijn medemensen, moet dat iemand zijn die kan preken. Hij moet in staat zijn om te onderwijzen. Hij moet duidelijk kunnen maken wat hij bedoelt. Hij moet de aandacht kunnen vangen, zodat mensen graag naar hem luisteren.

			Onze Heere had deze vaardigheid in de hoogste mate. Hij kon de schitterendste waarheden tot het begripsniveau van Zijn hoorders terugbrengen. Hij wist met een goddelijke eenvoud hoe Hij een verhaal moest vertellen dat zelfs de aandacht van een kind ving. En hoewel de waarheid waarover Hij sprak zodanig was dat de aartsengelen die niet doorgrondden, kon Hij die in zo’n vorm gieten dat de kleine kinderen zich om Hem heen verzamelden en de gewone mensen Hem graag hoorden.

			In staat zijn om te onderwijzen is wat we willen. Bid de Heere van de oogst, mijn broeders, om ons velen te sturen die deze zeldzame gave hebben. De preekstoel, de zondagsschool en elke vorm van christelijke dienst heeft ijverige werkers nodig die de gave hebben om hun gedachten om te zetten in de taal van degenen met wie ze in contact zijn, zodat zij worden geboeid en onder de indruk komen.

			Maar er zijn belangrijkere kwalificaties dan deze. Onze Heere was een Evangelist Die Zich verbroederde met de mensen. Ik denk niet dat Hij onderweg ooit iemand passeerde waarbij Hij tegen Zichzelf zei: ‘Ik sta zover boven die man, met Hem spreek Ik niet.’ Ik durf me dat nauwelijks voor te stellen. Het zou de Zaligmaker zo naar beneden halen. En toch, en toch, en toch, sommige van Zijn dienaren hebben zulke gedachten! Hoe velen van ons zouden doelgericht een gesprek aangaan met een arme hoer als zij haar naar de put zouden zien komen? Als we wisten wie zij was, zouden we er wellicht snel vandoor gaan. Ons geweten zouden we geruststellen met de opmerking dat anderen meer geschikt zijn voor zo’n geval, een zaak die we over moeten laten aan de hulpdiensten.

			Onze Heere boog Zich niet gekunsteld naar haar over. Hij gedroeg Zich ook niet als een rijke weldoener tegenover deze arme Samaritaanse zondaar. Maar Hij begon zo natuurlijk mogelijk met haar te praten, in elk opzicht op Zijn gemak. Als zij de edelste vrouw van het land zou zijn geweest, zou Hij Zich niet méér met haar hebben kunnen verbroederen. En toch hield Hij afstand van haar zonde. Onze Heere ontving zondaars en at met hen. Ze moeten hebben ervaren hoe anders Hij was dan zij, maar Hij veroorzaakte geen afstand. Hij deed niet of Hij van een hogere rang was. Hij maakte geen onderscheid en markeerde geen sociale standen. Hij was geen farizeeër die zich afzonderde in vrome uitnemendheid. Trots en veronderstelde waardigheid trokken Hem niet aan. Hij was heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars (Hebr. 7:26) in de hoogste en beste zin, maar in andere opzichten was Hij de vriend van tollenaars en zondaars.

			Als Londen wordt gezegend, zal dat nooit gebeuren door predikanten die te verheven zijn om tot de armste mensen te spreken. En uw liefdadigheidsinstituten zullen weinig goeds uitrichten als uw adellijkheid zich niet kan vermengen met de eenvoudigere klassen. We moeten één worden met degenen die we willen zegenen. We moeten ons niet schamen om hen broeders te noemen. Zonder aarzeling moeten we de broederhand reiken aan de gevallenen en aan de lagere rangen om hen te verheffen omwille van Christus. O, hadden we mannen en vrouwen met de echte broederlijke en zusterlijke geest, been van het been van het volk en vlees van hun vlees!

			Verder was onze Heere een Man Die zwoegen kon. Hij was zeker geen heer in het kwadraat die zich in zijn vrije tijd bezighoudt met het geven van wat colleges. Nooit preekte Hij zonder Zijn ziel daarin te leggen. Hij was zeker niet het soort evangelist dat zijn taak gemakkelijk vindt. Hij kon niet, zoals sommigen, het jaarrooster preken zonder de rustige regelmaat daarvan te verstoren door Zijn eigen emoties van dat moment. Nee mijn broeders, nooit preekte iemand meer intens dan Jezus. Overdag preekte Hij, ‘s nachts bad Hij. Vaak was Hij zwak van moeheid, maar vond Hij toch geen tijd genoeg om te eten. Als er iemand iemand is geweest die hard werkte, was het Christus. Hij is de Meesterwerker van de mensenkinderen.

			We moeten allemaal ons brood eten in het zweet van ons aangezicht, maar Zijn last was veel groter toen Hij het brood des levens kocht met het bloedige zweet van Gethsémané en dagelijks met Zijn levenszweet tijdens Zijn driejarige bediening. Zijn leven was een toneel van ononderbroken werkzaamheid. We kunnen nauwelijks bevatten hoe volledig onze Zaligmaker Zichzelf voor ons gaf. Als de kerk zielen gered wil zien, kan dat dus nooit gebeuren door mensen die half slapen. Christus’ rijk zal nooit uitgebreid worden door mensen die bang zijn om te werken. God zal Zijn kerk zegenen door de kracht van de Heilige Geest, want daar komt alle kracht vandaan, maar Hij wil dat Zijn kerk werkt. En anders komt de zegen niet.

			Als evangelist willen we iemand die kan bidden zoals de Meester bad. Wat was Jezus de kunst van het bidden machtig! Hij was met God in het gebed even groots als met de mensen in het preken. Ik hoorde gisteren een broeder spreken over hoe de Heere de heuvel afkwam met wilde bloemen die aan Zijn mantel hingen en met de geur van hei in Zijn kleding, omdat Hij net terugkwam van de eenzame plaats waar Hij de nacht in gebed had doorgebracht. Precies, mijn broeders, dat is de bron van kracht. Gebed breekt harten. Deze granieten rotsen zullen nooit breken onder onze hamers tot we op onze knieën gaan om ze te beuken. Als we het van God winnen voor mensen, zullen we het van mensen winnen voor God. Het hoofdwerk van een predikant moet alleen gedaan worden. Laat hij doen wat hij wil als de menigte luistert, hij zal hen niet tot Christus brengen tenzij hij voor hen heeft gepleit toen niemand hem hoorde behalve zijn God. Ons evangelisatiewerk heeft mensen nodig die kunnen bidden.

			En broeders, als we bruikbare mannen en vrouwen willen krijgen, moeten we hen kiezen die kunnen huilen. Dat is een fijnzinnige gave, die emotionele kracht van het hart die de gevoelens doet koken en doet opborrelen als dampende geuren, tot ze ten slotte gecondenseerd als water uit druipbronnen uit onze ogen stromen! Ik verlang niet naar vochtige ogen die het gevolg zijn van zwakke ogen of een verwijfd karakter, maar mannelijk huilen is een machtig ding. Onze Heere Jezus was heel mannelijk, veel te mannelijk om in sentimentaliteit en aanstellerij te vervallen, maar toen Hij de stad voor Zich zag en dacht aan het lijden er bij zijn val over Jeruzalem zou komen als straf voor zijn zonde, kon Hij de tranenvloed niet bedwingen. Zijn grote hart deed Zijn ogen overstromen. Als Hij Zelf geen Man was geweest die wenen kon, zou Hij, menselijk gesproken, anderen ook niet aan het wenen hebben kunnen maken. U moet zelf voelen, wilt u het gevoel van anderen raken. U kunt mijn hart niet bereiken als uw hart het mijne niet eerst ontmoet. Heere, zend mannen in Uw oogst met een sterk emotionele natuur, die ogen hebben die een fontein van tranen kunnen worden.

			Bovenal was onze gezegende Heere Iemand Die wist hoe Hij moest sterven. O, wanneer zullen er mannen en vrouwen onder ons gezonden worden die bereid zijn om te sterven om hun levenswerk te volbrengen? Ik huiver, en dat temeer omdat ik zelf niet beter ben, als ik de excuses hoor waarmee risico’s vermeden worden en de redenen zie om het harde leven in een ander land te vermijden. In sommige kringen wordt zelfs ter discussie gesteld of het wel geoorloofd is om de dood te riskeren vanwege de prediking van het Evangelie. Ik zou veel kunnen zeggen, maar zal me inhouden. 

			Alleen dit wil ik kwijt, tenzij genade ons de oude apostolische zelfopoffering opnieuw leert, kunnen we niet verwachten dat het Evangelie met kracht zal overwinnen. IJver voor Gods huis moet ons verteren. Liefde voor het leven moet zich onderwerpen aan liefde voor zielen. Beproevingen moeten niet geacht worden omwille van Christus. De dood moet worden getrotseerd, anders zullen we de wereld nooit voor Jezus winnen. Wie zich met kostbare kleding kleedt (Matth. 11:8), zal Ierland nooit voor Christus winnen, of Afrika, of India. Wie zichzelf belangrijk vindt en het vlees verzorgt om begeerten op te wekken (Rom. 13:14), zal niet of nauwelijks iets doen. Christus openbaarde het grote geheim toen over Hem werd gezegd: ‘Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen’ (Matth. 27:42).

			Naar de mate waarin iemand zichzelf wil behouden, kan hij anderen niet redden. Slechts naar de mate waarin hij bezig is zichzelf op te offeren en gewillig is om zich luxe, comfort, noodzakelijkheden en zelfs het leven te ontzeggen, slechts naar die mate zal hij voorspoedig zijn. Ik geloof niet dat het leven van een zendeling verloren kan gaan. Ik geloof dat als de kerk de wereld slechts tot Christus kan brengen door de dood van haar predikers, al onze levens mogen worden geofferd. Wat zijn we tenslotte, mijn broeders, wat stellen we voor in vergelijking tot wat onze Verlosser tot stand heeft gebracht? Onze vaderen gingen met een lied op hun lippen de brandstapel op. Ons voorgeslacht bestond uit mannen die de wreedheden van de noordelijke barbaren riskeerden evenals de verfijnde vervolging van het zuidelijke bijgeloof, mannen die konden sterven, maar die zichzelf niet konden weerhouden om van de Heere te getuigen. We moeten ons als mannen gedragen voor Christus. En ook al worden we niet allemaal geroepen om het uiteindelijke offer te brengen, we moeten bereid zijn het te brengen. En als we terugschrikken om dat te doen, zijn we niet het soort mannen dat onze tijd nodig heeft.

			We zoeken dus mannen die hard kunnen werken, die kunnen bidden, die kunnen huilen en die kunnen sterven. In feite hebben we voor het werk van Christus mannen nodig die vol zijn van een toegewijde ijver, mannen die onder goddelijke invloed staan, als pijlen die uit de boog van de Almachtige recht op het doel af vliegen, mannen als bliksems, door de Eeuwige afgevuurd om elke moeilijkheid omver te werpen met onweerstaanbare, doelgerichte kracht. We zoeken een goddelijke geestdrift om ons aan te vuren, een almachtige drijfveer om ons aan te dringen. Slechts mannen die zo vervuld zijn met de Heilige Geest zullen het grote werk van God kunnen volbrengen.

			III. Mijn laatste punt zou zijn dat als Christus zo leefde en werkte, wij Zijn roeping moeten verstaan en Hem moeten navolgen.

			Ik zal er maar een paar zinnen over zeggen, maar zorg dat u die onthoudt. Gelovige in de Heere Jezus Christus, het is uw voorrecht om een medewerker van God te zijn. Volg de grote Meesterwerker daarom op de voet. Bedenk dat Hijzelf persoonlijk het Evangelie gehoorzaamde voordat Hij aan het werk ging. Hij gebood niet anderen te geloven en zich te laten dopen, terwijl Hij dat Zelf verwaarloosde. ‘Op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen’, zei Hij en Johannes dompelde Hem onder in de golven van de Jordaan (Matth. 3:15). Wat zult u weinig geschikt zijn voor de dienst als u een van de geboden van Christus niet gehoorzaamt! Hoe kunt u anderen aansporen om de wil van de Heere te doen als u er zelf ongehoorzaam aan bent? Het eerste is dus dat u, voor u de vorm van dienst gaat vervullen waartoe u nu aangespoord wordt, erop toeziet dat uzelf de wil van de Meester gehoorzaamt, want ‘gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen’ (1 Sam. 15:22).

			Als u dit doet, wil ik het volgende tegen u zeggen: Is er geen onderdeel van evangelisatiewerk dat u zou kunnen doen? Waarschijnlijk kunt u niet alles doen van wat ik vertelde over het werk van Christus, maar u weet dat jonge kunstenaars vaak door hun meesters wordt opgedragen om te beginnen met een schets van een enkele ledemaat, een arm, een hand of een voet, en niet van het hele grote beeldhouwwerk van Phidias. Heeft u in het atelier van een kunstenaar niet vaak gezien dat de voet van een groot meesterstuk gebruikt werd als model? Precies zo zal het genoeg zijn om u te leren dienen als u, niet in staat om het hele grote model dat ik u voorgehouden heb uit te proberen, ijverig aan de slag gaat om te werken aan een deel ervan. Maar wat u ook doet, doe het grondig, doe het van harte. Als het het waard is om te doen, is het het waard om het goed te doen. Zo’n Meester verdient geen tweederangswerk en met zo’n genadige beloning in het vooruitzicht moet u geen dingen uitdelen die niks hebben gekost. U moet uzelf volledig storten op de dingen die u voor Jezus onderneemt.

			Als motto voor uzelf moet u een woord nemen dat Markus vaak gebruikt: eutheos, meteen. Hij zegt altijd dat Christus ‘meteen’ dit doet en dat Hij ‘meteen’ dat doet. Als u nu het werk van Christus voor u ziet, haast u dan om het meteen te doen. Veel christenen lopen een eervolle dienst mis, omdat zij wachten op een geschiktere tijd. Doe vanavond nog iets, voordat u naar bed gaat, al was het maar het weggeven van een traktaat. Doe iets, het moment is zo vluchtig. Als u tot nu toe nog geen medewerker was, begin dan nu. En als u al een medewerker bent, pauzeer dan niet, maar eindig de avond met nogmaals een goed woord voor een zuster, of een kind, of een vriend. Adem altijd meer toewijding aan Christus uit.

			En laat me u smeken, lieve vrienden, als u mijn Heere en Meester liefhebt, dat u zichzelf geruststelt als u Hem probeert te dienen. Er is een algenoegzame kracht die u voor deze dienst kunt krijgen. Over onze Heere wordt in ditzelfde vers gezegd dat Hij gezalfd is met de Heilige Geest en met kracht. Diezelfde Heilige Geest is aan de kerk gegeven en diezelfde kracht sluimert in de vergadering van de gelovigen. Vraag om deze zalving en bid dat God met u zal zijn, zoals ons in dit vers gezegd wordt dat God met Jezus was. Denk aan de tekst van afgelopen zondagavond: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt’ (Jes. 41:10).

			U bent een vergeven zondaar, vraag om een gezalfde heilige te mogen zijn. Als u met God verzoend bent, vraag dan om door God bekrachtigd te worden, zodat u vanaf nu uw Meester krachtig dienen mag. Ik weet niet of ik me ooit in mijn leven gelukkiger heb gevoeld dan afgelopen dinsdagavond toen ik luisterde naar mijn lieve vriend, de heer Orsman. Hij is predikant van de arme kerk in Golden Lane hier in Londen, een kerk vol genade. Hij is een goede broeder die een aantal jaren geleden onder onze bediening tot God bekeerd werd, volledig bekeerd. Sommigen van u schijnen slechts een bekering van besprenkeling te hebben, maar ik hou van de mannen en vrouwen die ondergedompeld werden in hun bekering, die de diepten van de liefde van Christus hebben leren kennen en die zichzelf volledig aan hun Heere overgaven.

			Maar ook al werkt die lieve man hele dagen op het postkantoor, in de avonduren vindt hij mogelijkheden om Christus te prediken. En als u naar Golden Lane gaat, zult u alle vormen van organisatie vinden die ik in deze preek beschreef, in actieve uitvoering. Genade heeft kostbare juwelen gevonden onder de armste, geringste en meest verlaagde mensen. Zeven of acht mannen die nu in de Evangeliebediening staan, begonnen met preken voor die arme mensen daar. Deze man heeft geestelijke kinderen die de hele wereld overgegaan zijn. De goede man heeft zichzelf volledig aan Zijn werk gewijd en is daar heel gelukkig in.

			Ik geloof vanuit het diepste van mijn hart dat deze beperkte mannen, die zichzelf geven aan een wijk en daar hard werken, de grootste zegeningen zijn die Londen ooit krijgen kan. Wat kan ik een jongeman met gaven die Christus liefheeft, maar misschien weinig heeft aan geld of tijd, beter voorstellen dan zoiets te beginnen voor zijn Meester? Hetzelfde geldt christelijke vrouwen. Wat kunnen christelijke vrouwen veel goed doen! Er zijn er hier. Als ik hun namen zou noemen, zou iedereen hen waarderen om wat zij tot stand gebracht hebben. Ze werken voortdurend voor Christus in hun persoonlijke levenssfeer. Ze nemen veel mensen mee naar Gods kerk.

			O, christelijke mannen en vrouwen, de tijd vliegt, mensen sterven, de hel raakt vol en Christus wacht tot Hij ziet wat de moeitevolle inspanning van Zijn ziel Hem brengt. Ik spoor u aan, bij de bekers van Gods genade, bij het hart van Christus, bij Zijn liefde voor zielen, kom in beweging en verkondig verlossing. Moge de zegen van de Heere met u zijn.

			Amen

			Jezus als zielenwinner

			‘Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken’ (Johannes 4:7).

			Dit was het begin van dat interessante gesprek dat niet alleen voor deze vrouw tot zegen was, maar sindsdien een middel van genade is geworden voor vele anderen. Dit hoofdstuk en het voorgaande moeten worden beschouwd als de gedeelten van Gods Woord die de meeste harten veranderen. Ik ga ervan uit dat elk deel van de Schrift nuttig gebleken is voor mannen en vrouwen, maar deze twee hoofdstukken zijn in zeer, zeer grote mate gezegend voor de aanvang van goddelijk leven. Velen zijn door de deur van wedergeboorte en de poort van geloof geleid doordat de waarheid daarin zo duidelijk wordt onderwezen. Ik houd u niet op met een inleiding. Ik neem u meteen mee naar het onderwerp van onze tekst.

			I. Hier heeft u in de eerste plaats een voorbeeld van een Zielenwinner. Jezus zei tot deze vrouw uit Samaria: ‘Geef Mij te drinken.’ Ik spreek nu tot velen die verstand hebben van zielen winnen. Ik hoop dat er nog veel meer zijn die ernaar streven om als het mogelijk is door God gebruikt te worden om medemensen tot zegen te zijn, hoewel ze er nog niet veel verstand van hebben. Hier is een volmaakt voorbeeld voor u. Bestudeer het en volg het na.

			Zie ten eerste dat onze Zaligmaker als de Modelzielenwinner niet gereserveerd was of op een afstand bleef. ‘Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten’ (vs. 6). Als Hij geen wonderlijke ijver zou hebben gehad om een ziel te winnen, zou Hij Zich hebben teruggetrokken. En als de vrouw dan tegen Hem zou hebben gesproken, zou Hij haar kort geantwoord hebben. Hij zou haar hebben laten merken dat Hij geen zin had in een gesprek met haar. Er is een manier om op een beschaafde manier een vertrouwelijk gesprek uit de weg te gaan. Sommige mensen zijn er heel goed in om iemand te laten bevriezen. Ze laten je met hun blik haast al verstijven. Je zult het nooit weer wagen om tot hen te spreken. In feite verbaas je je erover dat je ooit zo onbeleefd durfde zijn om zo’n verheven persoon aan te spreken. Het is duidelijk dat ze in een heel andere wereld leven dan die van jouw arme ik. Ze kunnen u niet aantrekkelijk vinden. Ze zijn te goed of te groot, te slim of te begaafd. En als u al niet klaagt over hun gedrag, loopt u vanaf dat moment met een boog om hen heen en zorgt u ervoor niet meer met hen in aanraking te komen. Ze zijn tenslotte niet het soort mensen dat u aantrekt. Met hun koudheid stoten ze u af. Het zijn geen magneten. En als ze dat toch zijn, gebruiken ze de tegengestelde kant ervan.

			Als iemand van u zo is, bid dan de Heere om u eruit te halen. Probeer niet om goed te doen terwijl u in deze toestand bent. U zou evengoed een oven kunnen stoken met sneeuwballen als dat u zielen voor Christus kunt winnen met een afstandelijke, koude, afgemeten manier van spreken. Nee, doe dat allemaal weg. Niets verzwakt u meer, niets maakt u zo onbruikbaar als wanneer u zich afstandelijkheid aanmeet. Kom dicht bij de zondaar. Ga naast hem of haar zitten. Laat zien dat u zich niet terugtrekt, maar dat u degene die u aanspreekt als een broeder ziet. Laat merken dat hij in u een vriend zal vinden. Laat zien dat u iemand bent die is aangeraakt door het gevoel van zijn eigen overtredingen, iemand die inziet dat hij op veel manieren evenzeer geleden heeft en daarom op hetzelfde niveau staat. Laat merken dat u verlangt om op dezelfde hoogte als hij te staan en dat u hem goed wilt doen. 

			Er was niets stijfs en afstandelijks aan de Zaligmaker. Hij was het absolute tegendeel. Zelfs kinderen voelden dat ze zomaar naar Hem toe mochten komen. Hij was als een grote haven waarheen scheepslieden hun schip sturen bij roerig weer. Het voelt voor hen alsof die haven speciaal voor hen gemaakt is. De uitdrukking op Christus’ gezicht alleen al, het glinsteren van Zijn ogen, ja, alles aan Hem maakte dat mensen voelden dat Hij niet voor Zichzelf leefde, maar verlangde om anderen te zegenen. Hier is het voorbeeld van een Zielenwinner dat u na moet volgen: Jezus Die zit bij de put en Zich neerbuigt om zelfs tot deze arme, gevallen vrouw te spreken.

			Ten tweede was onze Zaligmaker confronterend en direct. Hij wachtte niet tot de vrouw Hem aansprak, maar zei iets tegen haar. ‘Geef Mij te drinken’, zei Hij. Hij wachtte niet tot ze water uit de put had gehaald en bijna wegging, zodat Hij haar het excuus in handen gaf dat ze niet opgehouden wilde worden en naar huis moest, omdat het zo heet was. Nee, zo gauw Hij haar en haar waterkruik zag, begon Hij het gesprek met Zijn vraag aan haar om Hem te drinken te geven. De echte zielenwinner is als een man die gaat jagen. Hij slaapt niet half, zodat wanneer het wild verschijnt hij zo lang wacht dat het alweer weggevlogen is. Hij is alert. Als er een veer of blaadje ritselt, heeft hij zijn geweer gereed en is hij klaar voor onmiddellijke actie. Een vaardige vogelvanger spreidt zijn netten vroeg in de morgen, voordat de vogels ontwaken, zodat hij ze vangt wanneer zij zich beginnen te verplaatsen. En zo gaat de Heere Jezus aan het werk, met liefdevolle wijsheid. Hij gaat direct aan de slag met de vrouw. Zo gauw ze bij de put komt waar Hij rust, spreekt Hij tot haar en al snel brengt Hij het gesprek op de dingen die de Christus aangaan en haar eigen zonde en de manier waarop de Christus haar uit haar zonden kan opheffen en haar kan gebruiken in het gesprek met anderen.

			Ik ben bang dat sommigen van u dit niet kunnen. U bent zo teruggetrokken, zegt u. Hoe vaak heb ik u niet gezegd dat een soldaat die aarzelt, zelf neergeschoten wordt? Er vond een slag plaats en de man was zo rustig en teruggetrokken dat hij zich in de achterhoede begaf. Toen noemden ze hem een lafaard en schoten hem dood. Ik noem u geen lafaard en ik schiet niet op u. Maar toch zou ik willen dat u zich niet zo veel in de achterhoede begaf. Er zijn zielen die vergaan! Het gaat niet aan om u terug te trekken. Als iemand die kan zwemmen een ander laat verdrinken, zal het nauwelijks als excuus gelden als hij zegt: ‘Ik ben zo teruggetrokken, ik kon mezelf er niet toe zetten om me bij hem op te dringen. Ik heb het visitekaartje van die man nooit gekregen en ik wil me niet opdringen zonder dat ik bij hem geïntroduceerd ben. Daarom heb ik hem maar laten verdrinken. Ik vond het heel vervelend, maar ik ben nu eenmaal nooit een opdringerig mens geweest.’ Laat u mensen verdoemd worden? Laat u de grote massa mensen in deze stad in hun zonden vergaan? God hebbe medelijden met u!

			De vraag is niet: ‘Wat zal er in dat geval met Londen gebeuren?’ maar de vraag zal zijn: ‘Wat zal er van u worden als u mensen in hun zonden laat sterven zonder te proberen hen te redden?’ Ga door met de strijd tot in het land van de vijand. Spreek mensen aan die u niet kent, die u nog nooit gezien hebt. Dat deed Jezus. Spreek tot de vrouw die u in het voorbijgaan per ongeluk ontmoet. Dat deed Jezus. Spreek tot haar als het laatste wat zij wil is dat u met haar zou spreken. Spreek onmiddellijk. Laat uw christendom een confronterend christendom zijn dat elke gelegenheid direct aangrijpt om goed te doen. Wat hebben we hier toch een voorbeeld van een Zielenwinner!

			De Zaligmaker was niet alleen vasthoudend, maar ook wijs. De wijsheid van onze gezegende Heere in het aanspreken van deze vrouw terwijl ze alleen was, kunt u niet genoeg bewonderen. Hij had niet tegen haar kunnen zeggen wat Hij zei, en zij zou nooit hebben gezegd wat zij zei, als daar nog iemand anders was geweest. Het was nodig dat dit gesprek privé was. Denk hier toch aan, als u zo ijverig bent dat u onvoorzichtig wordt. U wilt graag zielen winnen, maar begint daaraan zonder de bedachtzaamheid die natuurlijk is voor een gevoelig en voorzichtig man. Bedenk dat, ook al sprak Christus alleen met deze vrouw, het wel midden op de dag gebeurde, om twaalf uur ‘s middags, bij de bron. Sommige mensen hadden zich de ijver kunnen veroorloven die ze aan de dag legden, als ze zo voorzichtig waren geweest als de Zaligmaker.

			In het geval van een vrouw als deze, wil ik u zowel aan Zijn wijsheid herinneren als aan Zijn wonderlijke neerbuigendheid. Met Nicodemus, een overste van de Joden, sprak Hij midden in de nacht. Maar met de hoer van Samaria spreekt Hij overdag. De Zielenwinner let op. Het plan waarmee Hij werkt is wijs. Er zijn vissen die slechts bijten in troebel water. Er zijn er die alleen ‘s nachts gevist kunnen worden. En anderen kunnen slechts overdag gevangen worden. Pas u aan het geval aan van de persoon voor wie u een zegen wilt zijn. Ik zeg niet dat u zo voorzichtig moet zijn dat u geen enkel risico loopt. Ik wil zeggen: wees zo voorzichtig, juist in bepaalde moeilijke gevallen, dat u geen onnodig risico loopt. De Zaligmaker kon geen betere tijd kiezen om met zo’n mens te praten. U zult meteen zien dat, al verbaasden zelfs de discipelen zich dat Hij met een vrouw sprak, het van Zijn kant het oneindig wijs was dat Hij dat deed bij de bron en midden op de dag. Zielenwinners, win hoe dan ook zielen! Riskeer uw eigen reputatie als dat nodig is, om hen te winnen. Maar dat is niet nodig, of tenminste gewoonlijk niet nodig, en doe dat nooit tenzij het echt nodig is. Uw Zaligmaker geeft u een wijs voorbeeld. Volg Hem na in de manier waarop Hij mensen alleen sprak.

			Ik spreek zo veel in het publiek dat ik misschien een stuk geschiktheid verlies voor privégesprekken. Toch droeg ik soms veel meer vrucht in het werk dat ik privé deed dan in het openbaar. Terwijl ik aan een tafel zat, merkte ik een vreemde jongeman op en ik vroeg hem om me te vergezellen naar de plek waar ik zou preken. Ik wist de weg niet en ik vroeg hem om met me mee te lopen. Een paar woorden onderweg wonnen hem voor Christus en sindsdien is hij een ijverige verdediger van het Evangelie, een heel bruikbaar mens. Ik weet niet of er mensen werden gered door de preek, maar ik weet dat er één bekeerd werd door het gesprek daar op de weg. Ik ken een evangelist die in het openbaar nuttig werk doet. Maar hij is ook bijzonder bruikbaar voor de gezinnen waar hij logeert. Haast in elk geval worden de kinderen van de predikant waar hij verblijft bekeerd voordat hij het huis verlaat, of anders wordt wel de knecht of een bezoeker gewonnen door een persoonlijk gesprek. Ik hou van dat soort werk. O, dat we allen de kunst bestudeerden van zulke een-op-eengesprekken! Ik zeg dus nogmaals tot u: hier is het voorbeeld van een Zielenwinner. Volg Zijn voorbeeld na.

			Let erop hoe de Zaligmaker met deze vrouw begint: ‘Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken.’ Als u vist, is het niet altijd wijs om uw hengel precies in de mond van de vis te werpen. Probeer hem rechts een beetje uit. En dan links. En dan, misschien, hebt u beet. Zo begint de Zaligmaker niet meteen te zeggen: ‘U bent een zondige vrouw.’ Verschrikkelijk! Alleen een beginneling doet zoiets. Hij begint ook niet te zeggen: ‘Nou, goede vriendin, Ik ben de Messias.’ Dat was wel de waarheid, toch? Ja, maar dat kwam niet als eerste. Hij begon te zeggen: ‘Geef Mij te drinken.’ Hij moest eerst haar aandacht hebben. Hij moest eerst invloed krijgen op haar geest. Daarna zou Hij dichterbij komen en haar geweten raken en haar hart veranderen.

			Jezus’ verzoek om drinken was slechts een heel gewoon, alledaags verzoek. Ieder van u zou erop kunnen komen om zoiets te vragen, maar niet iedereen komt erop om zo’n verzoek te gebruiken op de manier waarop Hij dat deed. Toch was het een wijs gekozen woord. Het paste bij de gedachten van de vrouw. Ze dacht er juist aan om water te putten en toen zei Jezus: ‘Geef Mij te drinken.’ Je kunt geen betere beeldspraak of zegswijze gebruiken dan dat over water en drinken als je spreekt met iemand die water komt putten voor zichzelf of anderen om te drinken.

			Verder was het ook een buitengewoon geladen uitdrukking, vol betekenis, zoals een ei vol voeding zit. ‘Geef Mij te drinken.’ Het behelsde veel. Het gaf de Zaligmaker bijzonder veel mogelijkheden om met haar te spreken over haar geestelijke dorst en over het levende water dat Hij binnenin haar geven kon en dat in haar zou blijven. Dat zou een fontein van water worden, niet zo’n put waar je heen moest, maar een bron die ze bij zich dragen zou en die tot in het eeuwige leven in haar zou blijven bruisen. Laten we dus leren hoe we wijs kunnen beginnen met opmerkingen die duidelijke gemeenplaatsen zijn, maar zo dat ze gemakkelijk leiden tot hogere dingen.

			Ik denk dat we de Zaligmaker als Modelzielenwinner ook moeten nadoen op het punt dat Hij meteen aan het begin een barrière slechtte. De Heere Jezus Christus was duidelijk als Jood gekleed. En deze vrouw kwam uit Samaria. Al vanaf het begin stond dat als obstakel tussen hen, want de Joden gingen niet met de Samaritanen om. Onze Heere doorbrak die standen door tot haar te zeggen: ‘Geef Mij te drinken.’ Geen andere uitspraak zou dat zo goed kunnen als deze, want eten en drinken met mensen betekende in het oosten contact. ‘Geef Mij te drinken’, schudde dus alle judaïsme dat Hem scheidde van deze Samaritaanse van Hem af.

			Als u mensen probeert te winnen voor Christus, streef er dan naar om alles te doorbreken dat scheiding maakt. Bent u iemand van stand? Ik geloof niet in het bekeren van zielen door diamanten ringen te laten fonkelen terwijl u staat te praten met werklieden. Bent u geleerd? Dat woord van zeventien lettergrepen waar u zo weg van bent – gebruik het niet, maar zeg iets duidelijks, iets heel eenvoudigs. Behoort u misschien tot een politieke partij? Ga het daar niet over hebben. Op die manier wint u geen zielen. Het is veel waarschijnlijker dat u vooroordeel en weerstand oproept. Als ik met Fransen praat, zou ik graag een Fransman willen zijn. Als ik een Duitser moest winnen, zou ik wensen dat ik zo veel mogelijk wist van de kenmerken van dat land. Ik zal me er nooit voor schamen dat ik een Engelsman ben, maar als ik meer zielen kon winnen door Nederlander te worden, of Zoeloe, zou ik graag het soort nationaliteit hebben waarmee ik de harten van mensen raak.

			In die geest handelde de Heere Jezus toen Hij tot de vrouw zei: ‘Geef Mij te drinken.’ Hij liet de edele waardigheid van Jood te zijn achter. Want, let wel, Joden zijn de aristocraten van God. Zelfs in Zijn mensheid kwam Jezus tot een ras dat bestond uit het oudste en meest edele adeldom van de wereld. Maar Hij legde die waardigheid af om te kunnen spreken tot deze Samaritaanse vrouw, die niet meer was dan een bastaard. Haar ras kwam voort uit niemand weet wat precies. Ze deden of ze Joods waren als dat hun voordeel bracht, en ze deden of ze heiden waren als de Joden in moeilijkheden kwamen. Maar Jezus haalde Zijn neus niet voor haar op. Hij gaf haar geen enkel gevoel dat ze in het minste onder Hem stond. Zielen winnen kun je niet op een andere manier dan de Zaligmaker. God lere ons hoe we ze moeten winnen! Dit is voldoende voor ons eerste punt, het voorbeeld van een Zielenwinner.

			II. Ik wil onze goddelijke Heere en Meester nog een paar minuten van een andere kant laten zien, nu niet zozeer als het voorbeeld van een zielenwinner, maar als de Meester van neerbuigendheid. Hij lijkt me zo bedachtzaam, deze gezegende Heere van ons, de Zoon van God, de Schepper, de Eerstgeborene van God.

			Hij gaat vermoeid en dorstig zitten op de rand van de put. Ziet u niet hoe Hij haast bezwijkt? Wat was dit een neerbuigendheid, dat Hij zo benauwd werd dat Hij zelfs geen druppel water had of ook maar de middelen om eraan te komen. De Maker van alle bronnen, de Drager van de sleutel van de regen, de Heere van de oceaan, en toch heeft Hij water nodig om te drinken! Wat bukt uw Heere en de mijne diep om hier te komen. Toen Hij zei: ‘De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen’ (Luk. 9:58), was Hij diep neergedaald. Maar nu is zelfs het water van Hem gevloden, water dat zo gewoon is dat het van de heuvels de valleien instroomt. Hij zegt: ‘Geef Mij te drinken.’ Prijs uw Heere, u die Hem liefhebt, kus Zijn voeten en verwonder u over Zijn bijzondere neerbuigendheid!

			Ik verwonder me niet alleen over Zijn neerbuigendheid in het gegeven dat Hij zo benauwd werd, maar ook dat Hij zo nederig was om te vragen om water te mogen drinken. Degene Die het gebed hoort, bidt Zelf. Degene Die luistert naar het roepen van Zijn verlosten en vanuit de volheid van Zijn majesteitelijke overvloed Zijn hand opent en in de noden van elk levend wezen voorziet, zit hier en zegt tot de vrouw: ‘Geef Mij te drinken.’ O Meester, dat U Zich zo liet benauwen, dat U Zich zo vernederde, dat U een bedelaar werd om een van Uw eigen schepselen te vragen om een slokje water!

			Bewonder deze neerbuigendheid nog meer als u eraan denkt dat Hij het van haar vroeg, van haar die vijf mannen had gehad, en degene met wie zij nu samenleefde was haar man niet. Toch zei Jezus tot haar: ‘Geef Mij te drinken.’ Sommige goede vrouwen hier zouden haar nog niet met handschoenen aanraken, niet? En sommige goede mannen hier zouden haar aan de andere kant van de weg voorbijlopen. Maar Jezus was niet slechts gewillig om haar iets te geven, Hij was gewillig om iets van haar te ontvangen. Hij wilde Zichzelf verplichten aan een Samaritaanse zondares. Daarom zegt Hij tegen haar die het niet waard was om Zijn schoenen los te maken (Johannes de Doper was niet waardig genoeg, dus wat als het gaat om haar waardigheid?), toch zegt Jezus zelfs tegen haar: ‘Geef Mij te drinken.’

			Let ook eens op Zijn neerbuigendheid nadat zij Hem zo bits antwoordt. Haar toon was mogelijk wel beschaafd, maar het was duidelijk een afwijzing. Hij verwijt haar niks. Hij zegt niet tegen haar: ‘O, jij wrede vrouw!’ Nee, Hij geeft haar geen bestraffende lettergreep, zelfs geen blik. Het ging Hem niet om het water uit de put. Hij wilde haar hart. En dat had Hij. Daarom ging Hij verder met het gesprek. Is het geen mooie tekst: ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt?’ (Jak. 1:5). De Zaligmaker geeft deze vrouw dus geen bestraffend woord. Hij leidt haar zo dat ze zichzelf gaat bestraffen, maar dan om haar zonde. Ze wordt niet bestraft om haar ongastvrijheid. De Zaligmaker gaat eraan voorbij.

			De kroon op Christus’ neerbuigendheid is dat Hij haar er niet toe bracht om te doen wat Hij haar vroeg, maar dat Hij haar ertoe bracht om haar zonde te belijden. Hij zei: ‘Geef Mij te drinken’, maar zij liet haar waterkruik overduidelijk niet neer en, droog als ze waren, Hij zette die niet aan Zijn lippen. Maar Hij bracht haar tot schuldbelijdenis, tot geloof in Hem, tot het roepen van de mensen. Dit alles gaf Hem voedsel om te eten en water om te drinken waar anderen geen weet van hebben (vs. 32). Hij had een ziel gewonnen. Dat was Zijn verfrissing in Zijn vermoeidheid. We horen Hem niet meer over vermoeidheid. Hij schudde die van Zich af bij het zien van een zondaar die werd gered. Hij was Zichzelf weer, want Hij ontving het loon voor Zijn sterven. Hij ontving een hart dat tot de grote Vader terugkeerde. Hij vond een ziel die op Hem vertrouwde.

			Ik wilde dat ik wist hoe ik beter kon preken, zodat ik u tot mijn Meester kon leiden. Ik wil dat u Hem gaat verheerlijken. Ik heb vaak geprobeerd om Hem aan u voor te stellen zoals Hij aan het kruis hing en zoals Hij terug zal komen in heerlijkheid. Maar nu vraag ik u om Hem te aanbidden in Zijn vermoeidheid, terwijl Hij bij de put zit. Hij is nooit liefelijker dan in Zijn vernedering. Er ligt een grootsheid op Hem als Hij op Zijn witte paard ten strijde trekt en de roofvogels gebiedt om de verslagenen te verslinden. Maar we keren van dat vreselijke, majesteitelijke visioen terug tot de aantrekkelijkheid van Zijn liefde als Hij Zichzelf vernedert en Zich van Zijn reputatie ontdoet door met een gevallen vrouw te spreken. Als we Hem Zichzelf zo zien neerbuigen, hebben we Hem lief en vereren, bewonderen en aanbidden we Hem. Laten we dat nu doen.

			III. Mijn laatste punt houd ik heel kort, en dan ben ik klaar, maar het is daarom niet minder ernstig. Het gaat hierom: u heeft het voorbeeld van een Zielenwinner gezien en de Meester van de nederigheid, maar laten we nu letten op de wijze waarop de genade werkt, met het oog op wat we hier vanavond zouden willen zien.

			U kwam hier vanavond, mijn vriend. U kwam niet om gered te worden. O nee! Dat staat ver van u af. U kwam hier om deze plek eens te zien. U kwam om eens te kijken hoe dit gebouw met een menigte werd gevuld en u kwam om te luisteren naar een dienaar van het Evangelie. Ja, ja, maar dat is geen reden waarom u geen zegen zou ontvangen. Deze vrouw kwam slechts om water te putten. ‘Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten’ (vs. 7). Ze verlangde niet om Jezus te zien of Hem te leren kennen. Ze kwam alleen maar voor water. Saul zocht de ezelinnen van zijn vader en vond een koninkrijk. Zo kunt u ook vinden wat u nooit zocht. U kunt gevonden worden door Hem Die u nooit hebt gezocht. Luister, open uw oren. Misschien is de dag van genade voor u gekomen. De grote zilveren bel luidt het uur van uw behoud in. Ik hoop dat het zo is. Het zou zo kunnen zijn, ook al heeft geen haar op uw hoofd daaraan gedacht.

			U bent niet bekeerd. U bent geen christen. Maar u wilt iets goeds doen op de wereld, toch? U verlangt ernaar om iets vriendelijks te doen, iets grootmoedigs. Ik heb mensen gezien die ver uitstaken boven anderen, hoewel zij de Heere niet kenden. Er zijn mensen die een onbekeerde niet zullen vragen om geld te geven. Ik zou het wel doen, want mijn Meester zei tegen de vrouw, die een grote zondares was: ‘Geef Mij te drinken.’ Het zou iemands eeuwig behoud kunnen zijn om iets te doen voor de kerk van God, om iets te doen voor de Christus van God. Voordat u het weet, zou u zichzelf kunnen overgeven terwijl u iets goeds doet. Ik wilde wel dat het zo was.

			De manier om iemand voor je te winnen, is niet altijd om iets voor hem te doen, maar om hem iets voor jou te laten doen. Jezus wist dat. Daarom zei Hij: ‘Geef Mij te drinken.’ Soms kan het wijs zijn – en dat wil ik nu proberen – om te zeggen: ‘U wilt toch graag iets goeds doen? U wilt een vriendelijke daad stellen, toch? Nou, let op, de Meester is vanavond hier. Hij komt met net zo’n soort vraag als die Hij stelde aan de Samaritaanse vrouw. Jezus zegt tot u: ‘Geef Mij te drinken.’ ‘Hè’, zegt u, ‘wat kan ik Christus te drinken geven dan? Als Hij hier was, zou ik Hem graag iets te drinken geven. Ik weet zeker, als Hij bij mijn huisje aanklopte als Hij op een stoffige dag langskwam, dat ik graag de emmer in de put liet zakken. Ik ben wel niet bekeerd, maar dat zou ik doen.’

			Nou, lieve vriend, doe dat. Ik wil dat u het doet. Het is uw voorrecht om het hart van Christus te verfrissen. Als u geen zondaar was, zou u het niet kunnen doen. Maar omdat u een schuldige zondaar bent, kunt u het. Juist uw schuld en uw zonde geven u de gelegenheid Hem te verfrissen. ‘Hoe?’ vraagt u. Nou, bekeer u van uw zonde. Stop ermee. Keer u ervan af. Zo is er ‘blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert’ (Luk. 15:10). De engelen zien de vreugde van Christus als een zondaar zich bekeert. Ze speuren ernaar, ze letten erop. Als u een traan van berouw laat, als er in uw hart een gevoel van schaamte over uw zonde is, als u in uw binnenste besluit ervan weg te vluchten, dan geeft u Hem een verfrissing.

			Schuldig als u bent, kunt u Hem ook een verfrissing geven door uw zaligheid bij Hem te zoeken. Zei Hij niet tegen de vrouw: ‘Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben’ (vs. 10). En toen zij tegen Jezus zei: ‘Mijnheer, geef mij dat water’, verfriste ze Hem. Vraag Hem dat nu stil in uw hart. O, mocht de Heilige Geest u dringen om dat te doen! Roep tot Hem om u te redden. Zeg: ‘Heere Jezus, red mij. Ik ben maar een meisje. Ik ben zorgeloos. Maar red mij.’ ‘Ik ben een jongen. Ik denk nooit ergens over na. Maar red me vanavond.’ Als je zo doet, geef je Hem te drinken. Dan wordt Hij al verfrist.

			De zoetste dronk is als je ziet dat Hij de Christus is en dat God Hem gezonden heeft om jou te redden en jij jezelf verliest om door Hem gered te worden. Vertrouw nu op Hem. Mocht de goede Geest je leiden om nu op Hem te vertrouwen! Zo zul je Hem verfrissen. Als zondige zielen komen en op Hem vertrouwen, is dat de compensatie voor al Zijn wonden en zelfs voor Zijn dood. Ik herinner me dat ik van iemand hoorde die in het veld wandelde en dat een klein vogeltje zo zijn zak in vloog. Hij begreep niet wat het diertje daar te zoeken had. Maar toen hij opkeek, zag hij de havik die het vogeltje achternazat. Het kleine ding was in de zak van de man gevlogen om te schuilen. Wat denk je? Verscheurde de man het? Nee. Hij hield het veilig bij zich totdat hij bij de havik vandaan was. Toen gaf hij het zijn vrijheid terug. De Heere Jezus Christus zal net zo doen als je op Hem vertrouwt. De zonde zit je op de hielen. Vlucht tot Hem. Alleen daar ben je veilig.

			Ik hoorde van een grote koning die zijn koninklijke tent opsloeg. Toen hij weer verder wilde trekken, zag hij dat een vogel er zijn nest in had gebouwd. Hij was het type koning dat, ook al was zijn tent van zijde, zijn soldaten opdroeg de tent te laten staan totdat de jonkies uitgevlogen waren. Ik hou van de generositeit van zo’n koning. Maar mijn Heere is een nog veel edeler en vriendelijker Prins dan alle andere. O, wat is Hij een genereuze Prins! Arme vogel, als je Hem durft te vertrouwen en je nest in de tent bouwt waar Hij woont, zul je nooit vergaan, evenmin als je hoop, maar zul je voor eeuwig veilig zijn!

			O, wist ik maar hoe ik u tot Christus kon brengen, lieve hoorders! Het is een warme zomeravond en u bent misschien moe van mijn gepraat. Maar ik geef daar niet om als ik u maar tot Jezus kon brengen. O, dat ik ook door deze preek vrucht mocht dragen! Deze week heb ik geloof ik wel van honderden mensen gehoord die de afgelopen jaren door het lezen van de preken tot de Zaligmaker zijn gebracht. Ze kwamen bij me, grepen mijn hand en bedankten me. En ik prees God. Maar toen dacht ik: ‘Ja, God heeft me gezegend. En Hij heeft de gedrukte preken gezegend. Maar ik wil nú vrucht dragen. Ik wil nú zien dat zondaren in Christus worden ingelijfd en voor eeuwig worden behouden.’ Is alles wat ik tot u preek slechts een droom of fantasie? Gooi het dan weg, veracht het en veracht mij erbij. Maar als het waar is en ik u vertel van een echte verlossing en een echte Verlosser, kom dan en neem het aan. Kom en vertrouw Hem nu. Want Hij werpt niemand uit die tot Hem komt (Joh. 6:37). Mocht dit het beslissende uur zijn voor velen van u, omwille van de Heere Jezus Christus! 

			Amen

			

			
				
						1 ‘Lost classes’ verwijst in het Engels van de negentiende eeuw naar de onderkant van de samenleving. Er waren veel armen in Londen.


						2 In een Leidse fles kan elektriciteit worden opgeslagen. Het is een achttiende-eeuwse voorloper van de batterij.


						3 De prediking van Petrus van Amiens bewoog veel mensen om mee te doen aan de eerste kruistocht.


						4 Spurgeon vergelijkt Engeland met Israël. Engeland had in deze tijd veel kolonies. De hoop van mensen als Spurgeon was dat hierdoor het Evangelie over de hele wereld verbreid kon worden.


						5	 Vertaling door J.H. Wormser van K.H. von Bogatzky, Wach auf Du Geist der ersten Zeugen. Opgenomen in de bundel Christelijke liederen vanwege het Nederlandsch Luthersch Genootschap voor in- en uitwendige zending uit 1932.


						6	 Dopen.


						7	 Moeilijk.


						8	 Koning Knut leefde van ongeveer 995-1035 en heerste over Denemarken, Noorwegen en Engeland. Zijn hovelingen schreven hem goddelijke macht toe. Hijzelf ontkende dat door te laten zien dat hij het getijde niet kon keren.


						9	 Bekende zendelingen.


						10	 Deze slag werd in Frankrijk geleverd in 1415 tijdens de honderdjarige oorlog. De Engelse koning Hendrik V won van de veel beter bewapende Franse koning Karel VI. In het gedicht worden de achterblijvers aangesproken.


						11	 De naam van het kerkgebouw van de gemeente van Spurgeon.


						12	 John Bunyan, Goed nieuws voor de slechtste mensen, of De Jeruzalemse zondaar gered, uitgeverij Den Hertog.


						13	 Een veldslag in 480 v. Chr. waarbij een verbond van Griekse stadsstaten streed tegen de Perzen.


						14	 Hier werd Napoleon in 1815 definitief verslagen.
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